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			Voorwoord

			Het lezen van dit boek kan uw leven voor altijd veranderen! Op heldere en Bijbelse wijze dringt Spurgeon aan als een herder achter zijn kudde. Hij wijst ze indringend op het gevaar van hun verlorenheid. Ook maant hij hen de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Alle uitvluchten, tegenwerpingen, hindernissen en barricaden om niet onmiddellijk te vluchten tot het hartebloed van Christus worden weerlegd. Wie worstelt met vragen over geloof, gebrek aan zondebesef, onwaardigheid, lauwheid, gebrek aan gevoel, etc. vindt in dit boek antwoord. Want Spurgeon kent de harten van zijn hoorders en zoekt hun gedachten mee te nemen en ze te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dit boek is met name bedoeld voor hen die hunkeren naar vrede met God, maar tal van obstakels op hun weg vinden.

			Wat was het geheim van Spurgeons prediking, die zoveel vrucht heeft afgeworpen? Ik denk dat het naast het vele gebed en de verborgen omgang met de Heere ligt in de raad die de "prins der predikers" geeft alle predikanten. "Laat ze niet zozeer zondaren tot Christus preken, als wel Christus aan zondaren. Ik ben ervan overtuigd dat een volledige en heldere uiteenzetting van Jezus in Zijn Persoon, ambt, aard, gezag en werk meer zou doen om mensen tot Hem te laten gaan, dan al onze vermaningen."

			Spurgeon dringt mensen aan ter plekke tot de Heere Jezus te vluchten zonder uitstel tot later. "Iedereen die op Hem ziet, zal het hier, nu en onmiddellijk, deelachtig worden."

			"Veel mensen", zo stelt Spurgeon, "wachten totdat ze in beweging gezet zullen worden. Ze lijken te denken dat mensen zomaar bij hun oren worden gepakt of met touwen naar de hemel toe opgehesen worden. Maar God werkt juist zo dat Hij invloed uitoefent op onze wil, ons denken." Er mag geen sprake zijn van uitstel of het wachten op een bijzondere werking van de Heilige Geest. "Hij die bereid is om op te staan en tot de Vader te gaan, heeft de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest Die ons beweegt om tot God terug te keren. En het is de geest van het vlees of van de duivel die ons laat wachten en uitstellen."

			Voor hen die Spurgeons directe aandrang als remonstrants verwerpen heeft Spurgeon het volgende weerwoord: "Als de Heere Jezus aan de kreupele man in Bethesda de opdracht geeft: "Sta op, neem uw bed op en wandel!", legt hij dan vermogens in de mens? "Nee", antwoordt Spurgeon, "Hij kon niet opstaan, maar Jezus kon maken dat hij het deed. En als ik of een andere dienaar van de Heere Jezus in de kracht van de Heilige Geest u beveelt: "Geloof in de Heere Jezus", doen wij dat niet omdat we geloven dat u kracht in uzelf hebt. U heeft niet meer kracht dan die lamme man, maar we spreken in de naam van de Heere Jezus Christus, Die ons gezonden heeft om te zeggen: "Sta op en wandel". Ik vertrouw erop dat God Zijn kracht uitzendt met het Evangelie." 

			Het mooie van de preken van Spurgeon vind ik dat zijn directe en laagdrempelige oproep om tot Christus te komen niet verzandt in oppervlakkigheid. Hij legt in andere preken ook veel nadruk op het leven van de heiligmaking. Spurgeon stelt duidelijk dat geloof niet zomaar iets is. "Er moet een echte, levende aanraking zijn tussen uw schuldige ziel en God." "U moet tot Hem komen, echt komen; er moet een persoonlijke aanraking zijn tussen de Heere Jezus en uw geest. Nee, dat kan geen natuurlijke aanraking zijn, want Zijn lichaam is in de hemel en wij zijn hier. Het gaat hier om een geestelijke aanraking, waardoor uw verstand, hart en gedachten tot Christus komen en het geloof als een hand Hem geestelijk 'aanraakt'. Vol vertrouwen geeft u uzelf dan aan Hem over; en dan ontvangt u leven en genade uit Zijn Goddelijke kracht."

			Spurgeon laat ook duidelijk zien dat geloof zal blijken in verlangen naar heiligheid. "U kunt er zeker van zijn dat een belijdend christen die een goddeloos leven leidt, nooit in Gods nabijheid heeft geleefd. Hij kan er wel over spreken, maar God en zedeloosheid gaan niet samen. Als u een vriend van God bent, zult u geen banden aanhouden met de duisternis."

			Ook roept Spurgeon niet "geloof, geloof!" zonder zijn hoorders in het ongewisse te laten in Wie ze dan hun vertrouwen moeten stellen en zonder duidelijk te maken wat dat geloof is, welke consequenties het heeft voor het dagelijks leven. Zonden worden bedreven, niet tegen een tiran maar tegen een liefdevolle Vader. "Goede God, ik heb Uw goede wet overtreden. Liefdevolle, tedere, ontfermende God, ik heb bewust en kwaaddenkend tegen U gezondigd. U bent een zeer liefdevol Vader voor me geweest en door zonder reden tegen u te zondigen, heb ik U laf en schaamteloos verraden." 

			Genoeg geschreven! Laten we dit boek biddend lezen in het gebed en de verwachting dat de Heere het voor ons persoonlijk leven en dat van anderen zal zegenen.

			Bodegraven, mei 1998	 			drs. T. Visser

		

	
		
			De verloren zoon kwam tot zijn vader

			En opstaande, ging hij naar zijn vader. Lukas 15:20

			In deze volzin wordt de essentiële wending getoond in het leven van de verloren zoon. Veel oorzaken hebben hem zover gebracht. Voordat hij zover was, waren er al veel hoopgevende tekens in zijn leven te zien. Maar als hij het keerpunt zelf nooit bereikt had, zou hij blijvend ‘verloren’ geweest zijn. Dan zou hij niet gevonden zijn en alleen maar gediend hebben als een voorbeeld ter waarschuwing, niet ter navolging. ”Opstaande, ging hij naar zijn vader”. Omdat ik op dit moment niet gezond ben, spreek ik vandaag geen overbodige woorden en ga ik, zolang mijn stem mij toelaat, recht op mijn doel af. Ik bid de Heere of de Heilige Geest elk woord kracht en nadruk wil schenken. 

			Ik wil ermee beginnen dat hier sprake is van een bepaalde actie. Opstaande, ging hij naar zijn vader. Hij was al langer aan het nadenken; hij was al tot zichzelf gekomen, maar dat was nog niet voldoende om naar zijn vader te gaan. Hij had zijn verleden overdacht en het lege ingezien van het vermaak in de wereld. Hij zag zijn situatie, zijn verhouding tot zijn vader en zijn vooruitzichten als hij in dit land zou blijven, onder ogen. Hij had nagedacht over wat hij zou moeten doen en wat de gevolgen ervan zouden zijn. Maar pas nu verliet hij het dagdromen en ging hij over tot de daad. Hoe lang zal het nog duren, beste mensen, voordat u zover bent? Ik ben blij dat ik u zie nadenken. Ik hoop dat het niet zonder resultaten zal blijven als u uw weg, situatie en toekomst gaat overdenken. Zie uw toekomst serieus onder ogen, want onnadenkendheid is het ergste voor veel reizigers naar de eeuwigheid. Het doet de onvoorzichtige in de afgrond van de vleselijke gerustheid vallen om erin te sterven. Sommigen onder u hebben al lang genoeg tot ‘de nadenkers’ gehoord. Het wordt tijd om te gaan handelen. Eigenlijk zou het beter zijn als u allang tot de daad gekomen was, want de verzoening met God is geen zaak om ook maar één moment uit te stellen. Als iemands leven aan een zijden draad hangt omdat de afgrond onder zijn voeten gaapt, is het duidelijk wat hij moet doen. Lang nadenken is overbodig. Even nodig is het om op dit moment zonder aarzelen Christus aan te grijpen om het gevaar te ontkomen. Sommigen onder u hebben gedacht, gedacht en nog eens gedacht, totdat het u naar het verderf zal leiden. Ik wens dat u door de genade van God van denken overgebracht zult worden naar geloven. Anders zullen uw gedachten in uw pijniging de worm zijn die niet sterft.

			De verloren zoon was ook verder gekomen dan tot spijt alleen. Het was een diep verdriet voor hem dat hij het huis van zijn vader had verlaten. Hij betreurde zijn verkwistingen en overdadig leven. Hij had verdriet over het feit dat hij als zoon van zo’n vader zwijnenhoeder was in een vreemd land. Maar nu was die spijt, dat verdriet, veranderd in een hartgrondig berouw en daarom nam hij de moeite om weg te raken uit deze betreurenswaardige toestand. Wat is het nut van spijt of verdriet over de zonde als we er geen afscheid van nemen? Open de sluisdeuren van uw verdriet, als de tranen het rad van de werkzaamheid zullen aandrijven. Maar als uw tranen voortkomen uit pure sentimentaliteit kunt u ze beter niet huilen. Welk nut heeft het voor de mens als hij zegt dat hij verdriet heeft van zijn verkeerde daden en ze toch blijft vasthouden? We zijn blij als we zondaren verdriet zien hebben over de toestand waarin ze door de zonde geraakt zijn en over de zonden zelf. Maar als het verdriet niet verder gaat, bereidt het hen slechts voor op het eeuwige berouw. Als de verloren zoon door wanhoop tot werkloosheid was gebracht of als het verdriet hem verstomd had, zou hij ver van het huis van zijn vader omgekomen zijn. Ditzelfde lot zal meer mensen treffen als de droefheid over de zonde hen tot een hoogmoedig ongeloof en een wanhopen aan Gods liefde brengt. Maar deze verloren zoon was verstandig, want hij schudde de slaperigheid van de vertwijfeling van zich af en stond vastberaden op om naar zijn vader te gaan. Wanneer zult u, die nu nog treurig blijft zitten, wijs genoeg zijn om hetzelfde te doen? Wanneer zullen uw denken en treuren plaatsmaken voor dadelijke gehoorzaamheid aan het Evangelie?

			De verloren zoon ging nog verder dan een besluit alleen. Het is een prachtig vers, waarin we lezen: Ik zal opstaan. Maar nog veel prachtiger is het als we het vervolg lezen: En hij stond op. Het nemen van een besluit is goed, het lijkt op de bloesem. Maar daden zijn veel beter, want dat zijn de vruchten. We zijn verheugd als we u horen zeggen: ”Ik zal mij tot God bekeren”, maar de heilige engelen verblijden zich niet over besluiten. Ze bewaren hun muziek voor zondaren die zich daadwerkelijk en in waarheid bekeren. Velen hebben hetzelfde als de zoon gezegd: ”Ik ga”, maar zijn niet gegaan. U bent even snel om te besluiten als om te vergeten. Elke ernstige toespraak, ieder sterfgeval in uw familie, elke doodsklok die luidt voor iemand uit uw buurt, iedere stem van uw geweten en elke ziekte brengen u tot het besluit om uw leven te beteren, maar uw beloften worden nooit uitgevoerd. Uw berouw en bekering bestaan uit woorden. Uw vroomheid lijkt op de dauw die bij het aanbreken van de dag ieder grashalmpje als met parels versiert. Maar als de zon haar brandende stralen erop richt, blijkt de aarde dor en droog te zijn. U spot met uw vrienden en ziet totaal het belang niet in van uw eigen ziel. Dikwijls hebt u in de kerk gezegd: ”Zodra ik in mijn kamer kom, val ik op mijn knieën”, maar als u naar huis loopt bent u al vergeten welk mens u bent en zit de zonde al weer stevig in het zadel. Hebt u niet lang genoeg geaarzeld? Hebt u nog niet genoeg gelogen tegen God? Zou u niet eens stoppen met het nemen van besluiten en als mens met gezond verstand beginnen met het werk aan uw ziel? U bevindt uzelf op een zinkend schip en de reddingsboot is dichtbij. Maar als het blijft bij uw besluit om erin te gaan, gaat u met het zinkend schip ten onder. Zo waar u een levend mens bent, zo waar komt u om in de golven, als u de sprong niet waagt om uw leven te redden.

			Hij stond op en ging naar zijn vader. Ziet u dat de daad onmiddellijk bij het woord gevoegd wordt? Hij praat er niet meer over of gaat niet meer terug naar de inwoners van dat land om te zeggen: ”Wilt u mij een hoger loon geven? Als u dat niet geeft, zal ik u moeten verlaten”. Als hij zou gaan onderhandelen was hij al verloren geweest. Hij heeft geen ontslag ingediend bij zijn baas, maar verbrak het contract door te vluchten. Ik zou wel willen dat alle zondaren hier hun verbond met de dood verbraken en hun overeenkomst met de hel teniet deden door om hun levens wil naar Jezus te vluchten. Hij ontvangt zondaars graag. Wij hebben geen toestemming of vergunning nodig om de dienst van de zonde en de duivel te verlaten. Evenmin is het een onderwerp om eerst nog een maand over na te denken. Snel en onmiddellijk handelen is hier een vereiste. Lot stelde niet uit door eerst nog aan de koning te gaan vragen of hij zijn gebied wel mocht verlaten. Ook vroeg hij de wijkoudste niet of het wel verstandig was om zomaar uit zijn huis te gaan. Nee, terwijl de hand van de engel hem voortdreef, vluchtte hij met de zijnen de stad uit. Toch slaagde één van hen niet in de vlucht. Zij aarzelde en keek achterom en dat kostte haar het leven. Deze zoutpilaar is voor ons een waarschuwing om bang te zijn voor uitstel, als ons gezegd wordt om uit levensbehoud te vluchten. Zondaar, wilt u in een zoutpilaar worden veranderd? Wilt u hinken op twee gedachten totdat de toorn van God u tot eeuwige onboetvaardigheid veroordeelt? Wilt u de genade verwaarlozen totdat het zwaard der gerechtigheid u treft? Sta op, mens, en vlucht in Gods genadearmen zolang het nog genadetijd is! 

			Door de tekst wordt ons duidelijk dat de verloren zoon de apathie en gevoelloosheid van zich afschudde en al zijn krachten inspande. ”Hij stond op” doet ons denken aan het liggen op het bed van de traagheid of verwaandheid. Net als Simson op Delila’s schoot lag hij lui en werkloos neer. Maar nu schrikt hij op, doet zijn ogen open en maakt zich reisvaardig. Hij schudt alle waanideeën die hem in de greep hadden, van zich af. Alle lichamelijke en geestelijke vermogens zijn ingeschakeld. Hij deinst voor geen bezwaren of moeilijkheden terug, als hij maar terug kan gaan naar zijn vader. 

			Mensen worden niet behouden als ze zich in een sluimerende toestand bevinden. ”Het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en de geweldigers nemen het met geweld”. De genade verdooft niet of stompt niet af. Nee, zij wekt ons op. Echt, vrienden, het is een grote krachtsinspanning waard om aan de eeuwige toorn te ontkomen. Het is de moeite waard om met al de vermogens van uw lichaam, geest en ziel uzelf aan te spreken en te zeggen: ”Ik kan niet verloren gaan, ik wil niet verloren gaan, ik moet genade verkrijgen door Jezus Christus”. Zondaar, het ergste is eigenlijk dat u zo traag en onverschillig bent. U laat het er maar op aan komen. De zonde heeft u betoverd en verlamd. U slaapt als op een donzen bed en vergeet dat u in gevaar bent van het tuin. ”Nog eventjes slapen”, roept u, ”nog eventjes met de handen over elkaar liggen”. En zo slaapt u maar verder, terwijl uw veroordeling klaar staat. O, ontwaak toch! Mijn stem is niet in staat om u op te wekken. Ik wens dat de Heere Zelf u opschrikt, want het gevaar dat u bedreigt is het grootste dat bestaat. Uw adem hoeft maar te stoppen of uw bloed hoeft maar op te houden met stromen en u bent voor eeuwig verloren. Uw leven is brozer dan een spinnenweb en toch hangt uw eeuwige bestemming ervan af. Als u verstandig bent, doet u geen oog meer dicht voordat u God hebt gevonden en vergeving hebt gevraagd. Wanneer zult u tot de handeling overgaan? Hoe lang moet het nog duren, voordat u in Jezus gelooft? Hoe lang moet u nog blijven spelen op de rand van de eeuwige afgrond? Hoe lang durft u de levende God nog uit te dagen?

			Het tweede punt: Je hebt hier een ziel die in DADELIJKE AANRAKING MET GOD komt. ”Opstaande, ging hij naar zijn vader”. Het zou hem niets opgebracht hebben als hij alleen maar opgestaan en niet naar zijn vader gegaan zou zijn. Dat moet de zondaar namelijk, onder leiding van de Geest, doen: onmiddellijk en zonder omwegen naar zijn God gaan. Maar jammer genoeg doen veel bekommerde mensen dat niet. Ze gaan eens naar een vriend om met hem te praten of zij gaan naar een ouderling of diaken, die ook een mens met zonden is. Ze zoeken toevlucht bij een heilige of bij de maagd Maria en vragen of zij hun middelaars willen zijn. Jezus Christus is de enige Middelaar Die aangenomen moet worden. Alleen door Hem kunnen wij onmiddellijk tot God gaan. Zij zoeken heil bij uiterlijke vormen en rituelen of ze zoeken alles in hun Bijbel, hun gebeden, hun berouw over de zonde, hun luisteren naar de preek, oftewel, in één woord: bij alles, behalve God. Toch was de verloren zoon verstandiger. Hij ging naar zijn vader. En voor u, als zondaar, zal het een voortreffelijke dag zijn als u het ook doet. Ga onmiddellijk en zonder omweg tot God in Jezus Christus. ”Kom hier”, zegt de ouderling. Ga hem voorbij en ga naar de Vader. Als een engel uit de hemel u wil tegenhouden, moet u hem afstraffen. Ga persoonlijk en direct tot God in Jezus Christus. Maar ik moet toch wel eerst aan een bepaalde voorwaarde voldoen? Nee, dat deed de verloren zoon ook niet. Hij stond op en ging op datzelfde moment naar zijn vader. Zondaar, u moet tot God komen en Jezus is de Weg. Ga dan naar Hem toe, zeg dat u gezondigd hebt en belijd uw zonden. Geef u over in Zijn handen. Zeg: ”Vader, ik heb gezondigd. Wilt U mij om Jezus’ wil vergeven?” 

			Er zijn ook veel bekommerde mensen die niet naar anderen gaan, maar naar zichzelf blijven kijken. Ze zitten neer en roepen: ”Ik wil mezelf bekeren, ik wil mijn nood voelen en mijn wens is om ootmoedig te zijn”. Vriend, sta op! Verlaat uw eigen bespiegelingen en ga naar de Vader. U werpt tegen: ”Ik heb zo weinig hoop; mijn geloof is bijzonder zwak en mijn angst bijzonder groot”. Is er iets afhankelijk van uw hoop of angst, zolang de Vader nog zo ver van u verwijderd is? Uw verlossing ligt niet in uzelf, maar in het welbehagen van de Heere over u. Nooit zult u vrede hebben, als u uw twijfels en hoop niet aflegt en tot God komt. U zult rust bij Hem vinden. ”Ja, maar ik wil graag mijn neiging tot zonde overwinnen. Ik wil de baas zijn over de sterke verzoekingen die mij aanvallen”. Ik weet wat u wilt. U wilt het mooiste kleed, zonder dat de Vader het u aantrekt. U wilt de mooiste schoenen, die u zelf gekocht hebt. U houdt er niet van om in een bedelaarstenue tevoorschijn te komen en alles uit de liefdevolle hand van de Heere te ontvangen. Toch moet u deze hoogmoed opgeven, want ze leidt tot uw eeuwige ondergang. U moet uzelf vergeten, in zoverre dat u alleen maar uzelf ziet als een door en door slecht iemand, die het niet meer waard is om een kind van God te worden genoemd. Zie uzelf als een zinkend schip dat geen profijt meer heeft van waterhozers. U gaat onherroepelijk de diepte in, tenzij u uzelf haast om in de reddingsboot van de vrije genade te klimmen. Denk aan God, uw Vader, en aan Zijn lieve Zoon, de enige Middelaar en Verlosser van mensenkinderen. 

			Dáár is uw hoop. Daar zult u uzelf kunnen ontvluchten om te gaan naar de Vader.

			Ik hoor iemand zeggen: ”Ik zal de genademiddelen blijven gebruiken en daardoor hoop ik God te ontmoeten”. Als u dat doet en niet tot God gaat, zullen de genademiddelen u veroordelen. ”Ik moet blijven wachten aan het badwater”, zegt een ander. Dan moet ik u waarschuwen dat u daar zult blijven liggen en sterven. Jezus gebiedt niet om te blijven liggen, maar om op te staan: ”Neem uw bed op en wandel”. ”Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”. U moet naar de Vader gaan en niet naar het badwater van Bethesda of een ander badwater van wetten of genademiddelen. ”Maar ik ben van plan om te gaan bidden”, zegt iemand. Waar wilt u om gaan bidden? Mag u wel verwachten dat de Heere naar u zal luisteren, als u niet wilt luisteren naar Hem? U kunt het beste bidden met uw hoofd op Zijn borst, maar de gebeden van een opstandig, ongehoorzaam, ongelovig hart zijn een bespotting. Zelfs uw gebeden zullen tegen u getuigen als ze in de plaats worden gesteld van het gaan tot God. Stel dat de verloren zoon bij de voerbak van de zwijnen was blijven zitten en gezegd had: ”Ik zal hier bidden”. Wat voor nut zou dit gehad hebben? Of als hij daar was gaan huilen? Het bidden en huilen zou wel passen nadat hij tot de vader gekomen was, maar niet in de plaats van het komen. Zondaar, u hebt met God te doen. Haast u nu meteen naar Hem toe. U hebt niets te verwachten van uzelf of van wat anderen voor u kunnen doen. Hét keerpunt van de zaligheid is: ”Opstaande, ging hij naar zijn vader”. Er moet een echte, levende aanraking zijn tussen uw schuldige ziel en God. U moet erkennen dat er een God is, dat tot God kan worden gesproken en er moet sprake zijn van een werkelijk spreken van uw ziel tot Hem door Jezus Christus. Want God is alleen in Christus Jezus voor ons toegankelijk. Als we zo tot God gaan, zeggen we dat alles in ons verkeerd is en dat we door Hem geholpen willen worden. We zeggen Hem dat wij met Hem verzoend willen zijn en dat we ons schamen omdat we tegen Hem gezondigd hebben. Dan stellen wij ons vertrouwen op Zijn Zoon en zijn we behouden. O ziel, ga tot God. Het doet er niet toe of het gebed waardoor u tot Hem komt, gebrekkig is of zelfs fouten en vergissingen bevat, zoals het ook het geval was bij de verloren zoon, die zei: ”Maak mij als één van uw huurlingen”. De taal, de woorden van het gebed doen niets terzake, als u maar echt tot God gekomen bent. ”Die tot Mij komt”, zegt de Heere Jezus, ”zal Ik geenszins uitwerpen”. Jezus leeft eeuwig om te bidden voor hen die door Hem tot God komen.

			Dit is de kern van de protestantse leer. De Roomse leer zegt dat we via een omweg naar de achterdeur moeten gaan. Gods dienstknechten zullen voor u aan moeten kloppen en misschien zal het u dan nog niet baten. Maar de grote, oude protestantse leer zegt dat u zélf tot God moet gaan. U moet komen zoals u bent, zonder verdiensten en goede werken. U moet gaan via de enige Middelaar, Jezus Christus, en uw zonden zullen u vergeven zijn. 

			Ten derde: In dat handelen gaf hij zich gelijk helemaal over. Al de trotse onafhankelijkheid en eigenzinnigheid waren als sneeuw voor de zon verdwenen. Lang geleden eiste hij zijn deel van de erfenis op en besloot hij om het te besteden zoals hij het wilde. Maar nu is hij bereid zich te schikken in de regels en tucht van een knecht. Hij heeft er genoeg van om zijn eigen baas te zijn. Hij wil niet langer meer afstand scheppen tussen God en zijn ziel, door zijn eigenzinnigheid. Hij verlangt ernaar om de plaats van een kind in te nemen: afhankelijk en in liefdevolle ondergeschiktheid. Het grote kwaad lag juist in die afstand tussen hem en zijn vader. Nu voelt hij dat pas. Hij denkt alleen maar aan het wegnemen van die afstand door nederig tot hem terug te gaan. Hij voelt dat dit de oplossing zal zijn voor al zijn problemen. Zijn eerder zo fel bevochten vrijheid en onafhankelijkheid geeft hij er voor op om onder de liefdevolle en verstandige leiding van zijn vader te komen. Zondaar, bent u ook bereid om deze stap te zetten? Zo ja, kom. U bent welkom. Uw Vader verlangt ernaar om u aan Zijn hart te ontvangen.

			Hij dacht op dit moment niet aan de rechtvaardiging van zichzelf, want hij zei: Ik heb gezondigd. Vroeger zou hij gezegd hebben: ”Ik heb het recht om met mijn eigendommen te doen wat ik wil. Ik laat een ander niet vertellen hoe ik mijn geld moet besteden. Ik ga mezelf te buiten, maar dit betekent niets. Elke jongere doet dat. Ik ben tenminste gul geweest. Niemand kan mij gierig noemen. In ieder geval ben ik niet oneerlijk. Moet je eens naar de zalvende vromen kijken; hoe vaak worden mensen niet door hen bedrogen! Ik ben tenminste een open en eerlijk mens van de wereld, en daarmee ben ik innerlijk beter dan mijn oudste broer, hoewel die heel netjes leeft”. Maar nu is dat veranderd; hij roemt niet meer op zichzelf. Verdrietig belijdt hij: ”Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u”. Zondaar, als u zalig wilt worden, moet u ook nederig worden en uw ongerechtigheid erkennen en belijden. Belijd uw zonden en probeer uw overtredingen niet te verbloemen. Probeer uzelf niet te verontschuldigen en uw zaak beter voor te stellen dan ze is. Erken dat u schuldig bent en geef u ootmoedig over in Jezus’ handen. Van de twee zaken ‘de zonde doen’ en ‘de zonde ontkennen’ is waarschijnlijk de laatste het ergste, omdat dat een meer verdorven hart laat zien. Mens, geef uw fouten toe en zeg tot de hemelse Vader dat u zonder vergeving en genade voor eeuwig verloren gaat. Als het mogelijk is, moet u uw zaak slechter voorstellen dan het is, omdat ik uit ervaring weet dat dat laatste eigenlijk niet kan. Het is erg dom als iemand het ziekenhuis binnenkomt en zich veel beter voordoet dan hij is. Want de geneeskundige hulp zal hierop afgestemd worden; hoe erger zijn toestand is, hoe meer zorg de dokter aan hem zal besteden. Zondaar, laat uw kwalen aan de Heere zien, uw stinkende wonden van de zonde, de afschuwelijke zweren van uw diepe verdorvenheid, en roep het uit: ”Heere, ontferm U over mij!” Dat is de beste weg. Leg hoogmoed en eigengerechtigheid af en beroep u op het onverdiende medelijden van de Heere. Dan zal het goed met u gaan. 

			De verloren zoon heeft zich zo volledig overgegeven dat hij inzag dat de liefde van zijn vader zijn schuld groter maakte. In dat licht zie ik zijn woorden: Ik heb gezondigd. Er wordt bijzondere nadruk gelegd op: Ik heb gezondigd, terwijl dit volgt op het woord vader. Goede God, ik heb Uw goede wet overtreden. Liefdevolle, tedere, ontfermende God, ik heb bewust en kwaaddenkend tegen U gezondigd. U bent een zeer liefdevol Vader voor me geweest en door zonder reden tegen u te zondigen, heb ik U laf en schaamteloos verraden. Dit beken ik voluit, met ootmoed en verdriet. Ik zou me kunnen verontschuldigen als U een tiran zou zijn, maar U bent een Vader geweest, en dit maakt mijn zonde nog veel erger. Het is goed om zo’n belijdenis voor de Vader te horen uitspreken.

			De berouwvolle zoon heeft ook al zijn rechten en aanspraken opgegeven, want hij zegt: ”Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden”. Hij zou kunnen zeggen: ”Ik heb gezondigd, maar toch ben ik uw kind”. De meesten van ons zouden dit toch een goed argument vinden, maar hij niet, daar is hij te nederig voor geworden. Hij zegt: ”Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden”. Het hart van de zondaar is echt verbroken als hij erkent dat het verdiend zou zijn als God hem voor eeuwig niet meer wilde zien. De ziel die stopt met redeneren en zich onderwerpt aan het vonnis is niet ver van de vrede verwijderd. Zondaar, als u rust wilt vinden, moet u aan de voet van het kruis buigen, want daar ontmoet God zulke zondige mensen als u. Zeg dan: ”Heere, hier ben ik. Doe met mij wat U wilt. Ik zal mezelf niet verontschuldigen. Ik zal geen pleidooi houden om mijn schuld goed te praten. Ik ben vol schuld en ellende, maar ontferm U over mij, ontferm U over mij! Ik heb geen recht of aanspraak op iets, want die heb ik verspeeld door mijn zonde. Ik kan voor Uw rechterstoel niet bestaan. Ik vlucht weg van uw rechterstoel en verberg mij in de wonden van Jezus. Neem in Uw grote barmhartigheid al mijn overtredingen weg”.

			En ik zeg nog een keer dat hij zich zó volledig overgaf aan zijn vader, dat hij totaal geen eisen stelt. Hij vraagt om te worden ontvangen, maar met de positie van een dienstknecht is hij al tevreden. Met de laagste plaats onder hen neemt hij al genoegen, als hij maar vergeving krijgt. Hij vraagt niet naar een beetje vrijheid om nog te kunnen zondigen. Hij eist ook geen klein beetje eigengerechtigheid op om nog iets in zichzelf te kunnen prijzen. Alles geeft hij op. Hij is bereid om alles of niets te zijn, als hij maar bij het gezin mag horen. Niet één wapen van opstand vinden we in zijn hand. In zijn ziel ligt ook geen opstand meer verborgen. Volledig onderworpen ligt hij aan de voeten van zijn vader. Onze Heere heeft nog nooit een ziel vertrapt die zo aan Zijn voeten lag en Hij zal dat ook nooit doen. Hij zal Zich tot diegene overbuigen en zeggen: ”Sta op, kind, want Ik heb u vergeving geschonken. Ga heen en zondig niet meer. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde”. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken, Hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen.

			In de vierde plaats zien we dat uit zijn daad bleek dat hij ook een zekere mate van geloof in zijn vader had. Zijn geloof was niet sterk, maar het was in geringe mate aanwezig. Ook weinig geloof behoudt de ziel. Er was geloof in de macht van zijn vader. ”In het huis mijns vaders”, zei hij, ”is overvloed van brood”. Zondaar, gelooft u niet dat God machtig is om u te redden, dat Hij door Jezus Christus in de behoeften van uw ziel kan voorzien? Kunt u niet zeggen: ”Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”? De verloren zoon had wel iets van geloof in de bereidwilligheid van de vader om hem te vergeven, want als hij daarop niet hoopte, zou hij nooit naar zijn vader zijn teruggegaan. Zondaar, geloof dat God barmhartig is, want dat is Hij. Geloof, door Jezus Christus, dat Hij niet uit is op de dood van zondaren, maar dat Hij wil dat ze zich tot Hem bekeren en leven. Dit is de waarheid en weiger om over God andere leugens te geloven. Hij is niet hard of streng. Hij heeft er een heilig vermaak in om zonden te vergeven. De verloren zoon geloofde ook in de bereidwilligheid van de vader om hem te zegenen. Hij was er van overtuigd dat zijn vader zover zou gaan als hij zelf zou willen en daarom zei hij: ”Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als één van uw huurlingen”. Hij liet hieruit blijken dat zijn vader zó goed was dat het zelfs nog een voorrecht was als hij zijn knecht zou mogen zijn. Hij was tevreden met de allerlaagste plaats, als hij maar in de schaduw van die goede beschermer mocht wonen. 

			Zondaar, gelooft u niet dat God u genade zal bewijzen als dit in overeenstemming gebracht kan worden met Zijn gerechtigheid? Christus, de Zoon, heeft de verzoening aangeboden, waardoor God, Die rechtvaardig is, de gelovigen rechtvaardigt. Hij ontfermt zich over de slechtste mensen en rechtvaardigt goddelozen. Door Zijn lieve Zoon neemt Hij de grootste zondaar aan. Ziel, geloof in de verzoening. De verzoening die is aangebracht door het persoonlijke offer van de Zoon van God, moet oneindig kostbaar zijn. Geloof dat de verzoening krachtig genoeg is voor u. Het is uw behoud als u de toevlucht neemt tot die verzoening en u vastklemt aan het kruis van Christus. Door deze daad zult u Hem eren. Het is de enige manier waarop u Hem kunt eren. U kunt Hem eren door te geloven dat Hij u, zelfs u, kan zalig maken. Hij die, ondanks zijn eigen onwaardigheid, toch in Gods genade gelooft, heeft een echt geloof. De schuldbewuste zoon in de gelijkenis ging naar de vader, terwijl hij wist dat hij zelfs geen recht meer had op het zoonschap. En toch zei hij: ”Mijn vader”. Het geloof ziet de zwartheid van de zonde, maar gelooft desondanks dat God de ziel witter dan sneeuw kan maken. Het is geen geloof, als iemand zegt: ”God kan mij vergeven, want ik heb niet veel zonden gedaan”. Nee, het is echt geloof als iemand zegt: ”Ik ben een grote, veroordeelde zondaar, maar toch kan Gods oneindige genade mij vergeving schenken en het bloed van Jezus mij schoon wassen”. Geloof tegen uw gevoel en geweten in. Geloof in God, al lijkt iedereen en alles te zeggen: ”Hij kan en wil u niet behouden”. Geloof in God, zondaar, over de toppen van de bergen van uw zonde heen. Doe wat Bunyan gedaan heeft. Hij was zo bang voor de straf die hij verdiend had voor zijn zonden, dat hij niets anders kon doen dan in Gods armen lopen en zeggen: ”Al zou Hij ook een uitgetogen zwaard in de hand hebben gehad, dan zou ik nog liever tegen de spits van dat zwaard zijn aangelopen dan van Hem weg te blijven”. Doe ook zo, zondaar! Geloof in God. Geloof in niets anders, maar vertrouw op God en u zult de zegen verkrijgen. Wonderlijk is de macht van het geloof over God. Het doet een beroep op Zijn gerechtigheid en genade. Ik zal dit duidelijk maken door een klein verhaal te vertellen. Toen ik een tijdje geleden door mijn tuin wandelde, zag ik een hond tussen de bloemen spelen. Omdat ik twijfelde aan zijn capaciteiten als tuinman en hij ook niet van mij was, gooide ik een stok naar hem toe om hem weg te jagen. Maar nadat ik dit gedaan had, won de hond mij voor hem in door de stok op te rapen en voor mijn voeten neer te leggen. Ik schaamde me voor mijn ruwheid en ik kon hem niet meer slaan of wegjagen. Ik aaide hem en praatte vriendelijk tegen hem. Die hond had een mens overwonnen. Als u, zondaar, genoeg vertrouwen kunt hebben in God door tot Hem te komen, zal Hij u niet van Zich wegsturen. Er schuilt in een eenvoudig geloof een kracht die God Zelf kan overwinnen. Vertrouw alleen maar op Hem, zoals Hij Zich geopenbaard heeft in Jezus, en u zult zalig worden.

			

			Ik heb geen tijd en ben niet sterk genoeg om er nog langer op door te gaan en daarom wijs ik u op een nieuw punt: dat het zich in verbinding stellen met God gebeurt door de zondaar, zoals hij is. Ik weet niet hoe afstotend het uiterlijk van de verloren zoon wel was. In ieder geval is het nogal duidelijk dat hij er niet op vooruitgegaan was sinds zijn afscheid. Zijn kleren zullen wel geroken hebben naar het hoeden en voeden van de zwijnen. En toch kwam hij zoals hij was. Hij zou wel een uur bezig geweest zijn om zichzelf en zijn kleren schoon te maken. Maar dat deed hij niet. Hij zei: ”Ik zal opstaan”. En het was niet ‘gemakkelijker gezegd dan gedaan’; hij stond op en ging naar de vader. Ieder moment dat de zondaar van God wegblijft met de bedoeling om eerst in een heiligere of betere toestand te raken, stapelt hij zonde op zonde. Want de eerste en belangrijkste zonde is het leven op een afstand van God. Hoe langer de mens wegblijft, hoe groter zijn zondeschuld wordt. De poging om buiten God goede werken te doen, is dezelfde als die van een dief, die zijn gestolen goederen opknapt. Het is zijn plicht niet om die gestolen goederen schoon te maken, maar om ze terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. Dezelfde, van God afleidende hoogmoed is ook zichtbaar in het verwaande idee van de mens dat hij zichzelf wel beter kan maken en weigert om naar God terug te gaan. De kern van zijn zonde is het afstand bewaren van God. En wat hij dan ook doet, zolang die afstand bewaard blijft, is alles van nul en generlei waarde. De oorzaak van alles is de verwijdering van God en daarom moeten we bij de kern van het probleem beginnen; we moeten opstaan en teruggaan naar Hem, van Wie we zijn afgeweken. 

			De verloren zoon kon niet anders naar huis gaan dan hij was. Hij was niet eens in staat om zeep of materiaal om zijn kleren te verstellen, te kopen. En de genade is heel groot als de mens in geestelijke zin zó arm wordt. Want dan kan hij niet anders dan als een bedelaar tot God gaan. Hij is dan zó bankroet dat hij geen cent van de gulden betalen kan. Hij is zó volkomen verloren dat hij zich, buiten God om, niet kan bekeren en tot geloof kan komen. Hij voelt dat hij voor eeuwig verloren is, als God niet met Zijn verlossende genade uitredding brengt. We zullen verstandig handelen als we, als eerste, naar God gaan.

			De verloren zoon had niets anders nodig dan het teruggaan naar zijn vader. Als een kind stout geweest is en terugkomt, is het goed als de tranen het kind in de ogen staan. Een bedelaar moet tijdens het bedelen gekleed zijn in lompen. Een echt bedelaarspak is gunstig voor de opbrengst. Ik gaf eens een keer een paar schoenen aan een man die zei ze nodig te hebben. Hij deed ze aan en liep weg. Verderop zag ik hem gaan zitten om zijn schoenen uit te trekken. Hij verwisselde ze voor een paar oude gelapte schoenen, omdat die veel beter bij hem pasten. Wat moet een bedelaar doen met schoenen van het allerbeste leer? Een zondaar ziet er op zijn best uit als hij in zijn lompen tot God komt. Genade is op zijn best als de zonde op zijn ergst is. Het is echt niet nodig voor zondaars om te wachten, maar ze moeten komen zoals ze zijn. ”Maar moeten wij dan niet wachten op de Heilige Geest?” Geliefden, hij die bereid is om op te staan en tot de Vader te gaan, heeft de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest Die ons beweegt om tot God terug te keren. En het is de geest van het vlees of van de duivel die ons laat wachten en uitstellen.

			Nu, zondaren, ik weet jullie niet precies te vinden, maar mijn Meester weet het. Hij heeft deze preek voor u bestemd. ”Ik zou zo graag naar huis willen gaan om te bidden”. Bid, terwijl u op uw plaats zit. ”Maar ik kan niet hardop praten”. Dat mag u gerust doen, ik zal u niet tegenhouden. ”Maar dat wil ik niet”. Doe het dan maar niet. God hoort u zonder enig stemgeluid, maar ik zou wel eens graag de uitroep willen horen: ”Wat moet ik doen om zalig te worden?” Graag hoorde ik de bede: ”O God, wees mij zondaar genadig”. Hoewel de mensen u niet verstaan, kan God het geroep van uw hart begrijpen. Zeg dan in uw hart: ”Mijn God, ik moet tot U komen. U bent in Jezus Christus en in Hem bent U mij tegemoetgekomen. Mijn ziel verlangt naar U. Neem mij aan en maak van mij wie ik moet zijn. Vergeef mij en neem mij aan”. Het is het keerpunt in het leven van de mens als hij komt tot God in Christus. Het doet er niet toe waar de keus voor Christus genomen wordt. Het kan in de werkplaats zijn of in de kerk. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat erom dat u tot God komt in Christus, zodat u kunt rusten door het geloof in de genade en barmhartigheid van God.

			Ons laatste punt is dat door die daad van God de grootst mogelijke verandering heeft plaatsgevonden. Hij was een heel nieuw mens geworden. Prostituees en alcoholisten hadden een vriend verloren. Hij ging naar zijn vader en in dat gezelschap pasten zij niet. Als een mens terugkeert naar God, betekent dat dat hij afscheid neemt van de zondige plaatsen. U kunt er zeker van zijn dat een belijdend christen die een goddeloos leven leidt, nooit in Gods nabijheid heeft geleefd. Hij kan er wel over spreken, maar God en zedeloosheid gaan niet samen. Als u een vriend van God bent, zult u geen banden aanhouden met de duisternis. 

			Door zijn keus nam de verloren zoon ook afscheid van zijn vernederende baan. Hij hoeft niet meer voor zwijnen te zorgen en hij zal ook geen zwijn van zichzelf maken door alleen maar op dominees en sacramenten te bouwen. Hij zal zijn zonde niet meer aan een priester belijden. Hij zal ook geen cent meer betalen om zijn moeder uit het vagevuur te verlossen. Zo dom is hij niet langer. Hij is persoonlijk naar God gegaan en nu heeft hij niemand meer nodig om voor hem, of in zijn plaats, naar God te gaan. Aan die slavernij is hij ontsnapt. Geen zwijnen en geen bijgeloof meer! ”Ik heb vrijmoedig toegang tot de troon der genade. Wat heb ik nu dus nog langer met de Roomse kerk te maken?” 

			In alle opzichten is hij veranderd. Hij is bij zijn vader gekomen, is zijn hoogmoed verloren. Hij roemt niet meer langer in al wat van hemzelf is, maar hij roemt alleen maar in de vergevende liefde van zijn vader. Hij schept nooit op over hoe hij vroeger was, want hij ziet in dat hijzelf niets ingebracht heeft en dat hij alles van de vader gekregen heeft. En hoewel hij er nu veel beter voorstaat dan in zijn vroegere, goddeloze leven, matigt hij zich niets aan. Hij leeft als een kind uit de milddadigheid van God. De hoogmoed is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor tevredenheid. Hij zou al tevreden geweest zijn als hij een dienstknecht geworden was. Daarom is hij nu bijzonder tevreden met zijn herkregen voorrechtpositie als kind. Hij bemint zijn vader met een eeuwige liefde en hij kan zelfs zijn naam niet noemen zonder te zeggen: ”En hij heeft mij alles vergeven en heeft gezegd: ”Breng hier voort het beste kleed en doe het hem aan; en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten”. Van de dag van zijn wederopname af is de zoon verbonden aan het huis van zijn vader en hij ziet het als één van de grootste voorrechten dat er geschreven staat in het genadeverbond: ”Ik zal mijn vrees in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken”. 

			Ik geloof dat God in Zijn genade deze morgen veel zondaren tot Zich zal roepen. Ik verbaas me er vaak over dat de Heere me laat spreken naar ieders behoefte. Vorige week zondag kwam hier een jongen, de zoon van een voorname meneer uit het buitenland. De jongen was sterk onder de indruk van de waarheid. Zijn vader was een volgeling van een bepaalde oosterse godsdienst. De jongen zag er erg tegenop om tegen zijn vader te vertellen dat hij christen geworden was. Die zondag werd hij getroffen door een, naar het leek, afgestemde preek op zijn eigen situatie: ”Indien uw vader u wat hards antwoordt; wat dan?” Hij kwam naar me toe om te zeggen dat hij God gedankt had voor deze boodschap. Hij hoopte dapper te kunnen zijn voor de komende beproeving. 

			Ik voel dat ik voor sommigen onder u ook een zeer duidelijke preek houd. U zegt: ”Mag ik nu tot God gaan zoals ik ben en door Jezus Christus mij aan Hem overgeven? Zal Hij mij vergeven?” Beste man of vrouw, probeer het. Dat is het beste wat u kunt doen. Probeer het en als de engelen in de hemel zich niet verblijden is er iets veranderd. Dan is God niet meer Dezelfde als in de vorige week. Want ik weet dat Hij vorige week wél zondaren ontvangen heeft en dat Hij het nu ook nog zal doen. Ik ben het meest bang voor uw uitspraak: ”Ik zal er nog eens over nadenken”. Denk niet, maar doe het! Niets anders dan de daad is nodig. Ga tot God. Is het geen natuurlijke zaak dat een schepsel in vrede leeft met zijn Schepper? Is dit niet in overeenstemming met uw geweten? Is er niet iets in u, dat roept: ”Ga naar God in Jezus Christus”? Bij de verloren zoon was het de hongersnood die hem zei dat hij naar huis moest gaan. Het brood was duur en vlees was haast niet te krijgen. Hij leed honger en iedere kramp zei: ”Ga naar huis. Ga naar huis”. Toen hij naar zijn vorige vriend ging om hulp te vragen, zeiden diens donkere ogen: ”Ga naar huis. Wat doe je hier nog?” Er is een tijd voor zondaren dat zelfs hun voormalige vrienden lijken te zeggen: ”We hoeven u niet meer. U bent veel te ellendig en droevig. Waarom gaat u niet naar huis?” Ze sturen hem weg om voor de zwijnen te zorgen. Daar lijkt zelfs het zwijnengeknor te roepen: ”Ga naar huis!” Hij kijkt naar zijn lompen en kleren vol gaten en scheuren. Het lijkt of ze hem toeroepen: ”Ga naar huis!” En als hij in gedachten het gezicht van zijn vader zag, hoorde hij: ”Kom naar huis!” Hij dacht aan de overvloed van thuis en elke broodkruimel leek te zeggen: ”Kom naar huis!” Hij dacht aan de dienstknechten die rond het middagmaal zaten en ze leken hem toe te roepen: ”Kom terug! Uw vader geeft ons een overvloed aan eten en drinken. Kom naar huis!” Alles leek hetzelfde te zeggen. Alleen de duivel fluisterde: ”Doe het niet. Ga door tot het bittere eind. Het is beter om van honger te sterven dan u te onderwerpen”. Toch ontkwam hij aan de macht van de duivel, omdat hij tot zichzelf gekomen was. Daarom antwoordde hij: ”Nee, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan”. 

			Ik hoop dat u even verstandig bent. Zondaar, wat heeft het voor nut om in uw hoogmoed om te komen? Geef u toch over! Onderwerp u! Weg met uw hoogmoed! U zult het niet zo moeilijk vinden als u denkt, om u te onderwerpen aan de Vader, Die ons heeft liefgehad en Zich in de Persoon van Zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. U zult de onderwerping als liefdevol ervaren. En als u zich in Zijn armen bevindt, zult u voelen dat het goed is om te wenen over de zonde en om uw verkeerde daden te erkennen en te belijden. En dat het heerlijk is om Hem te horen zeggen: ”Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”. 

			De almachtige God geve dat dit mag gebeuren met velen onder ons. Hij zal al de eer ontvangen, maar ik zal bijzonder verheugd zijn, want de manieren van de oudste broer van de verloren zoon ken ik niet. Ik zal bijzonder blij zijn als u komt om mijn Heere en Meester als de uwe te erkennen, zodat wij samen aan het heilige feestmaal van Hem mogen aanzitten. Dan zullen we ons verblijden in Zijn liefde. God zegene u om Zijns Naams wil.

			Amen.

		

	
		
			Kom tot de Heere

			Bekeer u, o Israël! tot de HEERE, uw God, toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Hosea 14: 2-4

			Wij zijn in het laatste hoofdstuk van de profeet Hosea. Door dit hele boek klonken donderslagen. Soms vanuit de verte, maar soms van heel dichtbij. Dan leek het of een storm boven ons hoofd uitbrak. De storm lijkt nu zijn toppunt bereikt te hebben en u verwacht een felle blikseminslag. Maar in plaats van een verwoestend vuur valt een milde regen van goedertierenheid. De druppels vallen in overvloed en hun geluid klinkt als zachte, lieflijke muziek. God zegt niet: ”Ga weg, Israël. Ik vervloek u!” Hij zegt juist op milde toon: ”Bekeer u, o Israël! tot de HEERE, uw God”. In zijn toorn denkt Hij aan Zijn genade. Hij laat de uitvoering van Zijn wraak achter en biedt in een gesprek Zijn genade aan, ”want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid”. Hij lijkt afstand te doen van het oordeel. 

			Ik geef nog een ander beeld. Het hele boek van Hosea lijkt op een gerechtelijk verhoor. Er zijn getuigen verschenen die de beklaagde aanklagen en alle argumenten en uitvluchten van de beklaagde zijn nietig verklaard. Alles wat in zijn voordeel kon zijn is al gezegd en alles keert zich tegen hem. Het is nu de tijd voor het uitspreken van het vonnis. Kijk! De Rechter bedekt Zijn hoofd niet om het doodvonnis uit te spreken, maar buigt zich voorover en strekt Zijn handen uit naar de veroordeelde en roept: ”Bekeer u, o Israël!”

			Het is heel wonderlijk dat dit hoofdstuk aan het einde van zo’n boek staat. Ik had niet gedacht dat van een doornstruik zo’n prachtige bloem of heerlijke vrucht geplukt zou kunnen worden. Maar zo is het juist wel; waar de zonde in overvloed aanwezig is, is de genade nog overvloediger. Geen hoofdstuk in de Bijbel kan meer goedertierenheid bevatten dan dit laatste hoofdstuk van Hosea. Terwijl we juist verwacht hadden dat geen hoofdstuk harder had kunnen aankomen dat dit. Wij verwachtten een erg donkere nacht, maar zien het volle licht van de middagzon! 

			Terwijl ik preek over deze tekst voel ik een sterke behoefte aan de Heilige Geest. Ik bid God om mij die hulp te schenken. En ik vraag de hoorders om mee te bidden, zodat u niet alleen míjn stem zult horen, maar die van God in uw hart. De Heere Zelf spreekt in deze tekst en zegt tegen u: ”Bekeer u, o Israël”. Ik hoop dat veel mensen deze stem van God horen en gewillig gemaakt worden, zodat ze op de rechte weg gaan lopen. 

			Ik vraag u om allereerst na te denken over de roeping om tot God te komen. ”Keer weder, o Israël, tot de HEERE, uw God”. En in de tweede plaats over de reden om te komen: ”Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid”. In de derde plaats staan we stil bij de hulp voor dat komen, die de Heere geeft aan hen die gewillig gehoorzamen. De Heere zegt: ”Neem woorden met u en wend u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid en ontvang ons genadiglijk”. Tenslotte zullen wij dan bidden om in veel mensen het komen te zien door deze hulp. Ik hoop dat mijn onbekeerde hoorders zich bekeren tot de Heere en de kracht zullen ervaren van Zijn vernieuwende genade.

			De roeping om te komen: ”Keer weder, o Israël, tot de HEERE, uw God”. Ik hoop dat die stem op dit moment met kracht de zielen van veel mensen binnenkomt. 

			Het is een heel leerzame roepstem, omdat ze de zondaar heel precies zegt wat ze doen moet. Keer terug in de tegenovergestelde richting. Kom terug, want de weg die u gaat is de tegenpool van de weg die u zou moeten gaan. U bent weggegaan van God; kom weer terug. U bidt niet meer; begin er weer mee. U bent verhard; buig onder het Woord. U regelt alles zelf en spreekt alles tegen; geloof als een kind. Breng vruchten voort die uw bekering, en niet uw volharden in de zonde laten zien. Voor veel mensen zou er geen betere raad voor het geestelijk leven zijn dan deze woorden: ”Keer terug”. Doe wat u tot nu toe naliet en laat na wat u tot nu toe deed. Volg het andere spoor. ”Keer terug”. Eigenlijk is het maar één woord, maar een heel betekenisvol woord. Er moet een verandering plaatsvinden, een totale verandering, een terugkeer tot God.

			Het woord is ook heel leerzaam omdat het zegt: Keer terug naar de Heere. Kíjk niet alleen naar God, maar ga naar Hem terug. Sta op en ga naar uw Vader. Denk er niet alleen aan, maar doe het. Keer niet halverwege terug tot één of andere goede gewoonte, maar keer terug naar de Heere. Rust niet voordat u Zijn armen om u heen voelt. De verloren zoon zou er geen baat bij gehad hebben als hij gezegd had: ”Ik zal opstaan”, als het ”en tot mijn vader gaan” er niet achteraan kwam. Het was niet nuttig voor hem om het ene voor het andere vergelegen land in te ruilen; hij moest opstaan en naar zijn vader gaan. De beste raad die we aan een zondaar kunnen geven is: ”Sla de weg in die lijnrecht tegenover uw weg ligt en laat die weg u voeren tot God”. Hoe nodig is de genade van God voor zo’n beslissing!

			Die roepstem is heel praktisch. Ze vraagt niet naar gevoelens, maar naar een daad. ”Israël, keer terug tot de HEERE, uw God”. Het is zoals ik al zei: ”Denk er niet alleen aan, maar kom tot de daad”. Ga er niet over piekeren wanneer u het zult doen, maar doe het nu. Stel het niet langer uit, maar verlaat dat hinken op twee gedachten, dat aarzelende gedrag, voorgoed. Weeg niet langer alle voor- en nadelen tegen elkaar af, maar neem de beslissende stap: ”Keer terug”. 

			Ik kan het niet nalaten om u eraan te herinneren dat deze leerzame en praktische vermaning ook heel aandoenlijk is. Dat ”O” aan het begin van de zin is geen versiering, maar laat een liefdevol smeken zien. De spreker meent het en vraagt het met zijn hele hart. Het is God Zelf, Die zegt: ”O Israël, keer terug tot de HEERE, uw God”. Het is geen kaal en scherp bevel vanuit de hoogte, zoals het zwaard van de Heere zal zijn in de oordeelsdag. Integendeel, het is een warme, tedere smeekbede van liefdevolle lippen: ”O Israël, keer terug”. Het is alsof ik in dat ”O” tegelijkertijd het huilen van de Heere Jezus, het rommelen van de ingewanden van de grote Vader en het treuren van de Heilige Geest hoor. Het is een aandoenlijke, tedere, zachte en overredende stem en ik smeek u acht op deze stem te geven. Misschien kent u een situatie waarin uw kind heel eigenwijs geweest is. Uw kind heeft gedreigd om iets te doen wat het heel ongelukkig zou maken. U smeekt: ”O, doe dit toch niet, mijn zoon of dochter”. In die vraag legt u uw hele overtuigingskracht. Op diezelfde manier vraagt God met een heilige, tedere aandrang en met de grote liefde van Zijn hart aan iedere zondaar: ”O Israël, keer terug tot de HEERE, uw God”. 

			Ik wil u eraan herinneren dat dit ook een Goddelijke roepstem is. ”O Israël, keer terug”. Zegt een profeet dit? Ja, méér dan een profeet; Hij is de God van de profeet. De eerste stap tot verzoening gaat nooit uit van de zondaar, maar altijd van God. De zondaar roept niet: ”O Heere, mijn God, vergun mij terug te keren”, maar de Heere Zelf ziet de afdwalende mens. Hij ziet dat die mens zijn afgrond tegemoet gaat en roept in Zijn grote, vrije genade: ”O Israël, keer terug!” Wat is het voor de Heere als iemand zich in de afgrond van de hel stort? De Heere wordt ook dan verheerlijkt, omdat de Heere de mens niet nodig heeft. En toch denkt Hij aan afdwalende mensen en Hij verlangt naar hun terugkeer. Uit de vrijmacht en rijkdom van Zijn liefde roept Hij hen tot Zich. Hij zweert bij Zijn eigen leven dat Hij niet de dood, maar de bekering en het leven van de zondaar op het oog heeft. Vanwege Zijn vrijwillige liefde en ontferming roept Hij het uit: ”O Israël, keer terug tot de HEERE, uw God”. Luister dan, hoorders. Als het mijn roepstem zou zijn, zou u niets te verwijten zijn als u niet zou luisteren. Maar het is Gods roepstem. Zal uw Maker tevergeefs roepen? Wilt u bij al uw zonden nog de zonde van het toekeren van uw rug naar de God van de liefde opgeteld zien? Zal de Heere tevergeefs roepen tot uw ziel? Ik hoop dat God dit voorkomt. In deze tekst die tot ons blijft spreken, klinkt ons vanuit Gods oneindige ontferming tegen: ”O Israël, keer terug tot de HEERE, uw God!”

			

			En daarom zal ik als laatste zeggen dat het een heel vriendelijk, genaderijk roepen is. Hij stelt het zo voor: ”Keer terug tot de HEERE, uw God”. Als u, zondaar, wilt terugkeren tot de Heere zal Hij Zich aan u geven om de uwe te zijn. Van nu aan zult u deel hebben aan de Heere en al de rijkdom van Zijn eeuwig bestaan zal van u zijn. U zult in staat zijn om te zeggen: ”Deze God is onze God, voor eeuwig; Hij zal ons geleiden tot aan de dood”. De mens die zegt dat God zijn eigendom is, heeft iets zeer belangrijks gezegd. Die uitspraak is belangrijker dan wanneer wij de eigendomsbewijzen van alle sterren of belangrijke landen in ons bezit hebben. In de oneindigheid van Zijn genade verklaart God: ”Ik zal hun God zijn”. 

			Ik kan mij niet verwoorden zoals ik wel zou willen. Wie is in staat om zo’n onderwerp te verwoorden? Wees wijs en kies wat goed voor u is. Dan zou u mijn roepen beantwoorden. Zondaar, ik wens u verlost te zien van uw waanzin. Dan zou u uzelf niet langer afkeren van uw zaligheid en tot uw eigen schande en schade uw Heere en God niet langer verwerpen. Ik vraag u om stil te staan, omdat de weg die u op dit moment bewandelt naar uw verderf voert. Nee, niet enkel stilstaan, maar terugkeren. Keer meteen terug. Ziet u niet hoe welkom u bij God zult zijn? Hij zegt niet: ”Keer terug tot uw Rechter”, maar ”Keer terug tot uw God”. Er staat niet dat u als een ontsnapte gevangene terug moet gaan naar de gevangenbewaarder, de zweep en de boeien. Er staat: ”Keer terug tot uw God”. Deze God zal de bron van uw blijdschap zijn. En hoewel ik me nu niet bevredigend kan uitdrukken, verzeker ik u ervan dat het verstandig en voorzichtig is om het gezegde te overdenken en de Heere van al die zegeningen te zoeken. Ik herinner mij dat ik begerig naar het Evangelie gelopen ben alsof ik getrokken werd, toen ik voor de eerste keer de kostbaarheid van het vrije Evangelie zag. Ik hoop dat het antwoord van veel vrouwen en mannen zal luiden: ”Ik zal antwoorden op de Goddelijke vraag. God vraagt mij om terug te keren en dat zal ik doen”. 

			Ten tweede nodig ik u uit om te letten op het argument, de reden om te komen. ”Keer terug tot de HEERE, uw God; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Wat een wonderlijke reden. Door de zonde bent u in een treurige positie terechtgekomen en daarom moet u terug gaan naar de Heere, uw God. ”Maar, ik ben bang dat ik niet mag komen, omdat ik gevallen ben” zegt iemand. Kijk hoe u uw angst ontnomen wordt. De zaak wordt omgekeerd. Juist dat u gevallen bent is voor de Heere een reden om u te roepen. ”Mijn knieën zijn gebroken”, zegt een ander, ”ik ben zo diep gevallen dat ik nooit meer één goed werk kan verrichten”. En toch roept de Heere: ”Kom terug, want u bent gevallen”. Ik hoor iemand zuchten: ”Ik ben gebroken en verpletterd door de zonde; ik ben als een aarden vat dat op stenen is gevallen. Ik ben totaal onnuttig geworden”. Wat een schitterende genade is aanwezig in het hart van God. Hij neemt de reden tot wanhoop weg en verandert haar in een reden tot hoop. Omdat u gevallen bent, hebt u er behoefte aan om terug te gaan. En God ziet uw nood aan, niet uw verdienste. Omdat u gevallen bent, nodigt Gods barmhartigheid u uit om terug te gaan. Gebruik het woord ‘gevallen’ in de meest letterlijke zin van het woord. Als u een gevallen man of vrouw bent; keer terug. Waarom heeft het woord ‘gevallen’ een speciale betekenis voor een vrouw, die gemist wordt als het om een man gaat? Het is in ieder geval even treurig om een gevallen man als om een gevallen vrouw te zijn. Of het nu man of vrouw betreft, beiden moeten terugkeren tot God. U bent gevallen en daarom moet u terugkeren. Ik bid u om toe te geven aan zo’n vriendelijk verzoek. 

			Beste vrienden, een tweede argument is dat de zonde de oorzaak is van onze treurige toestand. ”Gij zijt gevallen door uw ongerechtigheid”. De zonde is de wortel van het kwaad. Zeg niet dat dit voorbestemd was, dat het zo heeft moeten zijn, want ”u bent gevallen door uw ongerechtigheid”. Het is waar dat u door de zonde van Adam gevallen bent, maar u bent ook gevallen door uw eigen zonden. En u hebt er genoeg aan om uw eigen zondige handelingen te belijden. Uw eigen moedwillige zonden waardoor u iets deed of juist naliet, veroorzaakten uw val. U bent gewond door een dolksteek die u zelf toebracht. ”Gij zijt gevallen door uw eigen ongerechtigheid”; geef niemand anders de schuld. Dat u een ongelovige bent, is uw eigen schuld. U wílt tot Christus niet komen om het eeuwige leven te ontvangen. De weg die u volgt, is de weg waarvoor u zelf gekozen hebt en waarover u uw eigen ideeën heeft. Al uw ellende hebt u te danken aan uzelf. Laat dit tot u doordringen, belijd het voor God en erken dat de schuld van uw toestand bij u ligt. 

			Het enige middel om uit deze situatie te raken is de terugkeer tot God. Als u gevallen bent door uw eigen ongerechtigheid, moet u ervan bevrijd worden. Zelf bent u hiertoe niet in staat. ”Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken?” U hebt zo lang in het ‘loogmiddel’ van het kwaad gezeten, dat u er helemaal van doortrokken bent. Er is een wonder van genade voor nodig om u te reinigen. God alleen kan de vlekken van een luipaard, de zwartheid van de moorman en de scharlaken kleur van de door en door geverfde wol verwijderen. De Heere alleen is tot zo’n wonder in staat. Daarom roep ik u ernstig toe dat u terug moet keren tot de Heere, uw God, want in Hem ligt uw enige hoop op herstel. 

			Uw schuldgevoel moet niet een aarzeling bij u veroorzaken, want de Heere weet alles. Dat zien we aan Zijn uitnodiging: ”Keer terug, want gij zijt gevallen”. Probeert u de val te verbergen? Of zit u hier en probeert u uw verloren toestand te vergeten? De Heere vergeet het niet en Hij wil dat u het ook niet vergeet. Hij laat het u zien en beveelt u als een gevallene tot Hem te komen. De Heere Jezus ontvangt zondaren als zondaren. Hij wil niet dat ze eerst hun karakter veranderen voordat ze tot Hem komen. Hij wil juist dat ze tot Hem komen om veranderd te worden. Kom gewoon als zondaar en niet als ontwaakte of verstandige zondaar. Kom ook niet als zondaar met een bijzonder goede eigenschap. Kom als zondaar tot Hem, Die gekomen is om zondaren zalig te maken. De Heere Jezus heeft Zich overgegeven voor onze zonden, maar niet voor onze gerechtigheid. Daarom wil Hij dat wij met al onze zonden tot Hem gaan. Kom met uw slechte gewoonten, schuld, doemwaardigheid, verdorvenheid en geestelijke dood. Kom zoals u bent. Hij heeft een vermaak in Zijn goedertierenheid. Geef de genade de ruimte om werkzaam te zijn. ”Keer terug”, zegt Hij, ”want u bent gevallen door uw ongerechtigheid”. 

			

			Als u verkeert in de ergste toestand waarin een mens zich ooit bevond, is Hij de beste Helper tot Wie u kunt gaan. Als u naar Gilead gaat om balsem voor uw wond te halen, reist u tevergeefs. Als de vraag gesteld wordt: ”Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar?” moet het antwoord ‘nee’ zijn. De reden hiervoor ligt in het feit dat de afval van Zijn volk anders allang een wending gekend had. U bent al lang genoeg naar Gilead gegaan; ga nu eens naar God. Menselijke hulpbronnen drogen op, daarom dringen we er bij u op aan om hulp bij God te zoeken. Kom tot Hem; er is geen betere hulp in Gilead te vinden. Zijn aanraking is beter dan die van de balsem. Hij is de gezondheid en het heil van uw ziel. U hoeft Hem alleen maar aan te raken, omdat zelfs de zoom van Zijn kleed nog genezingskracht genoeg heeft. Jezus hoeft enkel maar Zijn oog te laten rusten op mensen die totaal verloren zijn, en ze zullen leven. Ja, als zij een blik op Hem werpen zullen ze het eeuwige leven ontvangen. Een legioen duivels zal wegvluchten als Hij het gebiedt. Hoe heerlijk! Wat een zegen dat er zo een machtige Zaligmaker is. Als iemand hier verloren gaat, is dat niet omdat de Heiland hem niet zalig kan maken. Als iemand sterft in zijn zonde, is de oorzaak te vinden in de uitspraak van de Zaligmaker: ”Indien gij niet gelooft dat Ik die ben, gij zult in uw zonden sterven”. Hij kan de mensen die door Hem tot God gaan, volmaakt zalig maken. ”Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden”. Het is mijn innige wens dat u uzelf gedrongen voelt om terug te keren tot God, omdat uw situatie hulpeloos en hopeloos is. Christus is een machtige Zaligmaker. Bij Hem is hulp voor u besteld. Ik zou wel willen dat u nu direct tot Hem ging. Hij zal u zeker ontvangen, want Hij heeft gezegd: ”Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen”. 

			Nu wil ik nog bespreken hoe de ontfermende God ons tegemoetkomt en ons van hulp voorziet. De Heere helpt ons in onze onkunde en angst. Lees het tweede vers maar. De zondaar zegt: ”Ik weet niet wat ik mee moet brengen als ik tot de Allerhoogste kom. Ik heb geen stieren, lammetjes of reukwerk. Ik heb geen geld of verdienste”. Het antwoord is: ”U hebt alleen maar woorden nodig”. Als uw hart en uw verlangen naar verlossing oprecht is, hoeft u niet te zeggen: ”Waarmee zal ik de Heere tegemoetkomen of hoe zal ik buigen voor de hoge God?” Neem woorden mee, die hebt u genoeg. Eerst moet uw hart er zijn en dan zijn ‘woorden’ voldoende. Dit offer is goedkoop genoeg. Zelfs de bladeren van een bos zijn niet zo gemakkelijk te krijgen. Het is ook eenvoudig genoeg; als u een tong hebt, kunt u woorden spreken. Mens, wát u ook níet kunt brengen, woorden wél. Als de Heere u helpt om terug te keren, hoeft u niet te aarzelen omdat u geen offer hebt. Hij zegt: ”Neem uw woorden met u”. 

			De Heere helpt de komende zondaar door hem te wijzen naar Wie hij moet gaan. ”Ik zou graag die predikant eens willen spreken”, zegt u. Ga naar de Heere! ”Ik verlang ernaar om eens met een knecht van God te praten”. Wend u tot God! We lezen in het boek van Job: ”Tot wie van de heiligen zult gij u keren?” Mijn antwoord is: Zondaar, wend u tot de Vriend van zondaren en laat de heiligen voor wat ze zijn. Als u zalig wilt worden, moet u niet naar Petrus, Jakobus of Johannes gaan, maar tot Hem die door hen ”Meester en Heere” genoemd wordt. ”Neem woorden met u en wend u tot de Heere”. Bent u het gewoon om naar een mens te gaan, die priester genoemd wordt? Ik vraag u het niet meer te doen, want er is maar één Priester Die de zonden verzoent en dat is de Heere Jezus. Zoekt u uw heil in godsdienstige rituelen? Verwacht u rust van de sacramenten? Dan wacht u tevergeefs, want u bevindt u niet op de weg van de verlossing. Wend u liever tot God zoals Hij Zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus. Tegen Hem hebt u gezondigd; Hem moet u uw zonden belijden. Het is nodig voor u dat Zijn toorn afgewend wordt. Daarom moet u vergeving van Hem krijgen. U hebt behoefte aan Zijn liefde. Ga naar Hem toe om het van Hem te vragen. Hij zal u met goedertierenheid ontvangen en u uit vrije genade liefhebben. 

			Er is nog een andere hulp. De Heere helpt ons om tot Hem terug te keren door ons aan te wijzen hoe we moeten bidden. Pasgeleden zei een dominee iets waar ik mee instemde: ”Wij moeten het komen tot Christus zo eenvoudig mogelijk maken, want veel mensen zijn zo onwetend dat je ze haast de woorden van belijdenis en geloof in de mond moet leggen. Ze hebben behoefte aan iemand die naast hen neerknielt en de woorden voor hen uitspreekt die zij eigenlijk tot de Heere zouden moeten spreken”. Er schuilt meer waarheid in deze uitspraak dan veel onervaren mensen denken. Ook hier legt de Heere als het ware de zondaar de woorden in de mond. ”Neem met u woorden en zeg tot Hem”. Hij zegt de woorden voor, zodat de zondaar ze zich eigen kan maken en na kan zeggen. Op deze vriendelijke manier leert Hij de terugkerende zondaar bidden. Wat een genadig God is Hij! Ik geef u een voorbeeld. Stel dat een groot koning zwaar beledigd zou zijn door een opstandige onderdaan. Desondanks wil de koning de verhoudingen weer herstellen en hij nodigt de onderdaan uit om een gratieverzoek te doen. De onderdaan antwoordt: ”Koning, ik zou wel graag vergeving willen vragen, maar hoe kan ik u weer onder ogen komen? Ik heb u zo zwaar beledigd. Ik zou graag een petitie willen aanbieden als u die aan wilt nemen, maar ik weet niet hoe ik mezelf moet verwoorden”. De koning zegt dan: ”Ik zal de petitie wel voor u opstellen”. Je begrijpt hoe graag die onderdaan dat voorstel aanneemt, want nu durft hij zijn verzoek wel in te dienen. Het zijn de eigen woorden van de koning; hij herhaalt wat de koning zelf gezegd heeft. Het feit dat de koning zelf dat smeekschrift opstelt, houdt in dat hij er gunstig op reageren zal. Hoorder, de Heere Zelf legt u op dit moment de woorden in de mond: ”Neem weg alle ongerechtigheid”. Bid dan diezelfde woorden. Dit gebed is het beste gebed, omdat God Zelf het ingegeven heeft en het een gebed op Gods manier is. Zend terstond zo een gebed op tot Gods troon.

			Ik noem twee gedeeltes uit het gebed. Het eerste is: ”Neem weg alle ongerechtigheid”. Luister naar mij en probeer dit gebed te bidden. ”O Gij, Die de zonden van de wereld wegdraagt, neem weg al mijn ongerechtigheid. Ze is groot, maar ik bid U of U haar wilt wegnemen, want U hebt met Uw eigen lichaam onze zonden gedragen aan het kruis. Was mij, omwille van Uw dierbaar bloed, van al mijn ongerechtigheid. Doe mij weten dat U mijn ongerechtigheid weggedragen hebt, zoals de weggaande bok de zonden van Israël de woestijn van het vergeten indroeg. Ik smeek U om al mijn ongerechtigheid weg te nemen door Uw genade. Neem haar ook weg uit mijn hart en uit mijn leven”. 

			

			Ik vraag u om elke zonde aan de Heere voor te leggen. Probeer niet één zonde vast te houden, maar vraag of Hij alle zonden weg wil nemen. ”Neem weg alle ongerechtigheid”. Hoe gehecht u ook aan een bepaalde zonde bent, hoe diep ingeworteld ze is, hoe verslaafd u bent aan die bedwelmende zonde, vraag of de Heere ook díe weg wil nemen. Als ik slaaf was van de hebzucht, neem weg. Als ik mezelf overgegeven heb aan hartstochten, hoogmoed of andere zinnenprikkelende lusten, neem weg. Wat mijn boezemzonde ook inhoudt, neem weg alle ongerechtigheid. Wilt u van een bepaalde zonde geen afscheid nemen? Ze zal u naar het verderf voeren. Houw die zonde, die zo vriendelijk aandoend in uw leven sluipt en zo vijandig ten opzichte van God staat, in stukken. Roep het uit: ”Neem weg”. Al zal die reiniging u een rechterhand of rechteroog kosten, daar moet u niet voor terugschrikken. Roep: ”Neem weg alle ongerechtigheid”. Reken af met al uw zonden. Het is niet goed voor u om één gifdrank te laten staan en het andere in te nemen. Alle zonden moeten weg of anders is alle hoop vervlogen. Keer terug naar God, maar met een gebed waaruit blijkt dat u strijdt met uw zonden en nooit meer met hen verzoend wil worden. 

			De volgende bede is: ”Ontvang ons genadig”. Belijd dat u niet anders dan door genade vriendelijk door God kunt worden ontvangen. Niets dan genade kan de deur openzetten voor onze terugkeer. Zondaren kunnen op geen andere voorwaarde door de Heere ontvangen worden, dan door Zijn goedertierenheid. Wij willen niet vragen om te handelen naar wat wij verdiend hebben, maar we danken de Heere dat Hij met ons niet gedaan heeft naar onze zonde en onze ongerechtigheid. Door onze zonde kunnen wij Hem niet één woord antwoorden. De Heere moet ons genadig ontvangen óf rechtvaardig van Zich werpen. Zijn we niet blij dat zondaren ontvangen kunnen worden door de genade en welkom zijn door de goedertierenheid van God? Zend dan dit gebed op: ”Ontvang ons genadig”. Ik ben er niet tevreden mee als u deze woorden alleen maar uitspreekt. Ik wil dat u ze in uw eigen gebed zult gebruiken. Ik bid dat de Heere uw lippen mag aanraken met Zijn genade zodat ze zullen zeggen: ”Heere, ontvang mij, ik keer tot U terug. Neem weg alle ongerechtigheid en neem mij tot U. Ontvang mij als een onderdaan van Uw Koninkrijk. Ontvang mij door Uw genade in Uw liefdeshuis. Ontvang mij in de kring van Uw verlosten op aarde en ontvang mij tenslotte in Uw hemelwoning. Ontvang ons genadig”. 

			Dit zijn twee lieflijke gedeelten uit het gebed en ze horen goed bij elkaar. Ik verlang ernaar dat de Heilige Geest ieder hart zal aansporen om deze gebeden op te zenden naar de genadetroon. Ik hoop dat dit de woorden zijn die iedereen van ons mee zal nemen tijdens onze terugkeer naar de Heere.

			Deze twee gebeden worden gevolgd door een belofte: ”Zo zullen wij betalen de varren onzer lippen”. Wat zijn dat? Het zijn de offers van dankzegging en lof. Daar zijn de stieren die door de mensen geofferd worden; ze worden doodgestoken en sterven bij het altaar. God vraagt ons niet om stieren, die horens en klauwen hebben. Hij heeft geen welbehagen in het bloed van stieren of bokken. Hij verlangt naar een verbroken hart, waarachtig geloof en ootmoedige liefde. Die wil Hij op het altaar zien. ”Wie dankoffert, zal God eren”. Laten we Hem onze beste gedachten, uitdrukkingen, getuigenis en onze hartelijkste lof brengen. Dat zijn dan geen stieren uit de stal, maar van onze lippen. Onze dankbaarheid moet een levend offer zijn en ons gedrag moet voortdurend de goedheid van God laten zien. Ik denk dat we kunnen zeggen, ik in ieder geval wel: ”Heere, als U mij wilt sparen, dan zal ik over U spreken”. Ik moet dit doen tijdens de rest van mijn leven, want anders zou ik al mijn gewoonten moeten veranderen. Toen ik vanmorgen hier kwam, bedacht ik dat het ongeveer veertig jaar geleden is dat ik voor de eerste keer Christus predikte. En nog steeds kan ik zeggen, wat ik altijd gezegd heb: 

			Verlossende liefde is mijn thema geweest

			en zal het altijd blijven.

			Is hier een jonge man aanwezig die deze taak voor de volgende veertig jaar op zich wil nemen? Is er een christelijke vrouw - ik noem haar nog geen christin, omdat zij het nog gaat worden - die christin wenst te worden om dan meteen van de Heere te getuigen bij haar vrienden en vriendinnen? Dan zal ze de Heere de ‘varren van haar lippen’ betalen. Wie wil op dit moment zijn leven in dienst stellen van de Heere? Terwijl u tot God roept om genade voor uw zondig verleden, moet u het besluit nemen om Zijn Naam te belijden als Hij u verlost heeft. Dan zult u Hem met uw lippen een dankoffer brengen. De Heere vraagt eerst om uw hart en daarna om uw lippen. U moet Christus belijden voor de mensen. Bedenk altijd dat men ”met het hart gelooft ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt ter zaligheid”. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Het geloof moet beleden worden op Gods eigen manier, door de Doop. En speciaal aan dat geloof is de belofte gegeven. Alhoewel ik er niet aan twijfel dat sommigen behouden worden, al hebben ze hun geloof niet in het openbaar beleden. Voor hen geldt toch de belofte zoals ik u die heb voorgelezen en ik hoop dat u daarbij dan het gebod niet zult vergeten dat er in opgesloten ligt. ”Een iegelijk die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader Die in de hemel is”. Dat zegt de Heere Jezus. Het is niet meer dan dat we aan Hem verschuldigd zijn. We moeten elke dag ons kruis opnemen en Hem navolgen. Als we op Zijn Naam betrouwen is het een logisch gevolg dat we Zijn Naam ook uitdragen. Zo ziet u dat de Heere u op dit moment de beslissing in uw mond legt om Hem te loven: ”Zo zullen wij betalen de varren van onze lippen”. 

			Nu komen drie gedeeltes met een ontkennende formulering: ”Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk van onze handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God”. In de eerste plaats moet het wettisch vertrouwen, dat door veel mensen gekoesterd wordt, verdwijnen. Israël probeerde altijd weer zijn toevlucht te nemen tot Assyrië. Als Egypte of een ander volk het land bedreigde, zonden zij een geschenk aan de koning van Assyrië, waarbij ze hem om zijn hulp vroegen. Maar nu roepen zij: ”Assur zal ons niet behouden”. Het wereldse vertrouwen wordt op veel manieren vormgegeven. U wilt behouden worden door uw berouw of door uw pogingen om uw leven te beteren. Of door uw voornemen om voortaan goed te doen en eerlijk te handelen. Toch is er niet meer van te zeggen dan: ”Assur zal ons niet behouden”. Vertrouwt u op sacramenten? Houd ermee op, want het levert u niets op. Sacramenten zijn er niet om iemand te behouden, maar om behoudenen te onderwijzen. Vertrouwt u op overgeërfde godzaligheid of uw godsdienstig geboorterecht? Weg met dit armzalige fundament! Vertrouwt u op uw gebeden, uw giften aan de armen, uw luisteren naar de prediking van het Evangelie, uw eerlijkheid of uw goedhartigheid? Zet alles maar opzij en roep: ”Assur zal ons niet behouden”. Al ons vertrouwen moet gericht zijn op Jezus Christus, Die God tot een hoeksteen gelegd heeft in Sion. Op Hem moeten wij bouwen en op niemand anders, want ”Assur zal ons niet behouden”.

			Verder laten ze ook af van elk vleselijk betrouwen: ”Wij zullen niet rijden op paarden”. Het was de koningen van Israël verboden om het aantal paarden uit te breiden. De reden daarvan was dat paarden alleen maar voor het voeren van oorlog gebruikt mochten worden en niet voor de handel. De Heere wilde niet dat Zijn volk op deze dieren zou steunen. Egypte roemde wel op zijn paarden en wagens, maar Israël mocht dat niet doen. Vandaar dat Rabsaké de godvrezende Hizkia bespotte door hem het aanbod te doen van tweeduizend paarden, als hij de ruiters ervoor zou hebben. Hizkia kwam deze regel namelijk stipt na. Als we tot God komen, moeten we elk vertrouwen op onszelf laten gaan. In onze tranen, gebeden, volmaakt zedelijke leven en voortreffelijke voornemens moeten we geen grond voor ons vertrouwen zoeken. ”Dezen vertrouwen op wagens en die op paarden, maar wij zullen gedenken de Naam des HEEREN, onzes Gods”. U hebt misschien ook prachtige paarden van zedelijkheid en godsdienstigheid of vele deugden, waarop u vertrouwt. Laat ervan af. Hebt u met deze sierlijke paarden gepronkt in uw gezin? Hebt u tot uw vrouw gezegd: ”Ik ben niet als veel andere mannen. Ik drink nooit te veel en ik ben altijd vriendelijk voor de mensen in mijn omgeving”? Weg met die paarden. U kunt niet hoogmoedig voor God verschijnen. Zeg maar: ”Wij zullen niet rijden op paarden”. Weg met alle vertrouwen op uzelf, in welke vorm dan ook. 

			

			En nu blijft er nog één mijdenswaardig iets over. Weg, naar beneden met de goden van onze vroegere toestand. Wie tot de ware God wil komen, moet afgedaan hebben met de valse goden. Als we voor iets anders dan de eer van God geleefd hebben, moeten we dat allemaal achter ons laten. ”En tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God”. Het lijkt vreemd dat dit ooit door mensen gezegd is, maar door het te zeggen, werden ze erbij geholpen. Ik bid dat God ook mensen die hier aanwezig zijn, mag helpen met het afleggen van alles wat de plaats van God inneemt. Of het nu een voorwerp van vertrouwen, eerbied, verlangen, angst of liefde is; we moeten enkel God aanbidden. Hij zegt tot ons: ”Wend u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God en niemand meer”. In het werk van de verlossing moet het werk van onze handen uitgeschakeld worden. God alleen is de eer waardig!

			De tekst eindigt met een geloofsuiting: ”Immers zal een wees bij U ontfermd worden”. Lieve wezen, hier is een woord voor jullie. Sla het op in uw geheugen en heb God lief omdat het waar is dat een wees ontferming van God ontvangt. God is de Vader van de wezen. Als God wezen ontvangt, voor wie niemand zorgt, is dat een aanmoediging voor ons om tot Hem te komen, zelfs als we in de ellendigste omstandigheden verkeren. Houdt God open huis voor hen, die geen thuis hebben? Dan zal ik tot Hem gaan. Neemt God hen aan, die door hun vader en moeder zijn verlaten? Dan zal ik op Hem betrouwen. Ik zag vanmorgen een aanplakbiljet waarop stond dat er een huis in aanbouw is voor mensen die als volgt omschreven werden: ‘hulpeloos, zonder dak en hopeloos’. Dat is het soort mensen dat door God ontvangen wordt. Aan zulke mensen betoont Hij Zijn goedertierenheid. Bent u hulpeloos? Hij zal u helpen. Bent u zonder dak of woning? Hij maakt voor u een woning gereed. Bent u hopeloos? Hij is de Hoop van hen die op niemand kunnen betrouwen. Kom tot Hem. 

			Deze woorden moeten een zondaar bewegen om terug te gaan naar God. We zullen mensen zien komen door deze Hulp. U die groot, goed, volmaakt en innerlijk sterk bent, zult toch niet tot God terugkeren. U, die niets of zelfs minder dan niets bent; u, die een gevallene bent in uw eigen ogen; die uzelf niet kunt helpen; u zult waarschijnlijk tot Hem komen. Ik hoop dat u nu meteen gaat. Ik heb u een open deur voorgesteld, die niemand sluiten kan. Wilt u niet door die deur gaan? Kom nu tot mijn Heere. Kom nu en zeg: ”Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede”. Ik bid God om ons te helpen om dit te dóen, in plaats van er alleen naar te luisteren of erover te praten. 

			Laten we tot God gaan, want Hij zal ons helpen om te komen. U hebt gehoord dat Hij ons helpt door ons woorden te geven. En omdat Hij mensen nooit als huichelaars wil zien, zal Hij ze ook helpen om die woorden in te voelen, in te leven en daardoor te menen. Zijn deze woorden niet het gevolg van een diepe begeerte in uw hart? Dan moet u op uw knieën gaan als u thuiskomt en uw begeerten voorleggen aan God. Zend dat gebed in stilte op tot God, terwijl u hier nog zit. Zeg: ”Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zal ik betalen de varren mijner lippen”. De hulp van de Heere is niet alleen voldoende om ons te leren bidden, maar ook om onze wens te vervullen. Hij zal ons het geloof, de liefde en het vaste besluit dat in dit gebed ligt, schenken. 

			Laat uw komen tot de Heere weloverwogen en echt zijn. U was het al jaren van plan en nog is er niets gebeurd. Sommigen onder u hebben al vijfentwintig jaar naar mijn preken geluisterd. Denk hier eens over na! Pas geleden sprak ik iemand die mij al hoorde toen in ik mijn eerste kerk in Londen voorging en onlangs, na dertig jaren, heeft hij eindelijk de Heere beleden. Dat heeft dus verschrikkelijk lang geduurd, maar het spreekwoord is hier van toepassing: ”Beter laat dan nooit”. Kom vrienden, wilt u altijd in de modder blijven liggen? Wilt u nog een paar jaar aan de poort staan wachten? God geve u op dit moment het gebed in de mond: ”Neem weg alle ongerechtigheid en ontvang ons genadiglijk”. 

			Ik hoop dat die schreeuw op dit moment uit veel harten mag opwellen. De tekst is niet bedoeld voor één persoon, maar voor veel mensen. ”Neem met u woorden” staat in het enkelvoud, maar het vervolg is in het meervoud vanwege het ‘ons’. Er staat niet: ”Neem weg alle ongerechtigheid; ontvang mij genadiglijk”, maar ”ontvang ons genadiglijk, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen”. ”Assur zal ons niet behouden”. Kom dan, alle mensen die begerig zijn naar het heil. Ik roep alle mensen die in de kerk aanwezig zijn. Laten we samen terugkeren tot de Heere. Laten we deze dag noemen: de dag van de blijde terugkomst. ”Kom en laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft ons gescheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden”. Wie weigert aan deze roepstem gehoor te geven? Waarom? Kiest u voor uw eigen ondergang? Wilt u verder lopen op uw zondige weg? Ik hoop dat alle mensen hier bereid zijn om de roepstem van de Heere te volgen en dat de Heilige Geest zal helpen om het besluit ten uitvoer te brengen. 

			Die roepstem is in het bijzonder gericht tot gevallenen: ”Keer weder tot de HEERE, uw God; want gij zijt gevallen”. Kom dan, gevallen mensen, want u bent welkom. De roepstem geldt voor afgedwaalden, anders zou het bevel niet passend zijn. ”Keer weder”. Die roepstem gaat uit naar behoeftigen, tot hen die alles moeten missen: ”Immers zal een wees bij U ontfermd worden”. U die gevallen of ver van het pad afgeraakt bent, wezen en behoeftigen, kom nu nog tot God in Jezus Christus. Kijk hoe de Heere u tegemoet komt. Lees het vijfde vers: ”Ik zal hunlieder afkering genezen”. Kom zieke, hier is genezing verkrijgbaar. ”Ik zal hen vrijwillig liefhebben”. Kom maar, u die niets aantrekkelijks in uzelf hebt. Hier is liefde voor u. ”Mijn toorn is van hem gekeerd”. Hoewel u Zijn toorn in uw ziel voelde branden, is zij nu voor eeuwig verdwenen. ”Ik zal Israël zijn als de dauw”. Nog voordat deze kerkdienst afgelopen is, kunnen enkele dauwdruppels op uw dorstige ziel gevallen zijn om in uw hart te schitteren als diamanten in de zon. 

			Deze laatste verzen spreken op een manier alsof het werk al achter de rug is. Ze beschrijven een schitterend en heerlijk toneel en stellen het voor als een voldongen feit. Het hoofdstuk begint met een vermaning, maar het gaat over in een schildering. Het lijkt alsof het volk werkelijk gekomen is en alsof God hen ontmoet en bijzonder gezegend heeft. Heere, ik vraag u hierom. Ik hoop dat het niet blijft bij mijn preken en uw luisteren, maar ik smeek de Heere om verlossing door genade, zodat u behouden zult zijn. Het volk van de Heere heeft voortdurend gebeden of de Heere Zijn dienstknecht wil zegenen. Daarom zal ik nu uitzien naar de vruchten op deze eerste maart1. De Heere geve dat het voor veel mensen dichterbij mag komen als een lam en dat de leeuw zal mogen verdwijnen. Ik bid om een hemelse wind die opkomt en blaast over de hele stad, tot genezing van de ziel. In deze hoop roep ik u nog een keer toe: ”Kom tot Jezus!”. ”De Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die wil, die neme van het water des levens om niet”. De Heere vergadere u allen in Zijn genadearmen. Om Zijns Zoons wil.

			Amen

			1 Deze leerrede werd uitgesproken op 1 maart 1891

		

	
		
			Wacht niet, maar kom

			Jezus zeide tot hem: ”Sta op, neem uw beddeken op en wandel”. Johannes 5:8

			Het was sabbat! Waar en hoe zou Jezus die dag doorbrengen? Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij die dag niet op een onjuiste manier of met een twijfelachtig vermaak zou doorbrengen. Wat zou Hij dan wel doen? Hij wilde goed doen, wat iedereen ook op de sabbat verplicht is. Als Hij een plaats zocht om goed te doen, wist Hij dat zich in Jeruzalem een buitengewoon smartelijke plaats bevond, waar blinden, armen, lammen en kreupelen rondom een waterpoel een toevluchtsoord hadden. Allen wachtten op een wonder, dat slechts een enkeling maar beleefde. Jezus ging daarheen, omdat Hij dacht dat Zijn goedheid daar het meest nodig was. Geve God dat elke dienstknecht van Christus ook zou voelen dat hij het meest nodig is op de plaats waar de meeste ellende gevonden wordt. Er is geen betere manier om de sabbat te vieren, dan door het brengen van het zalige Evangelie aan hen die er de meeste behoefte aan hebben. 

			De dag dat Jezus Jeruzalem bezocht, was tevens een Joodse feestdag. Jezus ging naar Jeruzalem om het feest te vieren. Waar zal Hij het feest vieren? Had iemand Hem uitgenodigd om het in zijn of haar huis te vieren? In Bethanië woonden Martha, Maria en Lazarus toch? Zouden die Hem uitgenodigd hebben? Soms stelden Farizeeërs of tollenaren hun huis voor Hem open om een feestmaaltijd aan te richten. Hij kon toch niet verwachten om op die verblijfplaats van de zieken onthaald te worden? Waarom ging Hij daar dan toch naar toe? Was het niet een onbegrijpelijke keus van Hem, toen Hij zei: ”Ik zal het feest vieren onder de armen, blinden, lammen en verminkten”? Nee, dat was niet zo vreemd, want Hij had ook al tot iemand gezegd die een feest verzorgde: ”Als u een feestmaal aanricht, nodig dan de armen, blinden, lammen en verminkten uit. Deze mensen hebben niets om u te belonen, maar God zal u zegenen en u zult uw loon ontvangen in de opstanding van de rechtvaardigen”. Als Hij andere mensen aanspoorde om zo te handelen, zou Hij het zeker zelf ook doen. Het is helemaal volgens Zijn wil om dit feest in deze ziekenzaal te vieren. Hij wenste deze dag van rust en feestelijkheid bij het bedlegerige, zieke volk door te brengen. Het was helemaal in Zijn geest om barmhartigheid te bewijzen en mensen te zegenen. Christus viert nooit vrolijker feest dan wanneer Hij anderen goed doet. Hoe groter de milde daad, hoe hoger de benodigde almacht voor Zijn daad van liefde, des te meer is Zijn gezegende natuur met rust en vreugde vervuld. 

			Daar gaat de Zaligmaker naar het badwater Bethesda met het voornemen om op die plaats van ziekte en zorg Zijn barmhartigheid te bewijzen en het kwade te overwinnen. Kom, dan gaan we met Hem mee, het ziekenhuis binnen. Ik wil het ziekenhuis een andere naam geven en dat is dan tegelijk mijn eerste punt: het ziekenhuis van de wachtende mensen. Daarnaast zullen we zien dat Jezus Zijn oog laat vallen op de meest hulpbehoevende onder dat gezelschap. En in de derde plaats zullen we zien dat de Heere die mens op een evangelische manier behandelt.

			Allereerst zouden we het badwater Bethesda met zijn vijf zalen bezoeken. Ik noemde het al ‘het ziekenhuis van de wachtende mensen’. Want al die mensen hadden één ding gemeen: ze wachtten. Ze wachtten op de beweging van het water. Ze konden niets anders doen dan wachten en staren naar het water, terwijl ze hoopten dat het zou gaan bewegen. Ze lagen gereed om zich in het water te storten, zodra een enkele beweging zichtbaar zou zijn. Wie zich het eerste in het water bevond zou genezen worden. Slechts één persoon kon de eerste zijn, zodat het ziekenhuis met recht een plaats van wachtende mensen genoemd kan worden. 

			In onze tijd is ook een grote groep wachtende mensen te vinden. Ik wenste dat het anders was, maar er zijn heel veel wachtende mensen. Er zijn er vast genoeg om die vijf zalen van Bethesda helemaal te vullen. 

			

			Sommigen wachten op een geschiktere tijd. Ze denken dat de tijd van het ziek- of sterfbed meer geschikt zal zijn. Dat is een grote vergissing. Ze hebben het Evangelie gehoord en geloven dat het waar is, maar laten het verder voor wat het is. Ze gaan naar een plaats waar God geëerd wordt en zeggen bij zichzelf: ”Hopelijk kunnen we ook nog eens de handen op Christus leggen en van de ziekte van de zonde genezen, maar nu niet”. Hoeveel jaren wacht u al op die goede tijd? Vijf, zes, acht, tien, twintig jaar? Ik ken mensen die twintig en zelfs meer dan twintig jaren hebben gewacht. Ik sprak dikwijls met hen over hun ziel en altijd verzekerden zij mij ervan dat ze hun zaligheid zeer belangrijk vonden. Ze wachtten alleen nog omdat het ogenblik nog niet aangebroken was. Ze maakten niet duidelijk wat er nu eigenlijk in de weg stond, maar het leek iets te zijn dat binnen enkele maanden, misschien zelfs weken of dagen, verdwenen zou zijn. Maar ‘het’ is er nog steeds en ze wachten nog altijd. Ik ben bang dat ze zullen wachten tot aan de oordeelsdag, om dan te zien dat ze niet behouden zullen zijn. Ze rekenen voortdurend op een weldaad die morgen zal plaatsvinden, maar morgen is een dag die niet op de kalender te vinden is, de kalender van dwaze mensen niet meegerekend. Wijze mensen leven in het heden; ze zetten heel hun vermogen in om te doen wat hun hand vindt. Nú is het Gods tijd en als wij gered willen worden moet dit ook onze tijd zijn. Helaas wachten veel mensen totdat hun ogen slechtziend, hun oren slechthorend en hun harten ongevoelig geworden zijn. Onnozele mensen, laat u het zo? Zult u wachten totdat u in de hel geworpen wordt?

			In een andere zaal liggen mensen te wachten op dromen of visioenen. U denkt dat dit maar weinig mensen zijn, maar dat kunnen er wel eens veel meer zijn dan u denkt. Ze leven met het idee dat ze op een nacht zo’n bijzondere droom zullen hebben, dat ze verontrust wakker zullen worden of ze wachten op zo’n visioen uit de hemel dat ze er helemaal door ingewonnen of veranderd worden. Ze hebben in sommige levens- of bekeringsgeschiedenissen gelezen dat die mensen iets in de lucht zagen, een stem hoorden of bijzonder op een Bijbeltekst gewezen werden. En daar wachten zij nu ook op. Ze zijn zeer begerig naar zo’n ervaring, maar ze vergissen zich, omdat ze zich in Bethesda neerleggen en maar wachten, alsof ze in een droom wél, maar in God niet geloven. Het onderwijs van de Heilige Geest vertrouwen ze niet, maar een ingebeelde stem wel, al zou het het gepiep van een vogel zijn of zelfs een geluid dat niets voorstelt. Zij geloven hun verbeelding en Gods Woord niet, zoals ze dat in de Bijbel lezen. Ze vinden het Woord van God onvoldoende om te overtuigen; ze wensen méér te ontvangen. Ze vragen om een extra getuigenis van de inbeelding of van het gevoel en liggen daar maar op te wachten in die zaal. Wat een beledigend ongeloof is dit. Kan men de Heere niet vertrouwen zonder tekens of wonderen die Zijn Woord bevestigen? Dit wachten beledigt de Heere.

			In een derde zaal vol met wachtende mensen, liggen mensen te verlangen tot ze in beweging gezet zullen worden. Ze hebben gehoord dat zij die tot Christus komen, voortgedreven worden door de Heilige Geest. Zij geloven in de leer van de genade en daar ben ik blij om, want die is de waarheid. Toch vervormen ze helaas deze leer door te stellen dat de Geest van God mensen totaal tegen hun wil in bepaalde handelingen kan laten verrichten. Ze lijken te denken dat mensen zomaar bij hun oren worden gepakt of met touwen naar de hemel toe opgehesen worden. Er wordt in de Bijbel gesproken over koorden, maar het zijn koorden van liefde. Over banden, maar het zijn banden die passen bij de menselijke natuur. Door het oordeel te laten zien, oefent Hij invloed uit op de wil van de mens. Hij brengt ons zover dat we de dingen anders zien door het onderwijs dat Hij ons geeft. Door dat helderder licht bewerkt Hij het verstand en het hart. De dingen die wij eerst liefhadden, zien we nu als verkeerd en wij kiezen voor de zaken die we eerst absoluut verachtten. Deze mensen stellen zich voor dat ze tot bekering zullen worden gebracht, of ze nu willen of niet en dat ze dan, tegen wil en dank, Christus zullen leren liefhebben. Zó handelt de Heilige Geest niet. Ik wil u waarschuwen voor de zonde om de Heilige Geest te zien als Iemand die tegen de Heere Jezus in werkt. Het Evangelie zegt nu: ”Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden”. Als u dan zegt: ”Ik wacht nog op de Heilige Geest”, maakt u een soort tegenstelling tussen Jezus en de Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest getuigen hetzelfde; Zij zijn Eén. Het getuigenis van Jezus is het getuigenis van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in de mensen werkt, werkt Hij door middel van het volbrachte werk van Christus en niet door iets nieuws of anders. Hij zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen. Als iemand het Evangelie verwerpt, dat zegt: ”Geloof en leef”, verwerpt hij de Heilige Geest. En Die zal hem geen ander Evangelie brengen, maar hem de keus laten tussen het geloof in Jezus of het blijven in de zonden en sterven. U moet Christus bezitten of verloren gaan. Als u weigert het Evangelie te gehoorzamen, zal noch God de Vader, noch God de Geest u verlossen. Jezus Christus heeft de Heilige Geest gegeven om van Hem te getuigen en als Hij komt overtuigt Hij de mens van zonde, omdat hij niet in Jezus gelooft. Hij laat niemand vertrouwen op iets buiten Christus, maar alleen maar in het verzoeningswerk van Hem. Ik betreur degenen die hiermee wachten. 

			De vierde zaal is tegenwoordig zeer aantrekkelijk: die van de opwekking. We hebben blijde berichten gehoord waarover we ons echt verheugen. Er zijn grote opwekkingen geweest in Engeland, Schotland en Ierland. Sommige mensen zeggen nu: ”Kwam hier ook maar zo’n opwekking, dan zou ik ook wel bekeerd worden”. Of ze zeggen: ”Als die of die knecht van God hier eens kwam preken, dan zou ik wel tot God bekeerd worden”. Ze zijn gespitst op mensen en op sensatie. Ik dank God voor echt elke opwekking en als Hij werkt, verheug ik mij daarover, maar niemand moet denken dat het Evangelie in andere tijden minder kracht heeft. Dat is een leugen. Het Evangelie zegt: ”Bekeer u en laat u dopen”. Op die manier sprak Petrus toen het Pinksteren was: ”Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden”. De roepstem van het Evangelie is: ”Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhard uw harten niet”. Dus niet: ”Wacht, wacht, op een opwekking of op iets nieuws!” Ik ben geneigd om te denken dat de mensen die zich nu verontschuldigen omdat ze op een opwekking wachten, ook in de tijd van opwekking onwillig zullen zijn om van die zegen gebruik te maken. Of ze grijpen mis in die tijd, omdat ze op mensen steunen of uit zijn op sensatie. Ze zien niet op de Heere Jezus, Die op dit moment net zo goed in staat is iemand te redden dan in een tijd van opwekking. Hij is altijd bereid, ook nu, door dit evangeliewoord, om mensen wakker te schudden. Ik ben bang dat er veel mensen in die zaal liggen.

			Ten slotte wachten veel mensen in de zaal van de gewenste indrukken. Deze mensen verlangen naar een predikant met een zeer verontrustende preek. De predikant moet vooral een ernstige man met een zeer warm hart zijn. Dat is op zich goed, maar ze verlangen méér: hij moet pijlen schieten die hun hart verwonden, want daar wachten ze op. Ze komen elke zondag en zijn vaak ontroerd. Ze lijken heel onrustig te zijn en lijken maar nauwelijks de preek uit te kunnen zitten. Toch hebben ze zich ook in deze houding geschikt en blijven maar wachten. Waarop? Wanneer zal ik deze mensen bereiken? Hoe zal ik ze tegemoetkomen? Wat moet ik preken? Als ik een middel wist om u tot Jezus te brengen, zou ik het zeker gebruiken, maar ik kan geen ander Evangelie brengen dan dat wat ik u nu verkondig. Ik kan het niet duidelijker en ernstiger doen: ik wens de zaligheid en de redding van zondaren met mijn hele ziel. Velen zullen het beter kunnen preken, maar niemand zal het meer gemeend preken dan ik. En als u van mij verwacht dat ik er iets bovenop zal doen, wacht u tevergeefs, want ik heb niets beters te brengen. Ik heb u gewezen op de bloedende wonden van de Zaligmaker en ik smeek u om op Hem te zien en te leven. Als u nu Zijn zaligheid niet wilt aannemen, heb ik u niets anders te bieden. Als u mijn Heere niet vertrouwt, kan ik u geen hoop geven, al zou er een engel uit de hemel komen. De mensen die het Evangelie dat ik verkondigd heb, niet willen aannemen, nemen niets aan, al zou er nu iemand uit de doden opstaan. 

			Ik heb u in vijf zalen met wachtenden laten kijken en ik zeg u dat al deze wachtenden helemaal mis zijn. Ook de mensen in Bethesda waren alleen maar gericht op de beweging van het water; ze vergaten om op Jezus te zien. Hadden zij niet gehoord van Jezus, Die zieken genas? Hadden zij nooit gehoord van de vrouw, die achter Hem aan ging en Zijn kleed aanraakte, zodat het bloeden gelijk ophield? Hadden zij nooit gehoord van de zoon van de hoveling, die op sterven lag en beter gemaakt werd? Hadden zij niets van dit alles gehoord? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat zij hun vertrouwen zetten op het badwater en niet op Jezus. Zij waren enkel gericht op de engel en het water. Als zij wijs geweest waren, hadden ze bij zichzelf gezegd: ”Dit is onzeker en gebeurt zo onregelmatig”, terwijl Jezus zegt: ”Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen”. Hij is in staat om degenen die door Hem tot God gaan, volledige zaligheid te geven. Het zou beter zijn als we, zo goed en kwaad als mogelijk is, naar Zijn dierbare voeten kropen om Hem in het gezicht te vragen: ”Zoon van David, ontferm U over mij”. 

			Dit is het stelsel dat zich tegen het Evangelie afzet. Ik zou het, met hulp van de Heilige Geest, graag willen vernietigen. Het hele stelsel van wachten zou ik graag met wortel en tak uit willen roeien. Deze groep mensen hechtte grote waarde aan de plaats. Zij hielden zich krampachtig vast aan het badwater Bethesda. Daar wilden zij zijn en blijven. Ik zie steeds dat wachtende mensen grote waarde hechten aan de plaats van de Godsverering. Dáár verwachten ze de zaligheid te vinden. Weet u niet, dat Jezus Christus zowel morgen op uw werk als zondag in de kerk uw ziel kan redden? Of u nu door de straat wandelt, over de markt gaat of door het bos loopt; als uw gebed oprecht is, is Hij machtig dit te verhoren. De Heere kan ons gebed verhoren, evengoed hier, in deze kerkdienst, als thuis tijdens uw gebed. Hij is overal waar een hart naar Hem uitgaat. Waar een oog in geloof naar Hem opziet, is Hij. De plaats Bethesda bestaat niet meer. Ook een andere plaats met bijzondere genadegaven is er niet. Ga nu, in uw kerkbank, tot Hem. Dit is de plaats waar Hij zich bevindt. Ook thuis op uw ziekbed is Hij aanwezig. Als u achter de schaafbank planken schaaft of op het land aan het ploegen bent, zeg ik toch nog steeds: ”Het woord is dicht bij u. Als u met uw mond de Heere Jezus Christus zult belijden en met uw hart zult geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden”. Het systeem dat wij moeten wachten bij het badwater van de genademiddelen, is een antichristelijk Evangelie. Het echte Evangelie van Christus zegt: ”Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden”. 

			

			Veel mensen wachten op tekens en wonderen. Ook de mensen in Bethesda wachtten op een engel. Ik weet niet of zij werkelijk een engel zagen of dat het water geheimzinnig bewogen werd door een onzichtbare engel, maar zij wachtten op een engel, op een wonder. Het volk houdt van wonderen, maar dat is niet goed. Want hoewel het Evangelie in zeker opzicht een zeer verborgen zaak bevat, bevat het toch voor zondaars de eenvoudigste boodschap van de wereld: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Hem heeft God voorgesteld als een verzoening voor onze zonden. Het bloed van Jezus Christus is het offer van de Borg dat genoeg doet aan Gods gerechtigheid. Het offer komt in de plaats van onze dood. Iedereen die gelooft dat Christus in zijn plaats staat, Christus aanneemt als zijn Plaatsvervanger, is een gered en zalig mens. Priesters proberen ook nu nog alles mysterieus te maken, maar het woord ‘verborgenheid, moeder van de hoererijen’ stond op het voorhoofd van het goddeloze Babylon, volgens Openbaringen. Zo wordt het Evangelie een geheim en de Latijnse taal houdt het mysterie levend. In tegenstelling tot het mysterie, is het Evangelie van Jezus Christus zo helder als glas. Het geeft licht op de woorden: ”Geloof en leef”. De meest eenvoudige mens kan dit begrijpen. Vertrouw op Christus, neem Christus aan als uw Plaatsvervanger. Op datzelfde moment bent u gered. Toch blijven velen wachten op een mysterie, verlangend naar iets geheimzinnigs. Ze zeggen te wachten op de Heilige Geest, maar dat is in tegenspraak met het Evangelie. Het werk van de Geest is om het Evangelie juist duidelijker te maken. Als Hij komt, doet hij ons onze ‘oogdoppen’ af om ons te laten zien dat we Jezus Christus moeten aannemen, om zo kinderen van God te worden. 

			Verder lijken wachtende mensen die zo gehecht zijn aan de plaats waar zij zich bevinden, te wachten op een bepaalde invloed. Het was slechts af en toe dat de engel het badwater aanraakte. Zo lijken die mensen ook te wachten op een zekere tijd, waarop Christus bereid is zondaars te ontvangen. Ze wachten op een bijzonder tijdstip, waarop zij ook de zaligheid in ontvangst durven te nemen. Maar de genade van God lijkt helemaal niet op het badwater van Bethesda, dat maar af en toe bewoog. De genade van God is als een waterfontein, die altijd opspringt. Iedereen die in God gelooft, ondervindt dat Hij op elk tijdstip van de dag gereed staat om zondaars te ontvangen. Op elk moment ”zijn alle dingen gereed” en kunt u op de bruiloft komen. Niet af en toe gereed, maar altijd. Niet alleen ‘s zondags of op feestdagen, maar op dit moment. ”Heden, indien gij Zijn stem hoort”. ”Heden is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid”. 

			Omdat deze mensen denken dat er een zekere invloed komt, die heel wisselend tevoorschijn komt, weten ze niet beter dan maar af te wachten. Stel dat ik nu eens veroordeeld was en morgen opgehangen zou worden, terwijl ik wist dat er een kans op gratie was. Zou ik zomaar stil blijven zitten om de uitkomst af te wachten? Als ik geen hoop had op de hemel en wist dat morgen mijn vonnis voltrokken zou worden, zou ik vasthouden aan de kleine mogelijkheid van gratie en er vurig op hopen. Ik zou erop wachten en geloof je dat ik die nacht dan rustig zou gaan slapen? Of dat ik een feest zou geven en me zou bedrinken met dronkaards? Nee, onmogelijk! Mijn leven is in gevaar, dus ik kan niet treuzelen. Wat zullen zeelui doen die zich op een wrak bevinden en wachten op een reddingsboot? Zullen ze hun tijd vrolijk doorbrengen? Nee, heel hun houding is gericht op hun redding. Je kunt je toch niet voorstellen dat ze gaan slapen en zeggen: ”Als we gered moeten worden, zal dat toch wel gebeuren, dus kunnen we net zo goed gaan slapen”. Nee, ze wachten en als er een reddingsboei geworpen wordt, grijpen ze die op datzelfde moment. Negen van de tien keer liegen mensen als ze zeggen dat ze op Christus wachten, want ze lijken helemaal niet op echte wachtende mensen. Echt wachten gaat samen met onrust en verlangen. Het is een gemaakt, onecht wachten, een ongegronde verontschuldiging. Bovendien, welk soort wachten het ook betreft, het Evangelie spreekt niet van wachten, maar van een gebod: geloof en leef!

			Deze mensen wachten ook nog een op een zeer beperkte invloed. Want er werd steeds maar één persoon genezen als het water bewoog. Hij die het eerste sprong, was genezen. Als een wachtend iemand hoort dat er iemand genezen of gered is, denken ze dat diegene in gunstiger omstandigheden verkeerde dan hij. Hij denkt dat hij zichzelf in een ongunstiger positie bevindt en niet in staat is om die redding te bereiken. Dat is een misverstand. Jezus Christus is even dicht bij de ene zoekende als de andere zoekende. Als een mens goed geleefd heeft, zegt het Evangelie: Geloof. Maar als de mens in zonde geleefd heeft, zegt het Evangelie eveneens: Geloof. Zowel de koning als de zwerver wordt geboden om te geloven. De mens vol eigengerechtigheid wordt gevraagd zijn eigengerechtigheid op te geven en de mens vol zonde, ook als hij in die zonde blijft leven, wordt eveneens op Christus gewezen bij Wie hij zijn zonde moet inleveren. Het geneesmiddel, waarheen het Evangelie verwijst, is steeds hetzelfde. Het heeft niets minder te zeggen tegen een hoerenkind dan tegen het kind van christelijke ouders. Het biedt vergeving aan grote en kleine zondaars en biedt beiden dezelfde zegen. Haal u toch geen waanideeën in het hoofd. Dezelfde Heere is rijk en mild voor allen die Hem aanroepen. Gelijk geloof krijgt gelijke zegen. Er is een grens, want ”de Heere kent degenen die de Zijnen zijn”, maar in de prediking van het Evangelie zijn wij niet gebonden aan Gods verborgen besluit, maar aan het bevel dat Christus gaf: ”Gaat heen door de hele wereld en predik het Evangelie aan alle creaturen: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”. Hij gebiedt mij het Evangelie aan alle schepselen te prediken, zegt mij niet ook maar één persoon uit te sluiten.

			Ik heb geprobeerd u te laten zien waarom er zoveel wachten en ik voeg hier nog iets aan toe. Onder die wachtende mensen zijn er velen die de schuld op anderen steken, zoals ook deze man, die zei: ”Ik heb niemand die mij in het badwater kan brengen”. Ik krijg elke week brieven van mensen die bedroefd zijn en mij vragen voor hen te bidden. Natuurlijk wil ik dat doen, maar ik zeg erbij: ”Lieve vriend, stel uw geweten niet gerust door mij te vragen voor u te bidden. Dat is niet de goede hoop. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, of er nu voor u gebeden wordt door mij of niet”. Ik probeer zulke mensen ervan af te brengen om op anderen te steunen en alleen op Jezus te zien. U moet niet denken dat het gemakkelijker gaat als uw vrienden voor u bidden. U mag dat zeggen, maar u moet er niets van verwachten. Jezus Christus ziet niet op de mooiste gebeden, maar als ú op Jezus ziet, zult u onmiddellijk redding vinden. Als uw gemeente voor u op de knieën ging en daar vijftig jaar bleef liggen, zou u toch verloren gaan, als u niet in Christus geloofde. Bid voor uzelf en zie op Jezus, dan zult u behouden worden. Dit is alles wat ik wilde zeggen over de wachtende mensen in de ziekenzaal.

			Nu over ons tweede punt. Jezus Christus is de ziekenzaal binnengegaan en overziet de lijdende mensen en kiest daaruit de meest hulpbehoevende man van de wereld. Het deed mij goed om op de uitnodigingen van de gebedssamenkomsten in de schouwburg te lezen: de armste mensen zijn het meest welkom! Dat is een uitspraak die strookt met het Evangelie. Zo is het ook met Christus. Hij geeft altijd graag Zijn genade aan hen, die Hem het meest nodig hebben. Daar lag die man, en hij dacht niet aan Christus, maar Christus dacht wel aan hem. Hij kende Jezus Christus niet, maar Christus stond voor hem en keek hem aan. Hij wist wel dat hij daar al achtendertig jaar ziek lag. Hij wist alles van hem en hij wist ook af van al zijn teleurstelling en mislukkingen. Al vele keren had hij geprobeerd zijn verlamde lichaam te bewegen om in het water te raken, maar altijd was iemand anders, die zijn lichaam beter kon bewegen, hem voor. Hij had al veel genezen mensen gezien, en dat had zijn ziekte eigenlijk alleen maar verergerd. Het moedigde hem niet aan, maar deprimeerde hem juist. Hij was de meest besluiteloze, zielige man, die u ooit ontmoet hebt. Lees de geschiedenis eens van de blinde man, die door de Heere genezen werd. Hij zei: ”Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie”. Dat zijn de woorden van een flink, zelfstandig mens. Maar deze man was de besluiteloosheid zelf. Hij was niet doortastend en zijn lichaam wilde ook niet mee. U kent misschien ook wel van die mensen, misschien zelfs wel in uw eigen familie. U kunt hen niet helpen. Als u hen aan het werk zet, weet u zeker dat ze niet zullen slagen. Alles wat ze doen, mislukt. Ze zijn arm, zwak en kinderachtig en moeten haast door de wereld heen gedragen worden. Er zijn ook zulke mensen op godsdienstig terrein. Deze man was één van hen. Hij verlangde wel naar genezing, maar daarover sprak hij niet. Toen Jezus hem vroeg of hij beter wilde worden, zei hij niet dat hij graag wilde, maar begon hij te klagen: ”Ik heb niemand die mij kan helpen”. Hoewel de Heere hem genas, vroeg hij niet eens naar Zijn naam. En toen hij die later te weten kwam, was hij zo dom om gelijk naar de Farizeeën te lopen om het te vertellen. Daarmee leverde hij de Heere over aan hun boosheid. Er zijn altijd zulke mensen. Zij weten haast niets van hun eigen toestand. Ze wensen wel gered te worden, maar meer zeggen zij ook niet. Ze hebben wel een indruk van wat de rechte weg is, maar ze gaan ook even gemakkelijk een andere weg op. Ze zijn besluiteloos en onstandvastig. En toch, God zocht deze man uit om het voorwerp te zijn van Zijn genezende kracht. God doet wonderen van genade. Jezus zei erover: ”Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U”. Want ”God heeft het dwaze van deze wereld uitverkoren, om het sterke te beschamen, en het geringe dezer wereld en het verachte heeft God uitverkoren, ja hetgeen niets is, om hetgeen iets is te beschamen”. 

			Deze arme, bedroefde, hulpeloze en lamme man, die geestelijk bijna even hulpeloos was als lichamelijk, ontving genade van onze genadige Heere. Wie is hier de meest hulpeloze man of vrouw? Ik weet dat sommigen zeggen: ”Ik geloof dat ik het ben”. Dan heb ik een goed bericht voor u. U bent juist het soort mens met wie de Heiland begint. Laat u niet beledigen door deze woorden, maar neem het aan. Terugkijkend op uw leven móet u waarschijnlijk zeggen: ”Ja, zo ben ik echt. Op zakelijk gebied ben ik heel verstandig en geslepen, maar als het op godsdienst aankomt, behoor ik tot de dwazen. Ik ben besluiteloos en wordt direct meegesleept door de ene of andere verzoeking. Ik laat me zonder moeite de verkeerde weg opsturen door een slecht gezelschap”. Nu, arme vriend, leg u dan maar neer voor Christus in al uw hulpeloosheid en onkunde. Bid God of Hij op u wil neerzien. Iemand zei laatst tegen mij: ”Ik zou wel willen dat u altijd sprak tot gevoelige zondaren”. Ik antwoordde: ”Ik ben ook zeer blij als ik tot gevoelige zondaren mag spreken, maar er komen zoveel ongevoelige zondaren met hen mee, dat ik me genoodzaakt voel om ook tot hen te spreken”. En daarom stel ik het Evangelie voor aan hen die voelen dat ze ongevoelig en onkundig zijn in allerlei opzicht. Aan hen die zich tot de dwazen rekenen. Jezus is gekomen om arme, verloren, ellendige en dode zondaren te zoeken en ik bid Hem, om nu, op dit moment, op u neer te zien. 

			Ons derde punt is hoe Jezus Christus met hen handelt. Als Jezus Christus een bepaalde leraar geweest zou zijn, zou Hij gezegd hebben: ”Goed, u ligt daar bij het badwater van de genademiddelen en u ligt daar goed”. Die man had zo’n bevestiging niet nodig. Ook zei Hij niet, zoals sommigen doen: ”Lieve man, u moet maar bidden”. Natuurlijk is dat geen slecht advies, maar Jezus gaf het niet. Hij wist iets beters. Hij zei niet: ”Nu moet u maar beginnen met bidden en op de Heere wachten”. Het is heel goed om dat tegen sommige mensen te zeggen, maar dat is geen Evangelie voor zondaren. Jezus Christus zei niet tot zijn discipelen: ”Ga heen in de hele wereld en zeg de mensen dat ze bidden moeten”. Nee, Hij zei: ”Predik het Evangelie aan alle creaturen; die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden”. 

			Maar wat deed Christus dan? Hij gaf hem een bevel. ”Sta op, neem uw bed op en wandel”. Die woorden klinken als drie donderslagen. Maar hij kan toch niets? Hij is toch lam? Ja, maar het Evangelie is een bevel, want we lezen van mensen die het Evangelie ongehoorzaam zijn. En je kunt alleen een bevel ongehoorzaam zijn. Je moet eerst een bevel gehad hebben, voordat je ongehoorzaam kunt zijn. Jezus Christus bracht de zegen van het Evangelie tot hem als een bevel. ”Sta op, neem uw bed op en wandel”. Het was een bevel dat geloof noodzakelijk maakte, omdat de man uit zichzelf niet kon opstaan, zijn bed niet kon dragen en niet kon wandelen. Maar als hij in Jezus geloofde, kon hij het alledrie. Daarom was het een bevel, dat geloof oefende en tot toepassing aanzette. ”Maar de man kon het niet doen”. Daar heeft hij niets mee te maken; de kracht ligt niet in de zondaar, maar in het gebod. Hij kon niet opstaan, maar Jezus kon maken dat hij het deed. En als ik of een andere dienaar van de Heere Jezus in de kracht van de Heilige Geest u beveelt: ”Geloof in de Heere Jezus”, doen wij dat niet omdat we geloven dat u kracht in uzelf hebt. U heeft niet meer kracht dan die lamme man, maar we spreken in de naam van de Heere Jezus Christus, Die ons gezonden heeft om te zeggen: ”Sta op en wandel”. Ik vertrouw erop dat God Zijn kracht uitzendt met dit Evangelie. Ik weet heel goed dat ik geen kracht heb in mijzelf, maar Hij Die mij gezonden heeft, zal Zijn eigen boodschap zegenen als Hij dat wil. Als u deel zult krijgen aan de zaligheid, krijgt u dat door in Jezus te geloven. Als u opstaat uit de toestand waarin u zich nu bevindt, zult u door Zijn kracht, door de eenvoudige daad van het geloof in Jezus, gered worden. De man geloofde in Jezus en dat was alles wat hij deed. Eenvoudig, naïef, besluiteloos als hij was, had hij door Gods genade toch kennis en gevoel genoeg om in Jezus te geloven. Hij kwam tot het besluit dat hij zijn benen ging gebruiken en tot zijn verbazing wilden zijn benen hem dragen. Hij stond en kwam tot de ontdekking dat hij zich kon bewegen. Nadat hij zijn matras opgerold had, nam hij het op zijn schouder en wandelde. Wat een vreugde doorstroomde zijn lichaam. 

			U bent ziek geweest, maar de Heere heeft u weer beter gemaakt. U bent weer opgestaan en u was weer in staat om te lopen. Was u er niet blij om? Ik ken dat gevoel wel. Wat moet het geweest zijn voor die man, die achtendertig jaar verlamd geweest is! Het moet wel een genot voor hem geweest zijn om nieuw leven door zijn aderen, zenuwen en spieren te voelen stromen. Als een zondaar zegt: ”Ik heb dit hiervoor nooit gedaan, maar ik wil door Gods genade nu mijn ziel in de handen van Jezus leggen”, kunt u onmiddellijk opstaan. U zult verrast zijn door de grote verandering die God door Zijn Geest in u werkt door de eenvoudige daad van het geloof. U zult zingen van vreugde, omdat u de ziekenzaal kon verlaten om u te bewegen onder de gelovigen. Zei Hij niet: ”Dan zal de kreupele springen als een hert; want in de woestijn zal water voortkomen en stromen in de wildernis”?

			Jezus Christus behandelde deze man op een evangelische manier, want de weg waarlangs het geloof tot deze man kwam, is opmerkelijk. De man kende Jezus Christus niet, dus hoe kon hij dan in Hem geloven? Hij wist niet wie Hij was, hoewel hij wel geloofde dat het een wonderbaar Persoon was. Er was iets in Zijn gezicht, oog en stem dat hij nog nooit gezien of gehoord had. Hij wist niet wie Hij was en kende Zijn Naam niet, maar toch was er vertrouwen in zijn hart geboren. Hoeveel meer kan het geloof dan in u komen, omdat u weet dat Jezus Christus de Zoon van God is. U weet dat Hij stierf en een volkomen verzoening aanbracht voor de zonde. U weet dat Hij opgestaan is uit de dood en dat Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Dat alle macht Hem gegeven is in de hemel en op aarde en dat Hij in staat is om degenen die door Hem tot God gaan, volkomen zalig te maken. Want Hij leeft altijd om voor hen te bidden. 

			Zeg nu niet: ”Ik zal proberen om ook deel te krijgen aan dat geloof”. Dat is niet de juiste weg. Als u het bevel om te geloven niet gehoorzaamt, zal er niets van terechtkomen. Door het gehoor komt het geloof. En als ik daarover twijfel, moet ik nog eens luisteren en zal ik het bevel nog eens een keer herhalen tot de overtuiging in mijn ziel komt. Zo zegt God in Zijn Woord: ”Neig uw oor en kom tot Mij, hoor en uw ziel zal leven en Ik zal een eeuwig verbond met u maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids”. 

			Hoor Mij, geloof Mij; dat is in kort het Evangelie dat Jezus de mensen preekt. God getuigt dat Christus Zijn Zoon is: ”Deze is Mijn geliefde Zoon, in Welke Ik Mijn welbehagen heb”. Wilt u niet in Hem geloven? De Geest, het water en het bloed getuigen er wel van en die Drie zijn één. Geloof in Jezus Christus. Geef uw ziel over en u zult vreugde, vrede en eeuwig leven vinden. 

			De man liet het geloof zien door daadwerkelijk op te staan. Het werk werd bekroond. Dat is toch heel iets anders dan het wachtend neerliggen. Het lijkt me dat die man, als hij verstandig geweest is, teruggegaan is naar de andere wachtenden om hun te zeggen: ”Wat liggen jullie daar nog te wachten? Ik lag hier wel achtendertig jaar te wachten en het heeft nooit geholpen. Het zal u ook niet helpen. Zal ik u eens vertellen wat beter helpt? Er leeft een man onder ons, Jezus Christus, de Zoon van God. Als we op Hem vertrouwen, zal Hij ons genezen, want Hij geneest alle zieken. Als u niet tot Hem kunt gaan, moet u een boodschapper sturen, want Hij genas de zoon van een hoveling van grote afstand. U moet alleen maar in Hem geloven en dan zal er kracht van Hem uitgaan. Het is niet mogelijk dat u in Hem gelooft en niet genezen wordt”.

			Ik zou graag de plaats van die man ingenomen hebben. Ik zou hun het onderscheid tussen het liggen wachten en het onmiddellijk geloven duidelijk gemaakt hebben. Ik zou het doen op de eenvoudigste manier, want ik was zelf ook wachtend toen ik nog jong was. Ik hoorde heel veel preken die mij aan het wachten zetten en ik denk dat ik nog wel zou wachten als ik de methodistenbroeders niet in hun eenvoudigheid had horen roepen: ”Zie op Jezus, zie nu op Hem!” Ik zag op Jezus en toen vond ik onmiddellijk redding en zaligheid en ik heb ze nooit meer verloren.

			Ik heb u niets anders te zeggen dan dit: Er is leven in het zien op de Gekruisigde. Iedereen die op Hem ziet, zal het hier, nu en onmiddellijk deelachtig worden. Ik bid dat velen het mogen zien. Begrijpt u het niet? Christus droeg de toorn van God in plaats van hen die op Hem hopen. Jezus Christus nam al de zonden weg van hen die in Hem geloven. Hij werd gestraft in plaats van elke gelovige, zodat God een gelovige niet meer straft. Christus stierf voor de mens die in Hem gelooft, zodat het onrechtvaardig zou zijn van God om de mens te straffen. Een zonde wordt nooit twee keer bestraft. Het geloof is het zegel en bewijs dat u verzoend bent door het offer dat ruim negentienhonderd jaar geleden geofferd is op Golgotha. U bent gerechtvaardigd; wie zal u beschuldigen? God is het Die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook is opgewekt. Dit is het Evangelie van uw redding. ”O, maar ik voel er niets van”. Heb ik iets over uw gevoel gezegd? U zult het wel voelen nadat u geloofd hebt. ”Maar..”. Weg met uw ‘maars’, dit is het Evangelie. ”Die wil, die kome en neme het water des levens om niet. De Geest en de bruid zeggen: Kom”. En wat Christus en de bruid van Christus zeggen, dat mag ik ook zeggen: ”Kom”. Wacht niet langer. Zie op Jezus en geloof. 

			Amen.

		

	
		
			Onwilligheid om tot Christus te komen

			En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Johannes 5:40

			Onze Heere richt zich tot de ongelovige Joden. Hij zegt hun dat ze bewijzen in overvloed hebben ontvangen dat Hij de Gezondene van de Vader is, maar dat zij Hem desondanks verworpen hebben. Hij legt dit ernstig op hun geweten. Als u deze uitspraak in zijn verband naleest, ziet u dat Hij hen er aan herinnert dat Hij door Johannes de Doper wel werd herkend als Gods Zoon (vers 36). En Johannes hielden ze toch allemaal voor een profeet. Hij was de beloofde ‘Elia’, de wegbereider van de Christus en hij had gezegd: ”Zie het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt”. Desondanks hebben ze deze getuigenis veracht en vertrapt. 

			Verder zegt de Heere dat de door Hem verrichte wonderen en de vervulling van Zijn levenstaak voldoende getuigenis van Zijn Messiasschap bevatten. ”De werken die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken die Ik doe, getuigen van Mij dat Mij de Vader gezonden heeft”. Er is geen beter bewijs van de echtheid van de zending van onze Zaligmaker dan Zijn karakter, leven en wonderen. De waarheid, die Hij verkondigde, de absolute volmaaktheid die Hij liet zien en de wonderen door Hem verricht, laten zien dat Hij de Gezalfde van God, de gezonden Zaligmaker van mensen was. 

			Ook herinnert de Heere hen er aan dat er nog andere getuigenissen zijn, hoewel velen van hen het niet eens waren met die getuigenissen. Hij zegt: ”De Vader Die Mij gezonden heeft, heeft Zelf van Mij getuigd”. Drie keer heeft de Vader vanuit de hoge hemel gesproken: ”Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem”. Dit was een getuigenis, of zij het nu hoorden of niet. En toch vertelt Hij hun dat zij nooit Zijn stem hebben gehoord of Zijn ware gedaante gezien hebben. Anderen hadden die stem gehoord en het neerdalen van de Heilige Geest als een duif wel gezien en hun getuigenissen waren eveneens niet zonder betekenis. Voor u, lieve vrienden, die hier bij elkaar zijn, is het een heel belangrijk bewijs dat God hoorbaar, vanuit de hemel, van Zijn Zoon gezegd heeft dat Hij de Christus was. Wij zijn blij dat dit bewijs er is. 

			De Heere gaat nog verder en Hij zegt dat er nog een bewijs is dat ze niet opgemerkt hebben. Dat bewijs is de getuigenis van binnenuit. Voor hen die het bezitten, is dat het beste bewijs. Een bewijs dat ín de mens gevoeld wordt: het bewijs van een nieuw hart, het bewijs van vreugde en vrede, het bewijs van vergeving van zonden en het bewijs van heiligmaking. Dit zijn de meest overtuigende bewijzen voor hen die ze bezitten. Voor hen is het is zo duidelijk als de zon aan de hemel, maar deze Joden kennen die zaken niet en daarom voelen zij er ook niets van. ”En Zijn Woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft”. 

			En dan herinnert de Meester hen er aan dat er nog een vijfde manier en bewijs is om Hem als Christus te herkennen. Dat is het onderzoek van de Bijbel, waarvan Hij zegt: ”Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als wij nu de ongelovige Joden even vergeten en denken aan ongelovigen, dan zijn er voor ons op dit ogenblik overtuigende bewijzen genoeg, aangaande de Heere Jezus Christus. Er is een getuigenis van Johannes, van Zijn wonderen, van de stem van de Vader uit de hemel, de inwendige getuigenis waarvan veel mensen getuigenis geven en de getuigenis van de Heilige Geest in de Bijbel. Samen bewijzen zij dat Jezus van Nazareth de beloofde Verlosser van mensen is, de gezalfde Middelaar van het genadeverbond, door Wie de zaligheid te krijgen is voor allen die in Hem geloven. 

			Het ergste van het gedrag van de Joden was dat, hoewel ze veel getuigenissen hadden, zij niet tot Hem wilden komen om in Hem het leven te krijgen. Er zijn veel zulke ongelovigen in de wereld en ook hier in de kerk, die niet tot Jezus willen komen. Er zijn hier religieuze mensen aanwezig, die elke week in de gemeente komen om een preek te horen en desondanks niet tot Christus willen gaan. Sommigen gaan zelfs nog verder, zijn bekend in de gemeente, kennen alle liederen en het gemeenteleven. Ze zijn alles gewend en het zegt hun allemaal niet zo veel meer. En hoewel ze wel naar de gemeentebijeenkomsten gaan, houden zij zich op een afstand van Christus. Ik hoop hen op dit moment duidelijk aan te kunnen spreken en ik vraag hierbij het gebed van Gods volk en bid om de hulp van de Heilige Geest. Ik ben geestelijk en lichamelijk zwak en daarom hoop ik op een dubbele maat van Gods kracht, zodat God verheerlijkt zal worden en onder ons zal werken. 

			Als eerste ga ik praten over het grote verlossingsplan. We kijken dan naar het komen tot Christus, opdat wij het leven hebben. Als tweede kijken we naar de verhouding waarin wij tot Hem staan: Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven hebt. Daarna komt ons derde punt: wat het gevolg zal zijn van dit gedrag. En tenslotte hoop ik op uw geestelijke verandering, zodat het voor u niet meer zal gelden dat u niet wilt komen tot de Heere Jezus. Uw onmiddellijke bekering tot de Heere Jezus Christus zal het grote onderwerp zijn van onze preek en van het gebed van Gods kinderen.

			Ten eerste leggen we kort het verlossingsplan uit. Christus zegt het zo: ”Kom tot Mij, opdat gij het leven hebt”. De weg van de zaligheid is het komen tot Christus. Christus is een Persoon, vol kracht om te redden. Hij heeft van Zijn redding geen sacrament gemaakt en ze is ook niet opgenomen in misboeken of afhankelijk van priesters. Hij draagt Zelf zorg voor Zijn redding. En als u gered wilt worden, moet u tot Hem komen. Hij blijft altijd de enige Bron en Fontein van eeuwige genade en ontferming. De genade wordt niet gekregen als rondom de Bron heen gelopen wordt of als iemand er heel dichtbij gaat zitten. U moet tot Hem komen, echt komen; er moet een persoonlijke aanraking zijn tussen de Heere Jezus en uw geest. Nee, dat kan geen natuurlijke aanraking zijn, want Zijn lichaam is in de hemel en wij zijn hier. Het gaat hier om een geestelijke aanraking, waardoor uw verstand, hart en gedachten tot Christus komen en het geloof als een hand Hem geestelijk ‘aanraakt’. Vol vertrouwen geeft u uzelf dan aan Hem over; en dan ontvangt u leven en genade uit Zijn Goddelijke kracht. Het gaat net zoals bij de bloedvloeiende vrouw, die Hem aanraakte en voelde dat er kracht van Hem tot haar uitging, zodat ze genezen was. Zo stroomt er kracht in onze ziel, zodat onze geest, hoe ziek die ook was, genezen zal zijn.

			Denk eens aan Jezus Christus, Die eens aan het kruis genageld werd en stierf als een offer voor de zonde. Denk ook aan Hem, terwijl Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij is bekleed met oneindige majesteit en macht. Als u geholpen wordt om op dit moment met uw hele hart te geloven dat Hij in staat is om u te redden en uw ziel gelovig aan Zijn zorg toe te betrouwen, dan hebt u gedaan wat Hij u beveelt. U bent tot Hem gekomen en Hij zal u niet uitwerpen, maar Zijn redding zal ook voor u zijn. Dit is het komen dat Hij op het oog heeft: het richten van het hart, verstand en de ziel op Jezus, zodat al het vertrouwen voor nu en voor de eeuwigheid in Hem gesteld wordt. 

			Als de tekst zegt: ”Kom tot Mij, opdat gij het leven hebt” betekent dat, dat wij met alles tot de Heere mogen komen. Want met ‘het leven’ wordt alles bedoeld wat nodig is om gered te worden, de zaligheid zelf. Het is de laagste trap van de genade, maar voor de ziel toch eigenlijk ook de hoogste, als zij de heerlijkheid en het leven aan de rechterhand van God voor het eerst beleeft. Zondaar, vanuit uw natuur bent u dood in de zonde en u moet levend gemaakt worden. Anders kunt u niet bij God wonen, want Hij is geen God van doden, maar van levenden. Om levend gemaakt te worden, moet u in aanraking komen met Hem Die ‘het leven’ is, Jezus. En als u tot Hem komt, begint u te leven. U bent bovendien tot de dood veroordeeld, omdat u Gods wet niet gehouden hebt. U bent al veroordeeld, want u hebt gezondigd tegen de Allerhoogste. Als u tot Christus, de Middelaar, komt, wordt uw vonnis geseponeerd. U zult leven, want ”er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn”. Zodra de ziel tot Christus komt, ontvangt ze vergeving en rechtvaardigmaking. Daardoor wordt de schuld, die ons de verdoemenis aanbracht, weggenomen en worden we bekleed met gerechtigheid. De gerechtigheid geeft ons het recht om zonder enige schrik of angst voor de allerhoogste God te staan. Want ”wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is”. 

			Het komen tot Christus geeft ons het geestelijke leven en daarmee een wettig rechtvaardig leven. Daarom hoeven we niet meer bang te zijn voor het zwaard van de gerechtigheid. Gods kinderen, die aangenomen zijn door Hem, kunnen niet veroordeeld worden. Ik zal u twee verzen voorlezen zoals ze gelezen kunnen worden, zonder de grondtekst verkeerd te interpreteren: ”Gij onderzoekt de Heilige Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, welke van Mij getuigen; want gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven hebt”. U ziet dat er heel wat mensen zijn die het leven zoeken en zelfs denken het te bezitten. Toch hebben zij het niet gevonden, omdat zij voor Christus tekort komen. Zij onderzoeken de Bijbel, maar willen niet tot Jezus komen. Is het dan niet goed om de Bijbel te onderzoeken? Natuurlijk wel, hoe meer hoe beter, maar toch is dat op zichzelf niet zaligmakend. U kunt een bijbellezer zijn, en toch verloren gaan. Pas als u door het geloof tot Christus komt, kunt u niet verloren gaan. Ik kan het ook nog anders zeggen. U bidt, meerdere mensen bidden, maar toch komt u niet tot Jezus, om het leven te hebben. Is het dan niet goed om te bidden? Natuurlijk wel, maar het is niet de zaak, het is geen voorwaarde van het grote gebod tot de zaligheid. Het Evangelie zegt niet: Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen. Hij, die de Heilige Schrift onderzoekt en bidt, zal zalig worden. Nee, er staat: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden”. Daar ligt de genezende aanraking, de daad die leven brengt: geloof in het hart en belijdenis met de mond. Voor hen is de belofte en voor de mensen die dit niet doen, klinkt het: ”Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt”.

			Let er goed op dat de weg die hier aangewezen wordt, de enige weg is. Er zijn andere preken, maar er is slechts één bediening. En in de echte bediening staat Christus centraal. Er worden andere wegen tot de zaligheid verondersteld, maar het zal niet goed aflopen met degenen die die andere wegen aanwijzen. Op de laatste dag zullen degenen die de mensen in slaap gewiegd hebben, veroordeeld worden. Er is maar één fundament en dat is Christus, de Rechtvaardige. ”Geloof en gij zult leven!” Alleen wie hiernaar luistert, zal leven. Maar zorg ervoor dat u Hem, Die spreekt, niet verwerpt, want Hij is uit de hemel neergedaald en er is onder de hemel geen andere naam gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Kom tot Christus. Kom tot de gezalfde Zaligmaker. Kom tot de Zoon van God. Kom tot Hem, die God én mens is. Kom tot de Middelaar en Verzoener en de grote Plaatsvervanger voor zondaren. Kom en vertrouw Hem alles toe en u zult leven. Ik heb geen andere boodschap voor u. Leg deze boodschap niet naast u neer, want als u dat doet, gaat u zeker verloren.

			En deze weg, die de enige weg is, is God zij dank ook een open weg. Niemand die er op ging, is teleurgesteld teruggekeerd. Er leeft op aarde niemand die zijn ziel aan de Heere gaf en niet gered werd. Er is nooit iemand geweest die zijn vertrouwen op God stelde en geen nut ondervond van het geloof. Het geloof is een levende zaak en werkt door de liefde en redt de hele mens door Jezus Christus. Het is zowel een open als een veilige weg. Op dit moment is de weg ook open, lieve vriend. Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel klimmen om Christus vandaar te halen? Of wie zal in de diepte nederdalen om Hem op te wekken uit de doden? Het woord is bij u, op uw lippen en in uw hart. Als u met uw hart zult geloven in de Heere Jezus Christus en met uw mond Hem zult belijden, dan zult u gered zijn. Zelfs u! Al schemert het in deze laatste dagen van de wereld en zien we de herfstdampen om ons heen, toch klinkt de roepstem nog: ”Wie wil, die kome en neme het water des levens om niet”. Steeds blijft de fontein stromen voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en onreinheid. 

			Op deze manier heb ik u, zo duidelijk als mogelijk is, het verlossingsplan voorgesteld. Dit is het helemaal. Het is een komen tot Jezus. Als ik er nog langer over praat, verduister ik het eerder dan dat ik het nog helderder maak, want het Evangelie is zeer eenvoudig. Het is een komen tot Christus, het stellen van vertrouwen in Hem, het gehoorzamen aan Hem en opgeven van uzelf voor Hem en het liefhebben van Hem. Zo moet u bij Hem komen en bij Hem blijven op aarde, dan zult u voor eeuwig bij Hem zijn in de hemel.

			Nu het tweede, ernstige punt en ik wil de onbekeerde mensen aanspreken. Hoe staat u, die het Evangelie al zo lang hoorde, tegenover het verlossingsplan? ”Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven hebt”. Dit beschrijft uw staat en ik vraag u dit onder ogen te zien. Ik zou wel willen dat u de eenzaamheid opzocht om uzelf toe te spreken: Ik wil niet tot Hem komen, opdat ik het leven hebben mag. Maar u antwoordt: Dat zou vervelend zijn. Nee, zoiets zou ik niet kunnen zeggen. Vindt u dat? Ik zou willen dat u het echt vervelend vond. U vindt het vervelend om het te zeggen, maar schijnbaar niet om te doen. Als u het niet wil zeggen, doe het dan ook niet. Ik weet dat er iets vergelijkbaars meer voorkomt: als een predikant openlijk een bepaalde misdaad bestraft, die bepaalde mensen op hun geweten hebben, nemen die mensen die predikant dat vaak kwalijk. Ze zeggen dat hij niet zo in details moet treden en niet al die vuile zonden zo bij name moet noemen, terwijl zij er wel elke dag in verder leven. Dat is de verachtelijke schijnheiligheid van een zondaar. Op diezelfde manier willen mensen ook in hun ongeloof verder leven, maar als u hun vraagt om dit hardop uit te spreken, zullen zij dit niet doen. Het hardop uitspreken van ”Ik wil niet geloven” of ”Ik wil niet tot Christus komen, opdat ik het leven hebbe” weigeren ze als goddeloos en ook de vraag zien ze als goddeloos. Maar als u het durft te dóen, zou u het ook moeten durven uitspreken. Anders bent u een lafaard en een leugenaar. Ik vraag u niet om deze bekentenis voor anderen uit te roepen, zodat u hen zou kunnen besmetten, maar ik vraag u het voor uzelf uit te spreken. Om er zelf over na te denken en het door te laten dringen tot uw ziel. Ik vraag u om eerlijk om te gaan met uw eigen hart. Het kan niet goed zijn om uzelf te bedriegen. 

			U wilt tot Jezus niet komen, opdat gij het leven hebt. Wij weten dat dit voor veel mensen geldt, omdat ze nog niet gekomen zijn. Als u zegt dat het niet waar is dat u niet komen wilt, vraag ik: ”Waarom komt u dan niet?” Als u gekomen bent, zal ik iets anders zeggen en zal ik de Heere danken dat u tot Zijn lieve Zoon bent geleid. Maar als u niet gekomen bent, mag ik niets van mijn beschuldiging terugnemen en ik herhaal: Gij wilt tot Hem niet komen, opdat gij het leven hebt. Ik weet wel dat u het over een andere boeg wilt gooien door heel zachtjes te fluisteren: ”Ik kan niet”. Maar dit is zelfmisleiding. Weet u dat ”Ik kan niet” in de Bijbel hetzelfde betekent als ”ik wil niet”? Als u de wil zou hebben, zou u de macht ook bezitten. Want waar de wil is, heeft God die gegeven en Hij geeft die nooit zonder macht. Natuurlijk moeten wij soms uitroepen: ”Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet”, maar dat duurt niet steeds voort. Als de Heere de wil geeft, zal Hij ook spoedig de weg wijzen. Zijn genade scheidt die twee zaken niet, want de kracht komt samen met de wil. Als u de wil bezit, zult u ook de kracht hebben. Dat u niet kunt, is waar. Maar dat wordt veroorzaakt door uw onwil. Uw wil is de grond van uw ziekte. Ik kan van een man zeggen dat hij niet kuis kan leven. Waarom? De enige reden is dat hij niet kuis wíl zijn. Ik kan van iemand zeggen dat hij de waarheid niet kan spreken. Maar dit is niet duidelijk; hij wíl de waarheid niet spreken. Onze zwakheid om goed te doen ligt in het feit dat onze wil vijandig staat tegenover het goede. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt, is het goede antwoord op de verontschuldiging van u, dat u niet kunt. Als u wilt, kunt u ook. U kunt niet, omdat u niet wilt.

			Iemand onder u zal zeggen: ”Het is niet omdat ik niet wil, maar ik durf niet tot Jezus te komen”. Lieve vriend, maar waarop grondt u uw angst? Durft u niet gered te worden? Durft u niet te gaan tot de Zoon van God, Die enkel liefde is? Durft u niet te doen wat God u gebiedt? ”Dit is het gebod Gods, dat gij gelooft in Jezus Christus, Dien Hij gezonden heeft”. Keer dat ‘durf niet’ eens om. En nog eens. Het zou al heel wat beter zijn als u zou zeggen: ”Ik durf niet te weigeren om te komen, ik durf niet langer te wachten, ik durf niet ongelovig te zijn, ik durf niet te wantrouwen, ik durf niet in mijn zonden te blijven leven en mijn Zaligmaker te laten staan”. Dat is het echte niet durven, maar het andere is een foute verontschuldiging. Hoe dom is de mens als hij zegt: ”Ik durf God niet te gehoorzamen en Zijn Zoon te vertrouwen”. Laat uw eigen geweten daarover oordelen. De waarheid is: ”Gij wilt niet tot Christus komen, opdat gij het leven hebt”.

			Laat u mij eens vragen waarmee u bezig bent? Denk aan het leven dat u laat liggen. Er is voor u geen leven dan in Christus en als u niet tot Hem komt, zult u het leven nooit bezitten. U zult niet verder komen dan uw armzalig bestaan, dat voert naar de dood. Alle kenmerken van het echte leven hebt u nodig, zoals de genade die nodig is om de zonde te overwinnen, de vreugde die in staat stelt om over ons verdriet heen te kijken en het licht dat helpt om iets van de Goddelijke geheimen te zien. En ook het geestelijk leven dat we gekregen hebben door de wedergeboorte, waardoor we gemeenschap hebben met God en Zijn Zoon Jezus Christus, hebt u nodig. O lieve vriend, het leven van God in de ziel is voor mij het enige nodige. Buitenom dat is niets in de wereld begerenswaardig. Het zou beter voor u zijn als u arm, hongerig en naakt was, dan zonder dit leven verder te sukkelen. Het leven door het geloof van de Zoon van God is het echte leven in deze wereld. En dat mist u. Het leven dat mensen heilig, gelukkig en veilig en bovendien zalig maakt. Het leven door ”Christus Die in u is de hoop der heerlijkheid”. Dit heeft u nodig. Wees niet zo dwaas om het van u af te gooien.

			Bedenk dat dat leven dat u zou willen vergeten, het eeuwige leven is. Het is een leven, waarmee u in de andere wereld leven kunt. Het leven dat u in staat stelt om met cherubijnen en serafijnen om te gaan en met hen mee te zingen. Het leven dat u in staat stelt om voor de troon van God te staan en uw kroon, vol dankbare blijdschap, aan Zijn voeten te werpen. Dit is het wat u laat liggen en veracht, want u wilt niet tot Christus komen, zodat u het leven heeft. Ga toch niet zo verder met het verwaarlozen van Gods beste Gift.

			Ik herinner u eraan dat de dag komt, waarop u angstig en handenwringend zult denken aan het leven dat u niet wilde bezitten. Misschien is dat voor u als u zult sterven, maar in ieder geval zult u die angst hebben op de oordeelsdag, wanneer de poorten van de hel voor u geopend zullen worden. Dan zult u te midden van vuur en sulfer de tweede dood sterven. Want de mensen die niet twee keer geboren zullen zijn, zullen twee keer moeten sterven. Diegene die het leven door het geloof in Jezus niet bezit, zal voor de tweede keer moeten sterven en die smart zal eeuwigdurend zijn. Denk nog eens na over het leven dat u verwerpt en vraag uzelf af of u wel verstandig handelt.

			Denk dan ook eens, nu wens ik te kunnen spreken zoals ik zou willen, aan de Persoon Die door u verworpen wordt. ”Gij wilt tot Mij niet komen”, zegt Christus. Ik heb daarover de hele dag nagedacht. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat iemand niet aan Christus denkt? Kijk eens naar Hem. Laat mij Hem voor u uitschilderen, zoals Hij de verlossing aanbracht. Hij hangt aan het kruis. Zijn gezicht is bedekt met zweet, het speeksel van de soldaten en het bloed, veroorzaakt door de doornenkroon. Zijn ogen zijn rood van het huilen en het waken en Zijn gezicht is door dit alles zeer mismaakt. Zijn lichaam beeft van angst. Zijn handen werden door ruwe spijkers zwaar verwond zodat ze nu gapende wonden laten zien, die bloeden. Zijn voeten zijn op dezelfde manier gewond en bebloed. En als Hij gestorven is, wordt Hij met een speer doorstoken, zodat bloed en water uit Zijn lichaam stromen. Hij is het, Die op deze manier de zonden van de mensheid verzoende. De Heere der heerlijkheid hangt daar! De enige, geliefde Zoon van de Allerhoogste, de Overste van alle aardse koningen, heeft alle heerlijkheid afgelegd voor u. Hij laat Zich doodbloeden aan het kruis als een misdadiger, voor u. En hoe staat u nu tegenover Hem? U keert Hem de rug toe. Is Hij u dan niets waard? Betekent het niets voor u, dat Hij sterven moest? Meent u het echt dat het u niet aangaat dat het bloed van Jezus mensen redt? Wilt u uw verzoeningsdeel weigeren? Verwerpt u het bloedige losgeld dat aan het kruis betaald is? Als dat echt zo is, schrijf zo’n verklaring dan eens op papier en onderteken die. Schrijf: Ik weiger verzoend te worden door Jezus’ bloed. Onderteken deze verklaring. Misschien wordt u door dit schrijven getroffen, gaat uw geweten spreken en gaat er binnen in u iets leven. Hopelijk begint u Hem te zien, Die u doorstoken hebt en gaat u over Hem huilen. U, die niet tot Jezus komen wilt, kom tot inkeer.

			

			Ik zie de Heere Jezus Christus nu voor de tweede keer. Hij bevindt Zich nu in de hemel. Nu kan ik een heel ander beeld beschrijven. Daar zit Hij aan de rechterhand van Zijn Vader, bekleed met een sneeuwwit kleed tot aan de voeten en omgord tot aan de borst met een gouden gordel, terwijl Hij tronen en kronen uitdeelt. Hij wordt door duizend maal tienduizenden gezaligde zielen gediend en door engelen van allerlei rangen omringd. Overtuig u er nog een keer van dat Hij het is, tot Wie u niet wilde komen. U keert uw gezicht af van zowel Zijn heerlijkheid als Zijn vernedering. Het is maar goed dat ik op dit moment niet voel wat ik voelde voordat ik de preekstoel betrad, anders zou ik nu alleen maar kunnen huilen en niet kunnen spreken. Het is zo’n oneerlijke behandeling van de Heere Jezus, dat ik het eigenlijk niet verdragen kan. Bovendien gaat het ten koste van uw ziel, als u Hem verwerpt. Wilt u liever verloren gaan dan Hem aannemen? Meent u het? Wat is dat voor een vreemde haat? Wilt u uit haat tegen Jezus uzelf verderven? Dwaze zondaar, nee, het is eigenlijk krankzinnig dat u uw eigen zonden wilt dragen en de dood verkiest boven het bezit van Christus als uw Zaligmaker en Heere. Toch is het nog steeds zo dat u tot Hem niet wílt komen, opdat u het leven zou hebben. 

			Denk nog eens even na over uw daden. Wat weigert u eigenlijk? Wat houdt uw daad in? U weigert tot Hem te komen. Als het een komen zou zijn tot de Sinaï, een plaats van vlammende bliksemstralen en vreselijke donderslagen, zou ik uw weigering of aarzeling kunnen begrijpen. Maar u weigert te komen tot Golgotha, tot Jezus, van Wie u niets anders hoort dan barmhartigheid en genade. Dat u tot Hem niet komen wilt! Dat moet toch wel betekenen dat u zelfs niet over Hem nadenkt. Hij mag sterven, maar u laat uzelf niet eens toe om over Zijn verzoening na te denken. Hij mag opstaan en zo Zijn volk zalig maken, maar u hebt wel iets anders om over na te denken. En dat ‘iets anders’ zal wel niet meer inhouden dan uw dagelijkse behoeften. Anderen weten nauwelijks hoe ze de uren van een dag door moeten komen en fladderen van het ene vermaak naar het andere. De zaligheid is het wel waard dat Jezus Christus er voor stierf, maar niet dat u er over na zou denken. Helaas, de grote massa denkt eigenlijk aan alles, behalve aan Christus en de eigen ziel. Het nieuws van de krant wordt elke dag door iedereen besproken, maar dat de Heere sterft voor zondaren is niet van belang. Het is vervelend om daaraan herinnerd te worden, zeggen ze, en de preken zijn zo vervelend. Dat de preken zo doods en vervelend gevonden worden, komt door de dode harten van de mensen. Jezus is niet gewenst, omdat de mensen niet tot Hem willen komen en leven. O, gezegende Geest, verander die harde harten en weerbarstige wil. Ach, doe het nu.

			Terwijl anderen nog wel toegeven dat ze willen luisteren, weigeren ze toch tot de kern van het geloven te komen. Dat we in Hem geloven, is toch eigenlijk het minste wat Jezus Christus van ons kan vragen. Wanneer is Hij ooit ontrouw geweest, heeft Hij Zijn woorden ooit gebroken? Wat is er onecht in Zijn karakter? Wij zijn aan de waarheid verplicht om in haar te geloven. En als wij nu weten dat dit geloof, dit vertrouwen in Hem, dat we door een eenvoudige daad kunnen geven, een zaligmakende daad is, waarom weigeren wij dit dan? Alles wat Jezus vraagt, is dat we in Hem geloven, Hem gehoorzaam zijn. Als Hij nu een tiran was, zouden we terug kunnen schrikken voor de gehoorzaamheid, maar Hij is zo genadig. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Het is zowel dom als goddeloos dat we ons tegen Hem verzetten. Al Zijn volgelingen zeggen dat er geen betere Meester is en dat zij niets liever doen dan Zijn wensen en bevelen opvolgen, omdat ze erdoor gezegend worden. Beoordeel dan zelf uw weigering. Is die verstandig? Hij vraagt uw liefde, uw hart. Wat een hart moet dat zijn dat Hem niet kan of wil liefhebben. Hoe dwaas, gemeen, dood, zwart en versteend moet zo’n hart wel niet zijn dat Hem, Die Zijn eigen bloed gaf om ons te verlossen, niet kan liefhebben. O ziel, ziel, ziel, als u verloren gaat is het niet omdat het harde, terugstotende Evangelie u buitensloot of omdat de daad voor u onmogelijk of onbereikbaar bleek. U zult verloren gaan omdat u niet tot Hem wilde komen, Die u het leven geven wilde. 

			Ik wil nog even blijven praten over het feit dat u handelt alsof u zegt: ”Ik wil niet tot Christus komen, om het leven te krijgen”. Denk er eens over na waarom u niet komen wilt. Kunt u mij er een goede reden voor geven? Misschien antwoordt u dat u ergens anders uw zaligheid hoopt te vinden. De Joden dachten de zaligheid in de Schriften te vinden. ”Gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben”. De Persoon Christus verwierpen ze, maar ze onderzochten de oorspronkelijke tekst, om de letters te tellen en over de tittels en jota’s te discussiëren. Toch waren zij verkeerd; de Bijbel kan niet zalig maken. Misschien voelt u dat het beter voor u is om diep in de leer te duiken dan tot Christus te komen. U zult bitter teleurgesteld worden. Hoe volmaakt de Bijbel ook is, als u haar stelt in plaats van Christus, heb u een keus gedaan die lijnrecht tegenover de juiste keus staat. De juiste keus luidt: ”Dat gij gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft”. U moet niet in iets geloven, maar in Iemand, Hem Die Hij gezonden heeft. Dat is de grote Redder, de Persoon van de Heere Jezus Christus. O lieve mensen, ik wenste wel dat u dit inzag: Jezus Christus verzamelt in Zijn Persoon al het onderwijs van de Bijbel. In Zijn gezegende persoonlijkheid is al de kracht van het verlossingswerk volbracht. En wat gedaan moest worden, is gedaan door Hem. Wat u nu nog hebt te doen, is het komen tot Hem. Wanneer u niet in Jezus gelooft, weigert u de Zoon van God te eren. Hij heeft gezegd: ”Die Mij verloochent, zal Ik ook verloochenen; die Mij verwerpt, verwerpt Dien Die Mij gezonden heeft”. U verwerpt God, wanneer u Zijn Christus verwerpt. 

			Het is mogelijk dat de reden waarom u niet komt ligt in één of andere geheime zonde, die u niet wilt opgeven. O, die verborgen zonden! Ze zijn als een worm, die knaagt aan de wortel van de ziel. Ik weet niet wat die zonde is, maar God weet het en u weet het ook. Is het uw hoogmoed? Kunt u er niet toe komen om door genade, door Gods barmhartigheid gered te worden? Of is het een vleselijke lust, waarvan u uzelf niet kunt losmaken? Is die lust u dierbaar als uw rechterhand? Weg ermee! Het is beter voor u om verminkt het leven binnen te gaan, dan heelhuids in het helse vuur geworpen te worden. Houdt de zonde u terug van Christus, van het leven, van de hemel? Hoe dierbaar die ”Barabbas” ook voor u is, kies hem niet boven de Heere. Weg met de zonde, zij is een adder. Weg ermee of God zal zeggen: ”Weg met u!”

			

			Ik ben bang dat hetgeen sommigen tegenhoudt, nietsbetekenende ijdelheid is. Dat is zo bij een groot aantal jongeren. En er zijn ook mannen met grijze haren op hun hoofd, maar binnen in hun hoofden niets. Hoewel ze ouder zijn is hun verstand niet rijper, ze zijn laf en nietszeggend, bijgelovig en oppervlakkig. Ze drijven met alles de spot en blijven nooit eens ernstig bij één onderwerp. Ze verdienen een scherpe bestraffing. Als u dan per se spelen moet, doe het dan niet met het bloed van Christus. Als u wilt spotten, spot dan met iets wat minder belangrijk is dan uw eigen ziel. Het is triest voor een man als hij zijn hele vermogen zet op de wedren van een paard, zoals sommigen wel doen. Maar het is nog niets vergeleken met het feit dat veel mensen hun eeuwig lot af laten hangen van de mogelijkheid of ze de volgende week nog zullen leven. Toch doet u dit. U weet dat u het doet! Ik hoop dat God u wakker schudt en u doet ontwaken uit deze benauwde droom. 

			Nu wil ik terugkomen op ons tweede punt en het feit bekijken dat u niet tot Christus komen wilt. U wilt wel wat anders doen, maar niet tot Christus komen. U wilt wel naar de kerkdiensten komen, maar waarom komt u daar dan? Wat doet u er als u Christus niet wenst? U gaat niet slapen zonder gebeden te hebben en toch is al uw bidden niets anders dan gewoonte. Maar waar bidt u om? Als u de beste Gave van God, Jezus Christus, niet begeert, wat wilt u dan wel? Als u niet om Christus wilt bidden, waarom zou u dan nog bidden? Ja, u wilt de Bijbel onderzoeken, maar waarom? Wat doen de mensen op het oogstveld als zij het graan niet willen hebben? Waarom graven mensen in mijnen als zij geen metalen willen hebben? De Bijbel (met eerbied gesproken) is alleen maar de mijn, Christus is de schat. De Bijbel is de akker, Christus de oogst. Neem Christus uit de Bijbel weg; wat blijft er dan nog over? Hij is de kern en het doel van alles. Als u de Bijbel onderzoekt, moet u dat doen met het oog op Hem. Maar waarom handelt u dan zo vreemd? ”Ik verlang naar diepe overtuigingen”, zegt u. Ja, dat weet ik. U zou ze graag voelen, u zou alles liever willen als u maar niet tot Christus hoeft te komen. ”Maar”, zegt een ander, ”ik moet tijd hebben om na te denken”. Ik weet dat u gered wilt worden door uw ideeën. Die zijn belangrijker voor u dan het komen tot Christus. Maar kom nu tot Christus zoals u bent, omdat nu Zijn Geest met u bezig is. Wilt u het nu nog niet, dan laat ik u aan uzelf over en behandel ik nog kort mijn derde punt.

			We letten erop wat de uitslag zal zijn van uw gedrag. Ik zal mij in uw geval verplaatsen en voor u spreken. ”Ik wil niet tot Christus komen, opdat ik het leven hebbe in Zijn Naam”. Als ik dat gezegd heb, wat houdt dat dan in? Het houdt in dat alle goede indrukken die ik gehad heb onder de prediking van het Evangelie of de gesprekken van ernstige christenen als een morgenwolk of lentedauw zijn verdwenen. Ze zijn allemaal op niets uitgelopen en voorbijgegaan. Ze kunnen mij geen goed doen. Ik heb tevergeefs naar de preek geluisterd, tevergeefs in de Bijbel gelezen, tevergeefs bidstonden bezocht. Als ik niet tot Christus komen wil, is alles tevergeefs. Maar wat dan? Dan mag ik veronderstellen dat de gevoelens die ik heb, want die heb ik nog wel, ook voorbij zullen gaan. Ik zal harder worden, steeds harder en onverschilliger, naarmate de tijd verder gaat. En wat zal er met mij gebeuren? Ik zal nooit meer tot Christus gaan.

			Ik veronderstel dat sommigen onder u, hoewel u nu niet komen wilt, toch nog eens aan Christus denken zullen. Als ik het aan u vertellen zou als een onomkeerbare zaak dat u nooit tot Christus komen zult, zult u sidderen. ”Zal ik nooit tot Christus komen? Dan zal ik verloren gaan”, zult u zeggen. Mijn vriend, het ziet er inderdaad naar uit dat u nooit gered wilt zijn. Als u dan tot Jezus gaan moet, waarom nu dan niet? Waarom nu dan niet? Iedere dag wordt de kans groter dat u nooit tot Christus zult gaan. Dit is een bewering die ontzettend waar is voor mensen die al diverse keren wakker geschud zijn en nu toch weer slapen. U kon wel eens voorgoed in slaap vallen, zodat u in de hel wakker wordt. Gods genade moge dit voorkomen. Maar toch is dit het uiteindelijke gevolg voor u. Als u niet tot Christus wilt komen, opdat u het leven zou hebben, moet u eeuwig sterven en voor eeuwig van Gods gezicht verwijderd worden. Wat zal dat zijn? Vraag het hun, die weten wat dat is. Vraag het aan de rijke man, die vraagt of Lazarus naar hem toe kan komen en zijn vinger in het water kan houden om zijn tong te verkoelen. Vraag het hun, die eeuwig huilen en zij zullen tandenknarsend antwoorden. Maar ik wil nu niet aanhouden met deze antwoorden, het zou te aangrijpend worden. Kijk zelf naar uw toekomst. Als u niet tot Christus wilt komen om het leven te ontvangen, zult u het leven nooit bezitten, maar zal de toorn van God op u blijven.

			En nu het laatste punt: laten we hopen dat er nog een verandering komt en wel zeer snel. Ik voel onder het spreken dat sommigen onder ons zeggen: ”Ik durf niet te zeggen dat ik niet wil komen”. Nou, dan hoeft u alleen nog maar te zeggen: ”Ik wil komen”. Ik hoop dat u het zegt en dat u het ook uitvoert. ”Hij is het waard dat ik Hem gehoorzaam en ik wil het ook. Hij is mijn liefde waard, door Zijn heerlijke genade wil ik Hem liefhebben. Ja, ik wil. Ja, ik wil”. Ik dank God, als u dit zegt, al is het dan ook met bevende lippen. Want u mag komen. Hij roept u. Zijn eigen woorden luiden: ”Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. U mag komen. Zijn gemeente nodigt u uit en Zijn Geest roept u, want de Geest en de Bruid zeggen: ”Kom”. Wij, die zelf gekomen zijn, nodigen u uit, want er staat: ”Die het hoort zegge: Kom”. Wie wil die neme het water des levens om niet. Voelt u uw ziel week worden? Fluistert er iets in u: ”Nu is het de genadetijd?” Dan bid ik u, bedroef de Heilige Geest niet langer en wacht niet. Nee, wacht niet tot u van uw plaats bent opgestaan. Wacht niet totdat u binnenshuis bent. U hoeft uitwendig niets te laten zien, niemand hoeft iets van uw besluit af te weten dan u en God alleen. Geef u nu en hier aan Hem over met een zekere en onherroepelijke keus. Deze tijd is de beste, een betere zal niet komen. Deze dag zal de beste van uw leven zijn, de dag waarop uw eigenlijke leven beginnen zal. Deze dag zal lijken op de nacht, waarop Israël uit Egypte trok.

			Wat Jezus van u vraagt, houdt twee zaken in: geloof en laat u dopen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eerst met het hart geloven en dan met de mond de Heere Jezus Christus belijden. In een baptistengemeente is de doop van de gelovige het teken van de keus voor de Gekruisigde. In een andere christelijke gemeenschap is dat weer de openbare belijdenis. Maar als deze beide zaken bij u al gebeurd zijn, kunt u via andere wegen de bij u plaatsgevonden verandering laten zien. Door woord en wandel kunt u de mensen die u omringen uw verandering laten zien. Gehoorzaam in ieder geval de woorden van de Heere. Gehoorzaamheid is beter dan een offer. Neem Christus aan en gehoorzaam Zijn Woord. Belijd Zijn dierbare Naam. Kom, zing over uw keus, alle mensen die het menen. En God ontferme zich over de rest.

			Amen.

		

	
		
			Een voorbeeld van het komen tot Christus

			En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Handelingen 16:14

			Het is niet nodig voor ons om te weten op welke manier het Evangelie voor het eerst in Europa gebracht is. We zijn er blij om dat Lukas zo nauwkeurig zegt wanneer en door wie het Evangelie hier voor het eerst gepreekt is. Ook weten we wie de eerste bekeerling was die door de preek aan de voeten van de Zaligmaker gebracht werd. Ik zou jaloers kunnen zijn op Lydia, omdat ze als eerste in Europa bekeerd is, maar ik ben blij omdat het een vrouw is, die zich in de voorhoede bevindt en omdat haar gezin haar volgde. 

			God heeft heel vaak van de diensten van vrouwen gebruik gemaakt en Hij heeft ze in Zijn Koninkrijk ook vaak geëerd. Vrouwen dienden de Heere toen Hij op aarde was en sinds die tijd is heel veel door hun handen tot stand gebracht. De man en de vrouw zijn allebei gevallen; ze moeten ook allebei weer opstaan. Na de opstanding was het een vrouw die als eerste de opdracht kreeg om de boodschap van de opgestane Christus rond te vertellen. En het lijkt logisch dat in Europa, waar de vrouw door de komst van het christendom verlost zal worden van veel opgelegde beperkingen, ook een vrouw de eerste gelovige zal zijn. Lydia is niet alleen de eerste bekeerlinge in Europa, ze is ook de eerste getuige van de waarheid in haar woonplaats Thyatira. Wij weten niet hoe het Evangelie in die stad gebracht is. Toch weten we wel dat er een gemeente zal ontstaan, want Johannes krijgt de opdracht om te schrijven ‘aan de engel van de gemeente van Thyatira’. Het is goed mogelijk dat Lydia de verkondigster van het Evangelie geweest is. Laten de vrouwen die de waarheid kennen, haar verkondigen. Waarom zouden ze hun invloed verloren laten gaan? ”De Heere gaf te spreken, der boodschapsters van goede tijdingen was een grote heirschaar” (Psalm 68:12). De vrouw kan even machtig zijn in het kwade als het goede. Het bewijs hiervan zien we in dezelfde gemeente Thyatira, waar de vrouw Jézabel, die zichzelf voor een profetes uitgeeft, velen probeert af te leiden van de waarheid. En omdat de duivel vrouwen in zijn dienst gebruikt, moeten vrouwen die genade kennen zich met veel meer ernst en ijver toeleggen om het kwade te voorkomen of uit te schakelen. En hoewel niet iedereen geroepen wordt tot openbaar werk, is er altijd nog het gezin, waarin een godvruchtig leven en een trouw getuigen van de waarheid een positieve uitwerking kunnen hebben.

			Als het Evangelie geen invloed heeft in ons gezin, is het niet waarschijnlijk dat er veel vordering gezien zal worden in de gemeente of maatschappij. God heeft de vroomheid van het gezin als het ware gekenmerkt als het handelskenmerk van de Europese godsdienst. Meteen al bij Lydia geloofde haar hele gezin; ze werden allemaal gedoopt. U zegt misschien dat in Europa de echte vroomheid altijd te vinden was als ze in de huisgezinnen aanwezig was. (Waarmee ik niet wil zeggen dat er in andere werelddelen geen vroomheid binnen het gezin aanwezig is.) We zijn bijvoorbeeld op een bepaald signaal nooit massaal naar een gebedsgebouw getrokken; het gebed vond altijd plaats binnen het gezin. Het gezin stond eigenlijk altijd al centraal. Bijgelovigheid om op een bepaalde plaats te bidden krijgt zo geen kans. Breng uw kinderen bij elkaar en bid tot God in uw eigen kamer. 

			”Maar daar is geen priester”. Er hoort er wel één te zijn. Elke man moet een priester in zijn eigen huis zijn. Bij afwezigheid van de vader bidt de moeder. Ieder huis moet een huis van God zijn. In ieder huis moet een gemeente aanwezig zijn. Als dat zo is, zijn we het beste beschermd tegen bedrog en afgoderij van heilige plaatsen en personen. De huisgodsdienst en de kansel zijn de bolwerken van het protestantse geloof. Geloof het maar: als de vroomheid weggaat uit het gezin, zal het godzalige leven verdwijnen. Omdat het christelijk geloof in Europa begon met een bekeerd gezin, moeten wij werken aan de bekering van onze gezinnen en de huisgodsdienst als goede en heilige gewoonte levend houden.

			Lydia is dus de eerste bekeerlinge in Europa en we zullen eens bekijken wat er in de Bijbel over haar gezegd worden. Er zijn vier zaken die van invloed geweest zijn op haar bekering: 

			1. Gods voorzienigheid.

			2. Wat Lydia zelf gedaan heeft.

			3. Het werk, gedaan door Paulus.

			4. De werking van de Heilige Geest.

			Gods voorzienigheid. Toen ik in Amsterdam was, bezocht ik de werkplaats van een diamantbewerker, waarin ik veel grote raderen en machines zag staan. Ik moet bekennen dat ik het heel vreemd vond dat al die grote machines in werking waren voor een klein stukje kristal dat er uitzag als glas. Was deze diamant dan zoveel waard dat een hele fabriek ervoor in werking gesteld moest worden om hem te snijden en te laten glinsteren? De diamantsnijder was er van overtuigd. Binnen die kleine ruimte lag een diamant, waar al dat werk aan gebeurd was. Nu siert die diamant misschien wel het hoofd of de vingers van een koninklijk persoon. Als ik nu kijk naar de voorzienigheid lijkt het bijna ongelooflijk dat koninkrijken, vorstenhuizen en grote gebeurtenissen allemaal in dienst staan van de plannen en voornemens van God, Die de zaligheid van Zijn volk op het oog heeft. Toch is het zo. Het zou ongehoord kunnen lijken om al die machines in te schakelen voor zo’n kleine diamant, maar dat is het niet. Zo is het ook niet vreemd dat alles in het leven door Gods voorzienigheid dient tot toepassing van de zaligheid voor Zijn volk. Zijn kinderen zijn de kostbare juwelen, die voor eeuwig de kroon van Christus zullen versieren. 

			In onze gebeurtenis zien we ook duidelijk de werking van Gods voorzienigheid. Vooral in het feit dat Paulus naar Filippi kwam. Want daar bevindt Lydia zich. Ik weet niet hoe lang of waarom zij daar was, maar ze is er en verkoopt haar purperen, rode stof. Paulus moet er ook naar toe, terwijl hij er geen behoefte aan heeft. Hij worstelt eigenlijk nog met een vooroordeel: hij wil de heidenen het Evangelie wel brengen, maar Azië niet verlaten. Hij wil eigenlijk liever het Woord in Azië, dan aan die heidenen brengen. De Geest houdt hem tegen. Ondanks al zijn geestdrift wordt hij tegengehouden. Zijn mond is gesloten; hij kan niet spreken. Hij besluit om dan maar naar Bithynië te gaan, maar als hij er probeert te komen wordt hem duidelijk te kennen gegeven dat daar geen werk voor hem is. In dat gebied moet hij niet preken over Jezus Christus. ”De Geest liet het hem niet toe”. Hij voelt dat hij moet zwijgen. Wat moet hij nu doen? Hij gaat naar Troas aan de zee en daar krijgt hij het visioen van de man uit Macedonië, die hem smekend vraagt: ”Kom over in Macedonië en help ons”. Paulus trekt de juiste conclusie: hij gaat. Een schip ligt voor hem klaar, de tocht verloopt voorspoedig en hij komt in Filippi aan. God brengt Paulus op deze wonderlijke manier naar Filippi. 

			Even zo bijzonder werkte de voorzienigheid van God in het brengen van Lydia naar deze plaats. Filippi was niet haar geboorteplaats, maar Thyatira. Een stad die bekend was om haar purperververs. Ze maakten een bijzonder soort purper dat bij de Romeinen zeer geliefd was. Lydia had ook zulk werk. Ze was ongehuwd of weduwe of misschien vormde ze met haar dienstboden een gezin. Ze steekt de zee over en komt in Filippi. Ik zie ze de grote rollen stof, gemaakt en geverfd in Thyatira, de heuvel al opdragen om ze in Filippi te gaan verkopen. Waarom komt ze precies op dit moment? Waarom komt ze niet tegelijk met Paulus aan? Waarom kiest ze voor Filippi en niet voor Neapolis? Waarom reisde zij niet verder naar Athene of verkocht ze haar stof niet in Korinthe? Welke reden er ook te verzinnen is, zij kende ook de belangrijkste reden niet: God had een verrassing voor haar klaargelegd. Zij moest Paulus ontmoeten. Het doet er eigenlijk niet toe wat zíj willen. Hun wil wordt door Gods voorzienigheid gevormd en bestuurd, zodat ze elkaar ontmoeten. Ik denk dat het nooit in Lydia’s gedachten is geweest dat zij in Filippi Jezus Christus zou vinden. Evenmin kon Paulus vermoeden dat hij niet de Macedonische man uit zijn visioen eerste hulp zou verlenen, maar een vrouw. Zijn eerste gehoor zou bestaan uit een handjevol vrouwen, dat bijeengekomen was aan de oever van het riviertje dat door Filippi stroomt. Paulus en Lydia wisten allebei niets van Gods plannen, maar God wist er alles van. Hij kent zowel het begin als het einde en regelt Zijn voorzienigheid zó, dat onze grootste behoeften op de beste en verstandigste manier worden vervuld. 

			Hoe vreemd eigenlijk dat een vrouw uit de plaats Thyatira in Azië afkomstig is, terwijl Paulus niet in Azië mag spreken. En toch is dan de eerste vrouw die hem hoort een Aziatische vrouw! Wij zouden zeggen: ”Het was heel wat gemakkelijker geweest als zij daar nu gebleven was en Paulus daar had mogen preken”. Nee dus. De vrouw uit Thyatira moet naar Filippi en Paulus moet er ook naar toe. Dat is Gods plan. Als wij alle omstandigheden kenden zoals God ze kent, zouden we ongetwijfeld de wijsheid ervan bewonderen. Misschien heeft ook het bijzondere van de omstandigheden Paulus meer aangespoord om in Filippi de gelegenheid aan te grijpen om het Evangelie verkondigen. En misschien heeft de eenzaamheid in de vreemde stad Lydia begeriger gemaakt naar geestelijke dingen. God kan door één daad velerlei doelen bereiken. Eén van onze evangelisten vertelde eens van een man die in een klein stadje in Ierland tot bekering kwam. De man ontdekte dat de predikant die hem tot Christus had gebracht maar enkele meters van hem vandaan woonde in Londen. In die grote stad, waar buren vreemden van elkaar zijn, hadden zij elkaar nooit ontmoet. En het was ook niet waarschijnlijk dat zij elkaar daar ooit zouden ontmoeten, omdat de man handelsreiziger was en de kerk in Londen hem totaal onverschillig liet. Voor zijn handel ging hij naar Ierland en de evangelist ging er ook heen om het Evangelie te brengen. De man verveelde zich en toen hij een naam van een prediker uit Londen op een affiche zag staan, besloot hij om hem te gaan beluisteren. Tijdens die dienst vond hij Christus. Wij zien hoe natuurlijk hier alles in zijn werk ging en ook voor Lydia en Paulus was alles bestuurd en geregeld.

			

			Het zou mij niet verbazen als op deze avond ook allerlei leidingen van de voorzienigheid samenwerken om sommige hoorders op deze plaats te brengen. Waarom bent u nu in Londen? Het was eigenlijk niet uw bedoeling om in Londen te komen. En hoewel u in Londen was, wat bracht u op het idee om hier naar toe te komen? Waarom zit u in deze kerk? Waarom kwam u niet op één van de zondagen waarop de predikant niet in de gelegenheid was om te spreken? Misschien wel omdat van deze lippen alleen het Woord tot u kan komen en ook op dit moment, zodat u moest komen. De predikant in uw eigen woonplaats kan het Evangelie misschien veel beter verkondigen of misschien was u wel in de gelegenheid de predikant in uw eigen woonplaats te gaan beluisteren, zonder dat u het ook werkelijk deed. En nu heeft God u hier gebracht. Het is goed om meer te letten op de leidingen van Gods voorzienigheid. ”Wie is wijs? Die neme deze dingen waar; en dat zij verstandelijk letten op de goedertierenheden des Heeren”. Als u de Heere deze avond ontmoet en Hij u bekeert, sta ik er borg voor dat u gelooft in Zijn voorzienigheid. U zult zeggen: ”Ja, God heeft mij de richting gewezen om mij op deze plaats te brengen, waar ik God ontmoet heb. Hij heeft mijn hart geopend, zodat ik het Evangelie van genade kon ontvangen”. 

			Heb goede moed, dienaren van het Evangelie. Als u arbeidt voor God, werkt de voorzienigheid mee. Ik heb dikwijls de uitspraak van Mahomet bewonderd, die in de slag bij Ohod tegen zijn volgelingen zei: ”Val hen aan! Ik hoor het geruis van de vleugelen van engelen, die zich haasten om ons ter hulp te komen”. Bij hem was het bedrog of zelfmisleiding, want hij en zijn soldaten werden verslagen. Maar het is geen bedrog bij de dienstknechten van Christus. Wij kunnen het klapwieken horen van de engelenvleugelen. Wij kunnen het geruis horen van de grote raderen van de voorzienigheid. Zij staan de prediker van het Evangelie bij. Alles is met ons, als wij met God zijn. Wie kan tegen ons zijn? Zelfs de sterren aan het firmament hebben hun functie ten gunste van de dienstknechten van God. Alle dingen, zowel grote als kleine, zullen zich buigen aan de voeten van Hem Die wandelde op de golven van het Meer van Galilea. Hij is nog altijd de Heer en Meester van alle dingen en Hij bestuurt alles om te komen tot de vervulling van Zijn Goddelijke doelen. Dit wilde ik zeggen over de Goddelijke voorzienigheid.

			Wat Lydia zelf gedaan heeft. Het was Gods bedoeling dat Lydia behouden werd. En toch weet u dat geen vrouw ooit tegen haar wil in behouden zal worden. God maakt ons gewillig op de dag van Zijn heerkracht en Zijn genade zal een wil nooit geweld aandoen. De wil zal daarentegen op een lieflijke manier overwonnen worden. Er zal nooit iemand naar de hemel worden gesleept; we zullen daar vanuit ons hele hart en met een hevig verlangen naar toe gaan. Wat deed Lydia dan? 

			Omdat ze door de genade van God gewillig is gemaakt, hield zij in de eerste plaats de sabbat. Ze was een proseliet en daarom hield zij dus de zevende dag. Ze was van Thyatira en haar doen en laten was bij de mensen in Filippi niet bekend, maar toch vierde ze de sabbat zorgvuldig. Toen zij in Filippi was, bevond ze zich in het buitenland, maar zij liet haar God niet achter. Ik heb Engelsen gekend, die, als zij eenmaal op het vasteland waren, geen verschil meer maakten tussen de zondag en de werkdag. Zij deden net alsof God niet bestond buiten Engeland. Eigenlijk geldt voor velen dat ze de sabbat houden omdat ze in Engeland wonen. Als ze in Rome zijn, zeggen ze: ”Als je in Rome bent moet je hetzelfde doen als de inwoners van Rome”. Op die manier misbruiken ze de dag van God om genot en vermaak te zoeken. Dat deed Lydia niet. Ze verkocht op die dag geen purper, maar ze hield de sabbat. Ik wenste wel dat iedereen de sabbat hield en dat de sabbat ons nooit ontnomen werd. Er worden complotten gesmeed om alle zeven dagen van de week te werken, hoewel het loon gelijk blijft. Protesteer tegen deze plannen en sta op uw recht om op Gods dag te rusten. Het houden van één rustdag draagt er veel toe bij om mensen te bekeren, omdat ze dan eerder geneigd zijn om over deze dingen na te denken. Ze hebben de gelegenheid om naar het Evangelie te luisteren en als ze er gebruik van willen maken, is het zeer waarschijnlijk dat God Zijn zegen geeft op het luisteren, zodat ze behouden worden. 

			

			Let er ook op dat Lydia niet alleen de sabbat hield, maar dat ze ook naar de samenkomst ging. Het was geen prachtig gebouw, misschien een heel klein, tijdelijk huis aan de oever van de rivier, maar het is waarschijnlijker dat ze in de open lucht zaten. Er kwamen alleen vrouwen samen, want nergens blijkt uit dat er ook mannen bij waren. Ze kwamen samen om met elkaar te bidden. Lydia bleef niet weg van de vergadering. Ze had heel wat verontschuldigingen kunnen vinden: een te lange reis of de moeheid vanwege het opzetten van een nieuwe zaak. Maar haar hart ging uit naar de dienst van God, zodat het voor haar geen inspanning was om te gaan naar de plaats van gebed. Ze zei niet: ”Ik kan thuis ook wel een preek lezen”. Of: ”Op mijn eigen kamer lees ik het wetboek wel”. Nee, ze verlangde naar de plaats waar Gods volk zich bevond. Hoe arm of klein in getal het dan ook mag zijn. Ze bezocht geen prachtige, heidense tempel in Filippi, maar ze zat bij de weinige mensen die de ware God trouw bleven. U moet dit voorbeeld maar navolgen, vrienden. Als u nog niet bekeerd bent, moet u gebruikmaken van de genademiddelen. Ga niet naar de kerk omdat het een fraai gebouw is of omdat er zo veel mensen samenkomen. Ga omdat God er in geest en waarheid aanbeden wordt. En als het dan zo is dat die gemeente maar heel klein en onvermogend is, moet u er toch naartoe gaan. Want het is de weg waarop u een zegen kunt ontvangen. Ik denk dat u dan nog eens zeggen zal: ”De Heere heeft mij op deze weg geleid”. Als de kerkdienst door sommigen maar ‘een uur van gebed’ genoemd wordt, doet u er goed aan om die te bezoeken. Soms vallen de beste zegeningen op deze plaatsen. Als wij God willen vinden, moeten we ijverig zoeken en de ”onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben”. U kunt uzelf niet zalig maken, u kunt uw eigen hart niet openen, maar u kunt wel doen wat Lydia deed: u kunt de sabbat houden en samenkomen met het volk van God.

			Toen Lydia zich in die vergadering bevond en Paulus begon te spreken, staat er dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Wij kunnen dat ook doen. Het is een grote fout als mensen in de kerk komen en niet opletten wat er gezegd wordt. Ik heb hier nooit te klagen gehad over het gebrek aan aandacht, maar ik ben wel in kerken geweest waar de mensen alles behalve aandachtig waren. Hoe kan men een zegen verwachten als de kerkbank een slaapplaats wordt of als de gedachten ergens anders zijn? Het Evangelie wordt dan vergeten en komt niet verder dan de buitenkant van ons oor. Als u naar een zegen verlangt, moet u al uw aandacht aan het gepreekte Woord schenken.

			Het werk, gedaan door Paulus Voor de bekering van mensen is het nodig dat de persoon die hun bekering op het oog heeft, werkt alsof alles van hem afhangt. Natuurlijk weet hij dat hij dat doel niet tot stand kan brengen, maar hij moet zoveel ernst, ijver en wijsheid gebruiken alsof alles afhangt van hemzelf. Daarna pas moeten wij alles overlaten in de handen van God, in de wetenschap dat Hij behouden kan. 

			Let erop dat Paulus, die de bekering van mensen als doel heeft, zeer verstandig te werk gaat bij de keuze van een plaats. Hij gaat naar de plaats waar een synagoge hoort te staan. Hij denkt dat biddende mensen eveneens behoefte hebben om het Woord te horen. En daarom kiest hij vrome mensen uit, vrome aanbidders van de enige God om met hen over Christus te spreken. Soms kan het onze taak zijn om het Evangelie van de daken te verkondigen aan onverschillige, zorgeloze mensen. Toch denk ik dat we meer voorspoed zullen hebben als we zoeken naar harten van mensen waarin de Geest Gods al begonnen is met Zijn werk. Toen Christus Zijn discipelen uitzond op hun eerste evangelisatiereis, zei Hij tot hen: ”Als gij in een stad komt, onderzoek wie daarin waardig is; en blijf aldaar, totdat gij daar uit gaat”. Hiermee maakt hij duidelijk dat zelfs onder hen die de waarheid niet kennen, mensen voorbereid zijn op de ontvangst van het Evangelie. Die zijn het dus waardig. Die mensen moeten allereerst gezocht worden. Op diezelfde manier was Cornelius, bij wie Petrus kwam, waardig om de blijde boodschap van zaligheid te horen. Zijn eerbiedig, vroom gemoed was God welbehaaglijk, want er staat: ”Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God”. Wij moeten natuurlijk niet denken dat deze dingen ons recht geven op zaligheid. Nee, het zegt over de harten dat ze toebereid zijn om de boodschap van zaligheid te ontvangen. Ze zoeken de Heere ”of zij Hem immers tasten en vinden mochten”. Een van onze grootste moeilijkheden is dat we de eerbied verloren hebben voor elk gezag, inclusief Gods gezag. We zijn in opstand gekomen tegen elke vorm van tirannie en proberen nu zelfs Gods banden te verbreken. Als we zulke mensen tegenkomen, zijn we volledig aangewezen op de oneindige macht van God. Maar als we mensen tegenkomen die gewillig luisteren en bidden, weten we dat God Zijn werk al begonnen is. Laat de arbeider in Gods Koninkrijk de persoon kiezen die lijkt te zijn aangewezen door Gods genadige voorzienigheid. Maak die keus verstandig en probeer mensen te spreken tot wie u kunt spreken met hoop op een goede uitkomst, en vertrouw erop dat God Zijn woord zal zegenen. 

			Als Paulus naar de rivier gaat, is hij ook zeer verstandig in de manier waarop hij zijn onderwerp inleidt. Hij heeft daar niet gepreekt. Hij vond er enkele vrouwen en het paste schijnbaar niet om daar een redevoering te gaan houden, net als voor een menigte mensen in Korinthe of Athene. We lezen: ”Nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren”. Hij ging daar zitten, waar zij stil zaten en baden en toen begon hij met hen te praten. Een leerrede paste er niet, maar een samenspraak wel. En zo sprak hij het Evangelie hun harten in. Let dus op de manier van werken met de mensen, want daar hangt heel veel van af. Bij sommige mensen kun je niet gelijk over Christus gaan praten want dan roepen zij direct: ”O, ik dank u, maar ik hoef absoluut geen preek!” Misschien kunt u een andere manier proberen; laat terloops een woord vallen. Laat een zaadje vallen in een spleet of andere opening. Zeg dus meteen: ”U wenst geen preek te horen en ik wil er geen houden voor u, want ik ben niet bijzonder gesteld op het preken. Maar een tijdje terug las ik iets in een blad, wat ik heel bijzonder vond…” Vertel dan een verhaal en zorg dat het Evangelie er in voorkomt. Soms kunnen we een kans voorbij laten gaan om goed te doen, omdat we niet alert genoeg zijn. ”Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven”. Paulus zit dus bij die samengekomen vrouwen en heeft een vriendelijk gesprek met hen.

			Of Paulus nu preekt of spreekt, hij is even verstandig ten opzichte van het onderwerp dat hij behandelt. Hij had toch maar één onderwerp en dat is Christus. De Christus, Die hem verschenen was op de weg naar Damaskus en zijn hart had veranderd. De Christus, Die nog machtig was om te redden en aan het kruis had geleden om mensen tot God te brengen en te reinigen in Zijn bloed. De Christus in de hemel, de Tussenpersoon voor zondaren. De Christus, Die wacht om genadig te zijn. Bij Paulus zal het gesprek niet eindigen zonder dat hij zegt: ”Vertrouw op Hem! Die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven”. Of hij nu preekte of praatte, hij vertelde dezelfde geschiedenis van Jezus Christus en Zijn kruisiging. Dat is Paulus’ manier van werken. Hij zou heel anders hebben kunnen doen. Als zijn hart niet in vuur en vlam had gestaan voor Jezus, dan zou hij waarschijnlijk helemaal niet hebben gesproken. Of misschien zou hij iets gezegd hebben van het weer. Of misschien had hij zijn interesse kunnen laten blijken door te vragen naar de manier waarop die prachtige purperverf gemaakt werd. Hij zou niet gedacht hebben aan de Evangelieboodschap die Jesaja al lang geleden duidelijk zijn hoorders voorhield: ”Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”. Hij zou zo veel belang gehecht hebben aan wetenswaardigheden over de stad Thyatira, dat hij vergeten zou zijn om te spreken over de weg die leidt naar de Stad van het Licht. Allerlei onderwerpen zouden besproken kunnen worden, zonder dat dat ene onderwerp passeerde. Hij zou gesproken kunnen hebben over zijn reizen en over zijn plannen, zonder Christus te preken. Hij zou over het Evangelie hebben kunnen praten zonder het Evangelie zelf te preken. Ik heb wel eens preken gehoord die, hoewel ze volmaakt rechtzinnig waren, toch niets bevatten waardoor iemand bekeerd zou kunnen worden. Er zat niets in die preken dat tot het hart sprak of het geweten aanraakte. Andere preken zijn soms heel geleerd en diep, maar missen elke aansluiting met de zorgen en behoeften van de hoorders, zodat ze niets uitwerken. Ik ben er zeker van dat Paulus recht op zijn doel afging. Zijn spreken was blijkbaar wel goed gericht want er staat dat Lydia luisterde met haar hart. Het zijn meestal ook niet de beste redevoeringen, onze treffendst gevonden beelden, die de mensen tot Christus brengen. Maar wél de ene of andere kleine zin, die als het ware ongemerkt tussen andere uitgesproken wordt, of een enkel woord dat gesproken wordt uit de ervaring van ons eigen hart. Zulke woorden of zinnen zullen die middag aan de rivier veel gehoord zijn. Laten we meer zulke gesprekken houden, zodat er meer Lydia’s voor de kerk van God ingewonnen worden. 

			Nu komt ons vierde en voornaamste punt: De werking van Gods Geest. De voorzienigheid brengt Paulus en Lydia samen. Lydia komt daar omdat ze de sabbat houdt en de plaats waar God geëerd wordt, liefheeft. Paulus komt er omdat hij zielen wil winnen en, net als zijn Meester, uitkijkt naar elk verloren schaap. Toch zou dit samenkomen niet veel gevolgen gehad hebben als de Geest Gods daar niet geweest was. We lezen van Lydia: ”welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd”. Het is geen wonder dat de Heere een mensenhart kan openen, want de Maker van het slot weet welke sleutel erop past. Welk middel Hij voor haar gebruikt heeft, weet ik niet, maar ik zal u een paar denkbeeldige middelen noemen. Misschien is ze haar man kwijtgeraakt. Door dit verlies is al vaak het hart van een vrouw geopend. Omdat ze de blijdschap van haar ziel verloor, wendde zij zich tot God. Misschien heeft ze haar man nog wel, maar is een kind van haar weggenomen. Er zijn al wat kinderen op aarde geboren met het doel de moeder naar de hemel te lokken. In zo’n geval wordt een lam weggenomen, opdat het schaap de Herder zou volgen! Misschien ging het met Lydia’s handel wel heel slecht omdat de purperprijzen zo gedaald waren. Misschien was zij wel bang om failliet te gaan. Ik heb het meegemaakt dat mensen door deze beproeving tot inkeer kwamen. Misschien had ze wel voorspoed omdat de prijzen van de purper juist stegen. Ik heb ook mensen gekend die juist zo bijzonder onder de indruk kwamen van Gods tijdelijke zegeningen, dat ze bereid waren om aan Hem te denken en zich tot Hem te keren. Ik weet het niet, ik kan het niet raden en eigenlijk heb ik er ook het recht niet toe. Ik weet wel dat God hele bijzondere ploegen heeft om het harde hart van de mensen te bewerken. Toen ik in de ijzerfabriek van Bedfort kwam, verwonderde ik mij over de ontzagwekkende kluitenbrekers en ploegen die de heren Howard maken. Zo heeft God wonderlijke werktuigen in Zijn voorzienigheid om de grond van ons hart te breken. Ik weet niet wat er bij u gebeurd is, vriend, maar ik vertrouw erop dat alles wat plaatsgevonden heeft, diende om uw hart te openen. Zo kon het goede zaad bij u zijn werk doen. Het was de Geest Gods, Die het hart van Lydia opende. Waarom moest het geopend worden? Om te letten op dat wat Paulus sprak.

			Allereerst werd haar hart geopend om te luisteren. Geen woord wilde zij missen. Er zijn veel manieren van luisteren. Sommige mensen luisteren met beide oren, anderen laten het gesprokene hun ene oor ingaan en het andere weer uitgaan. Ik wilde wel dat u één oor had, zodat de waarheid er nooit meer uit kon. De Heere sprak tot Zijn volk door Jesaja, de profeet, die zei: ”Hoor aandachtiglijk naar Mij en eet het goede”. Veel mensen kunnen enkele uren luisteren naar een wetenschappelijke verhandeling of politieke redevoering, zonder ook maar één teken van vermoeidheid te laten zien. Ze kunnen naar de schouwburg gaan en daar de hele avond doorbrengen zonder ook maar aan moeheid te denken. Maar als de preek één minuut langer duurt dan de gestelde tijd, klagen ze. De boodschap van het Evangelie lijken ze als een soort straf of boete te ondergaan. Ze horen de woorden nauwelijks. En als ze haar horen, denken ze er totaal niet aan dat de boodschap van toepassing zou kunnen zijn op hen. 

			Lydia’s hart was zo open, dat ze ”acht gaf”, dat is ‘luisterde’, op het woord der zaligheid. Ze luisterde zo dat ze ernaar verlangde. Het is altijd prettig om gasten te hebben die zich het voorgezette eten heerlijk laten smaken. Zo is het ook een grote vreugde om te preken voor hen die hongerig zijn naar de waarheid. Maar wat een hartbrekend werk is het om de Parel van grote waarde aan te prijzen aan mensen die de waarde er niet van inzien en de schoonheid ervan niet waarderen! Daniël was een ‘zeer gewenst man’. Deze Hebreeuwse woorden betekenen eigenlijk: ‘man van begeerten’. Hij leek niet op mensen die met zichzelf ingenomen zijn. Hij verlangde naar betere dingen dan die hij al had en daarom had de Heere hem zo lief. God heeft graag dat mensen naar Hem dorsten, dat ze zijn liefde en macht wensen te kennen. We kunnen het Evangelie zoveel uitleggen als we willen, maar als er geen begeerte in het hart is, zal onze eenvoudigste boodschap tevergeefs gebracht worden. Ik hoorde eens iemand zeggen, die iets wilde uitleggen: ”Het is zo eenvoudig als het ABC”. ”Ja, maar”, zei een ander, ”de man aan wie je het uitlegt is DEF”. Zo lijken ook sommige hoorders zich af te wenden van het Woord van God. Maar als iemand zegt: ”Ik verlang naar de zaligheid, ik wil op dit moment tot Christus komen. Ik zal luisteren met het vaste voornemen om de weg van het heil te ontdekken”, dan zullen er weinig mensen zijn die de kerk verlaten zonder de verlossing te hebben gevonden. Lydia’s hart was geopend om acht te nemen op het Evangelie, oftewel: zij begon het te begeren. 

			Ook was haar hart geopend om het te begrijpen. Soms verbaas ik me erover hoe weinig, ook heel ontwikkelde mensen het Evangelie begrijpen, hoe eenvoudig het hun soms ook wordt gepreekt. Lydia vatte de waarheid. ”God zij dank”, zei zij, ”ik zie het. Jezus Christus heeft in onze plaats geleden en door het geloof nemen wij Hem aan als onze Plaatsbekleder. En zo verkrijgen we door Hem de zaligheid. Nu snap ik het. Hiervóór heb ik dit nooit gezien. Ik las wel over een Paaslam, over de besprenging met het bloed en over de huizen die voorbijgegaan werden als er bloed aan de deurposten aangebracht was, maar ik begreep deze zaken niet. Pas nu zie ik dat als het bloed ook op mij gesprengd is, dat God mij voorbij zal gaan volgens Zijn Woord: ”Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan”. Zij nam acht op dat wat Paulus sprak en ze begreep het.

			Meer nog: haar hart werd geopend om het Evangelie aan te nemen. ”O”, zei ze, ”nu ik het begrijp wil ik het ook hebben. Christus voor mij! Christus voor mij! Deze gezegende Plaatsbekleder voor zondaren. Hoef ik niets anders te doen dan alleen maar op Hem te betrouwen? Dat heeft ze direct gedaan, ze aarzelde niet. Ze geloofde Paulus’ woorden met de inhoud: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”. Hij vertelde over zijn opdracht dat hij moest heengaan in de hele wereld, om het Evangelie te preken aan alle mensen. Misschien vroeg ze wel: ”Maar waarom moet ik gedoopt worden?” Hij antwoordde dan: ”Als blijk van uw gehoorzaamheid aan Christus, Die u aanneemt als uw Meester en Heer. En als een symbool van uw eenheid met Hem in Zijn begrafenis. U moet begraven worden in het water, zoals Hij begraven werd in het graf van Jozef van Arimathea. En tevens moet u opstaan uit het water, zoals Hij opgestaan is uit de doden. Uw doop is dus een bewijs en symbool van uw eenheid met Hem in Zijn dood, begrafenis en opstanding”. Wat heeft Lydia gezegd? ”Ik wil liever even wachten, want het water is te koud”? Of: ”Ik moet er eerst nog eens even over nadenken en raad vragen aan verschillende mensen”? Zeker niet. Paulus zegt haar dat dit een verordening van Christus is en meteen antwoordt ze: ”Hier ben ik, Paulus, ik wil gedoopt worden en ook al de mensen die ik in dienst heb en bij mijn huis horen, omdat zij ook in Jezus Christus geloven. Laat het meteen plaatsvinden”. Op die plaats en op diezelfde tijd werden zij en alle mensen die bij haar hoorden, gedoopt. Zij was gehoorzaam aan de hemelse boodschap en werd een gedoopte gelovige. Ze kende Hem nog niet lang, maar wat ze van Hem wist, was vreugdevol en zalig voor haar ziel. We horen haar als het ware zeggen: ”Is Hij de Jordaan ingegaan met de woorden: ”Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen”? Dan zal ik Zijn wegen volgen en Hem gehoorzaam zijn en tot de hele wereld zeggen dat ik ook een volgelinge van de Gekruisigde ben”. 

			 Ten slotte werd Lydia, nadat ze gedoopt was, een vurige, ijverige christin. ”U moet met mij mee naar huis gaan”, zei ze tegen Paulus, ”u kunt nergens anders heen. Uw vriend Silas is ook welkom. Ik heb plaats genoeg, ook voor Timotheüs en Lukas. Ik kan voor alle vier wel plaats maken, onder de balen purper of ergens anders. In elk geval heb ik plaats voor u allemaal in mijn huis en in mijn hart”. Ze had in haar hart plaats voor de hele gemeente van God. Lieve, goede vrouw! Zij voelde dat ze nooit genoeg kon doen voor de mannen, die haar tot zegen waren geweest. Zij zag het werk dat ze voor die mannen deed, als bewezen aan de Heere. Ze zeiden misschien wel: ”Nee, we willen u niet zoveel werk bezorgen. U hebt uw gezin en uw zaak”. ”Ja”, was haar antwoord, ”ik weet het. Het is vriendelijk van u om eraan te denken, maar toch moet u komen”. ”Nee”, antwoordde Paulus, ”ik ken hier enkele tentenmakers en ik zal ze helpen met hun werk. We vinden zelf wel een onderkomen”. ”Nee, ik wil u bij mij hebben, u móet in mijn huis komen”. Ze dwong ons. Ze heeft het waarschijnlijk zo gezegd: ”Ik zal niet geloven dat u mij helemaal vertrouwt, als u niet met mij meegaat. Kom, u hebt mij gedoopt en door die daad hebt u laten zien dat u mij voor een oprecht gelovige houdt. Als u daar echt van overtuigd bent, kom dan met mij mee naar huis en ik zal u zo goed mogelijk verzorgen”. Daarna gaf Paulus toe aan haar vriendelijke dwang en ging met haar mee. Hoe blij moeten ze allemaal geweest zijn en wat een lof en dankbaarheid aan Christus zal er in dat huis gehoord en gezien zijn. Ik hoop dat de milde, edelmoedige gezindheid die leefde in het hart van Lydia, de eerste bekeerlinge van Europa, tot op de laatste dag onder de bekeerde mensen in Europa zal blijven bestaan. Ik vertrouw erop dat zij bereid en gewillig zijn om niet alleen Gods dienstknechten, maar het hele volk van God van harte te ontvangen, helpen en ondersteunen. Ik vertrouw erop dat rang of stand op deze hulp niet van invloed zal zijn. Liefde zal hen vervullen met een heilige gastvrijheid en een groot verlangen om de kinderen van God te zegenen. 

			Gemeente, heb elkander lief. En als de gelegenheid er is, moet u elkaar goed doen. Dan zult u waardige navolgers zijn van Lydia, de eerste bekeerlinge in Europa, van wie het hart door de Heere geopend was. Ik bid dat de Heere uw harten zal openen om Zijns Naams wil. 

			Amen.

		

	
		
			In geloof tot CHRISTUS komen

			Zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Markus 9:22b-23

			We kennen allemaal het verhaal van de jongen die bezet was met een stomme geest, die hem regelmatig aan heftige aanvallen van epilepsie deed lijden. Bovendien gooide hij hem dán weer in het water, dán weer in het vuur, omdat die geest de dood van de jongen op het oog had. De vader wilde zijn kind tot Jezus brengen omdat hij zoveel over Hem gehoord had. Maar omdat de Heere afwezig is, vraagt hij hulp aan de discipelen. De discipelen zijn niet in staat om de jongen te genezen en als de Heere van de berg afdaalt, wendt de vader zich alsnog tot Hem. Voordat ik mijn tekst ga uitleggen, wil ik eerst nog enkele nuttige overdenkingen uit deze geschiedenis meegeven. 

			De voornaamste gedachte die ik u met nadruk wil voorleggen, is dat onze Heere helder en duidelijk wil weten wat we nu echt willen als wij een zegen van Hem vragen. Als u voor uzelf of voor een ander naar de Heere Jezus Christus gaat, wenst de Zaligmaker wel dat u weet waar u om vraagt. U weet wel dat er heel veel gebeden wordt door middel van standaardwoorden en vaststaande uitdrukkingen zonder dat de bidder zich bewust is wáár hij of zij nu eigenlijk om vraagt. Maar onze Heiland heeft graag dat we ook met ons verstand bidden, dat we ons bewust zijn van dat wat we nodig hebben. Hij wil dat we beseffen wát we Hem vragen om voor ons te doen. Probeer daarom in uw eigen hart altijd een helder idee te hebben van hetgeen u vraagt. Christus wil dat u weet waarom u bij Hem komt. 

			Daarom gaf de Zaligmaker deze man met zijn kind de gelegenheid om zijn hele verhaal te doen. Hij gaf hem de tijd om de hele situatie van het kind uit de doeken te doen. De man trad met een echte liefdesijver in details over het kwaad waardoor het kind zo moest lijden. De Zaligmaker had deze inlichtingen niet nodig voor zichzelf. Hij was volkomen op de hoogte van het feit dat deze jongen bezeten was door een stomme geest en alle ellende die hieruit voortvloeide. Maar dit hartverscheurende verhaal was allereerst bedoeld om de vader het kwaad helder voor de geest te halen, zodat hij zou beseffen waarvan hij zijn kind verlost wilde zien. Daarnaast kwamen de omstanders te weten welk wonder de Heere zou gaan verrichten. Soms is het voor zoekende mensen heel gezond en nuttig om eens even stil te staan en zichzelf toe te spreken: ”Wat zoek ik nu eigenlijk?” Christus kan tot ons zeggen: ”Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Wat is het nu eigenlijk waarom u vraagt?” Veel mensen roepen: ”Heere, verlos me”, zonder eigenlijk te weten waarvan ze verlost willen worden. 

			In verband met het blootleggen van het probleem had de Heere ook toegelaten dat deze arme man zich tot Zijn discipelen wendde. Ik wil niet zeggen dat de Heere hun pogingen per se wilde laten mislukken, maar wel zit er een duidelijke les in voor de man en de discipelen. Voor beiden was het nu duidelijk dat alle hoop alleen in Jezus Christus te vinden is. U bent zoekend, vriend? Hoe wilt u verlost worden? ”Nou, door de genademiddelen te gebruiken”. Heel goed, ik heb niets tegen op de genademiddelen, net zo min ik iets op de discipelen tegen heb. Maar de genademiddelen kunnen u, net als de discipelen, niet verlossen. U moet niet tot de genademiddelen, maar tot Christus Zelf gaan. Niet de discipelen, maar hun Mééster verrichtte het wonder. Misschien komt u al jaren hier in de kerk en verwachtte u al die tijd dat u door uw trouw en voortdurend kerkbezoek de zaligheid zou ontvangen. Maar de Heere wil u er van overtuigen dat u niet anders kunt zalig worden dan door het gaan tot Jezus Christus Zelf. Geen bijbellezen, geen horen van de prediking van het Woord, ja zelfs geen gebed kan u verlossen, als u erop steunt of betrouwt. Uw vertrouwen moet gevestigd zijn op Christus, de God Die wonderen verrichten kan. Als u op de Zaligmaker wilt vertrouwen, zult u op datzelfde ogenblik zalig worden. Als u nu kunt geloven, zult u door de kracht van de Christus Gods onmiddellijk vergeving van uw zonden en verlossing krijgen. Misschien hebt u daar niet aan gedacht. U hebt al overal gezocht en bent er moe van. Eigenlijk walgt u ervan en roept u, net als deze man tegen de discipelen: ”Ik heb uw discipelen gevraagd om hem te genezen, maar ze waren er niet toe in staat”. Ik heb gebruik gemaakt van de genademiddelen; ik heb geluisterd naar de dominees en ik heb goede boeken gelezen. Maar geen van die heeft de duivel uit mij geworpen. Heere, U moet het Zelf doen”. Als we tot Christus komen, wil Hij dat we weten dat al het andere tekortschiet. 

			Toen de beklagenswaardige vader alles verteld had en gezegd had dat hij in de discipelen teleurgesteld was, wilde de Heiland hem nog één keer het kwaad doen zien, waarvan hij zijn kind verlost wilde zien. Want op datzelfde moment begon de duivel de jongen die tot Jezus gebracht werd, te verscheuren op een bijzonder hevige manier. De jongen viel op de grond en rolde heen en weer, terwijl het schuim op zijn lippen stond. Uiteindelijk was zijn situatie zo, dat de omstanders zeiden: ”Alle hoop is vervlogen; hij is dood”. In het bijzijn van Christus deed de boze geest nog een laatste poging om het slachtoffer in zijn macht te houden. Of anders wilde hij het doden, voordat hij het moest verlaten. Daarom, mijn vriend, als u aan het zoeken bent, kan de Heere het toelaten dat de zonde leeft in u en dat ze zelfs sterker als vroeger lijkt te zijn, voordat Hij haar van u uitdrijft. Het kan zijn dat u uzelf als hopeloos ziet en voor dood houdt en eigenlijk hoop ik dat u dat doet. Want als alle persoonlijke hoop door de dood vernietigd wordt en als u volledig wanhoopt aan de zaligheid in en door uzelf, dan is het ogenblik daar dat de almachtige kracht van Gods genade tevoorschijn komt. Dan laat ze zich in haar grote oneindigheid zien. Ik verheug me in uw toestand als u op dit moment volledig aan uzelf wanhoopt. Ik verwacht dat Christus tot u komt om u boven uzelf uit te tillen en de boze geest uit te drijven. Ik bid dat God het zal doen! Als u bezorgd bent over een ander, kan het zijn dat God ook in die persoon een grotere zondemacht laat heersen dan ooit tevoren. Misschien hebt u wel jarenlang voor diegene gebeden, terwijl de toestand nu volstrekt hopeloos lijkt. U brengt uw vrouw, man of kind tot Christus en in plaats van verbetering ziet u alleen maar een erger wordende toestand. Herinnert u zich dat Jezus zei: ”Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft”? Het kan zijn dat Hij ons nog duidelijker wil laten zien hoe hopeloos de toestand is, om een helderder besef te hebben van de grote goedertierenheid die wij van Hem vragen. 

			Ik zal mijn tekst ook nog op een andere manier bekijken. Eigenlijk gaat de tekst over iemand die bidt voor een ander, namelijk de vader voor de zoon. Maar de betekenis geldt ook voor de mensen die voor zichzelf bidden. Zij moeten het gehoorde ook aannemen en op zichzelf toepassen. Moge God, de Heilige Geest, het ook op u toepassen. We komen nu bij onze tekst.

			Er zijn hier twee ‘zo’s’ of ‘indiens’. De arme man zei tot Christus: ”Zo”. Eigenlijk drukt dit woord een zekere twijfel aan. ”Zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons”. En dan komt het andere ‘zo’. Jezus zei tot hem: ”Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft”. 

			Laten we beginnen met te zeggen dat het eerste ‘zo’ niet is in Christus. Het valt niet te betwijfelen dat Hij u of degene over wie u uzelf zorgen maakt, kan verlossen. Met betrekking tot Christus is er geen sprake van ‘zo’. Wel is het mogelijk dat uw ongeloof twijfelt aan Zijn liefde, macht of Zijn bereidwilligheid om u te verlossen.

			Er is geen sprake van ‘zo’ als we het hebben over Christus’ macht om een zondaar te verlossen. Allereerst omdat Hij Gods Zoon is. Op de toppen van de Hermon, die Hij nu afgedaald was, was Christus van gedaante veranderd; in al Zijn heerlijkheid had Hij geschitterd als de zon. Zijn drie discipelen waren erbij terwijl Hij witter werd dan de hen omringende sneeuw. En uit de wolk, die hen overschaduwde, was een Goddelijke stem gehoord, die zei: ”Deze is Mijn geliefde Zoon, hoor Hem!” Als Jezus Christus zo’n bevoorrechte positie heeft in de hemel en de Lieveling van de Vader is, is het niet waarschijnlijk dat Hem iets ontzegd zal worden. Het woord ‘waarschijnlijk’ gebruik ik hier niet om nog iets van twijfel de kans te geven. De openbaring van de heerlijkheid op de berg en de stem uit de geopende hemel zijn bewijzen genoeg. De duivel zelf kon niet ontkennen dat Jezus de Zoon van God was. Hij zéi wel in de woestijn: ”Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden”, maar in zijn hart twijfelde hij er niet aan. Bij verschillende gelegenheden hebben demonen, die door Christus uitgeworpen werden, geroepen: ”Gij zijt de Christus, de Zoon van God”. En omdat Hij echt de Zoon van God is, kan het ook niet dat iets voor Hem onmogelijk is.

			Hij heeft toch gezegd: ”Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Als ik denk aan de liefde van God voor Zijn eniggeboren Zoon, kan ik me niet voorstellen dat Hij Christus beperkt in Zijn macht om te zegenen. Hij is machtig om iedereen die door Hem tot God gaat volkomen zalig te maken, omdat Hij de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader is.

			Als u dit nog niet voldoende bewijs vindt, moet u eraan denken dat Jezus Christus God is. Kan er bij God wel sprake zij van een ‘als’ met betrekking tot Zijn macht? Wat zou God niet kunnen doen? Hij heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft de miljoenen hemellichamen die we zien aan de middernachtelijke hemel, gemaakt. Alles wat God gemaakt heeft gaat ons verstand en onze ideeën ver te boven. En toch is dat alles maar een stipje, vergeleken bij wat Hij zou kunnen maken. Hij verrichtte buitengewoon grote wonderen, zodat alle mensen met eerbied en ontzag werden vervuld, maar het was nog niets bij wat Hij had kunnen doen. Voor Hem zijn alle dingen mogelijk. Omdat Jezus Christus God uit God is, zijn alle dingen mogelijk voor Hem. Hij kan iedereen die nu in deze kerk is, zalig maken. Bid vurig tot Hem en u zult Zijn macht ervaren, want Hij zal u verlossen. Zijn Woord loopt zeer snel en als Hij het uitzendt zal het de hele wereld doorlopen. Binnen enkele jaren zullen alle volken Jezus zalig spreken, als Hij het wenst. Wanneer wij één van Gods beloften hebben waarop we mogen pleiten, weten we zeker dat Hij die belofte zal houden. We hoeven nooit door middel van ‘zo’ of ‘als’ ruimte te laten voor enige twijfel. Geliefden, als we nog slechter waren dan we al zijn, dan nog zou Hij ons kunnen veranderen. Als onze kinderen of onze vrienden nog dieper in de zonde gezonken waren dan op dit moment, dan zou Hij hen toch kunnen verlossen. ”Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen”. Schaam u, als u twijfelt of als uw hart beeft van angst. Er bestaat geen ‘als’ voor de Christus Gods, Die met almacht is omgord. 

			Herinner u in de derde plaats dat het werken van de genade heel gemakkelijk moet zijn voor de Zaligmaker. Als u maar even nadenkt over wat Hij deed voor de verlossing van de mensen, geloof ik dat u zult inzien dat voor Hem geen ‘als’ geldt. Kijk hoe Hij daar aan het kruis hangt, aan het vervloekte schandhout, om te sterven. Zijn lichaamspijnen zijn oneindig zwaar. En terwijl Hij ze lijdt is Hij ook van God verlaten. Hij is in een ongekende, martelende toestand van de ziel gebracht. Het is de Zoon van God Die zo sterft. Hij, de glans en heerlijkheid van de hemel, sterft als een misdadiger. ”Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen”. Ik ben zo diep overtuigd van de macht van Christus’ dood, dat ik het zou geloven als gezegd werd dat Zijn bloed voldoende was voor de verlossing van zoveel werelden als er sterren zijn. O, dat bloed van de Zoon van God! Wat een verzoeningskracht moet er niet zijn in dat offer. De oneindige Godheid werd verenigd met de mensheid en het leven werd geofferd, opdat de mens zou leven. Zeg mij dat Christus niet kan zalig maken. Zeg mij dat Zijn bloed de roodste zonde, die ooit een mens verontreinigde, niet kan afwassen. Ik weet wel beter. Er moet in het zoenoffer van Christus een oneindige kracht zijn. Er kan geen ‘als’ zijn ten opzichte van de macht van de Gekruisigde om alle mensen te vergeven die tot Hem komen en op Zijn grote offer vertrouwen. 

			Als u de kracht van Zijn dood in twijfel trekt, moet u er aan denken dat Hij is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en daar nu zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Ik zie Hem daar zitten, bekleed met eeuwige eer en Goddelijke majesteit. Wat doet Hij? Hij heft Zijn handen op en bidt voor zondaren. Zal de Vader Hem iets weigeren? Hij bidt voor overtreders; zal God weigeren hen te zegenen? O, ik smeek u bij de levende Christus aan de rechterhand van God, om ervan overtuigd te zijn dat er geen ‘als’ kan bestaan, wat Zijn macht om mensen zalig te maken betreft. 

			

			Zeg niet dat u de ergste zondaar bent die ooit leefde. Ik wil wel aannemen dat u dat bent en ik wil erin meegaan dat u nog slechter bent dan u zelf denkt. Ik sprak wel met zoekende mensen die mij opzochten en dan begonnen ze met het opsommen van hun vreselijke zonden. Meestal zei ik dan: ”Die hoeft u niet allemaal op te noemen. Ik twijfel er geen moment aan dat u nog duizend keer slechter bent dan dat u zegt of denkt. U bent het waard om in de hel geworpen te worden”. En dan zeiden ze: ”Ja, dat is zo. Dat is zo”. Ik ben dan blij dat ze met dat oordeel instemmen, want zij zijn nu juist het soort mensen voor wie Christus gekomen is. Denkt u dat Hij gekomen is om iemand zalig te maken die alleen maar kleine zonden gedaan heeft? Nee, Hij kwam als een groot Zaligmaker voor grote zondaren. Stel dat u geestdriftig bij mij kwam om te vertellen dat er een heel goede dokter woont in Londen. Ik zou waarschijnlijk vragen: ”Wat doet hij?” ”Hij heeft heel veel patiënten”, antwoordt u. ”Ja, dat zal wel, maar wat doet hij?” vraag ik. U geeft dan het verbazingwekkende antwoord: ”Hij geneest pijn aan de vingers”. Dat vind ik niet zo bijzonder. Als u nu zou zeggen: ”Hij heeft een groot aantal zieken genezen, die door andere doktoren opgegeven waren”. Of: ”Hij kan de ernstigste zieken genezen, ja zelfs als iemand bijna dood is, kan hij hem genezen”. Dan zou ik hem roemen en ik zou ook naar hem toe gaan als ik ziek was. Nog veel zekerder ben ik van Christus’ macht om te genezen. Ik ben naar Hem toegegaan toen mijn zonde ongeneeslijk was voor één menselijk medicijn en Hij maakte mij totaal gezond. Er is geen taal die kan uitdrukken hoe groot Zijn macht is om te zegenen en zalig te maken. Als u gelooft dat mijn Meester alleen kleine zondaren kan zalig maken, kent u Hem niet. Hij is een groot Zaligmaker van grote zondaren en hoe schuldig u ook bent; treur en klaag erover, maar bedenk dat Christus zelfs de voornaamste zondaar zalig kan maken. Hij is machtig om hen nu ook zalig te maken, nu, waar ze staan of zitten, en hen als nieuwe schepselen de kerk te laten verlaten. 

			Zo ziet u dat dit ‘zo’ niet van toepassing is op Christus.

			Maar ten tweede: waar hoort het ‘zo’ dan? Het ‘zo’ is gelegen in ons gebrek aan geloof. Jezus zei tot de man: ”Indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft”. Maar waarom is geloof nodig?

			Allereerst omdat het een redelijke eis is. Het is uiterst onredelijk van ons om te verwachten dat Christus iets voor ons zal doen als we niet in Hem geloven. Het minste dat een dokter van een patiënt kan verwachten is dat hij vertrouwen in zijn bekwaamheid heeft. Verbaas u er dus niet over dat Christus verwacht dat u in Hem gelooft. ”Indien gij niet gelooft, zult gij zekerlijk niet bevestigd worden”. Als u Christus uw vertrouwen niet geeft, moet het u niet verbazen als Hij u de verlossing, de zaligheid, weigert. ”Zo gij kunt”. Het is alsof de Heere verbaasd de woorden naar de arme vader terugspeelt. Hij lijkt verbaasd over zo veel onbegrip van een mens die tot de Schepper van alle dingen komt en toch aan Zijn macht twijfelt. De arme melaatse die na de bergrede tot Hem kwam, drukte zijn twijfel op een andere manier uit: ”Indien gij wilt”. De melaatse twijfelde dus niet aan Jezus’ macht, maar aan Zijn bereidwilligheid. Ik weet niet wat het ergste is, maar ik ben er zeker van dat beiden onredelijk zijn. Want als de bereidwilligheid óf de macht gemist wordt, zou Christus geen Zaligmaker kunnen zijn van zondige mensen. 

			Het geloof is vervolgens ook nodig, omdat het tot Gods eer is. Het zou niet tot eer van Christus zijn als hij mensen zegende die niet in Hem geloven. Stel dat Christus op aarde was gekomen, dat Hij leefde en stierf tot verlossing van zondaren en dat Hij vergeving schonk, hoewel men niet in Hem geloofde. Dat een begenadigd mens of verlost zondaar ongelovig blijft of niet in Christus gelooft, is onmogelijk. Dat zou Christus onteren en zou Hem eerder tot beschermer dan tot Verlosser van zonden maken. Er is dus geloof nodig om God voor de zaligheid van mensen eer te laten ontvangen. 

			Dit geloof dient ook ons eigen welzijn. Onze Heere wilde die arme man zegenen door zijn kind te genezen, maar wilde hem een dubbele zegen schenken door hem tegelijkertijd van zijn ongeloof te genezen. Want het is echt een erge ziekte van een mens om niet te geloven in zijn Schepper. Het is een groot gebrek van een mensengeest als die aan zijn God twijfelt. Ik liet mijn gedachten gaan over allerlei misdaden. En hoewel sommige echt afschuwelijk zijn, vond ik er toch geen één zo afschuwelijk als de zonde van de mens die twijfelt aan de liefde en macht van Christus, Die stierf opdat de mens zou kunnen leven. Dit is het meesterstuk van alle duivelse verzoekingen. We zijn het verst verwijderd van God als we twijfelen aan Zijn liefde, die Hij met Zijn hartenbloed heeft verzegeld. Daarom is het voor onze eigen bestwil dat het geloof van ons geëist wordt. Overal en altijd gaan Gods eer en ons welzijn samen. Het verheerlijken van God en het eeuwig dicht bij Hem zijn, vallen samen. 

			Het geloof is dus een heerlijke en gezegende zaak en voor de zondaar een vereiste voor zijn zaligheid. Als we zalig willen worden, moeten we in Jezus Christus geloven. Dat is absoluut noodzakelijk. Wat zal er van ons worden als we niet geloven? Ik antwoord u niet met ‘zo’s’ en ‘indiens’, want: “Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”. Ik wil geen omwegen maken. Ik verlang niet naar fraaie of verzachtende uitdrukkingen, want het staat er zo eenvoudig: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”. Als u niet in Jezus Christus gelooft, zult u verdoemd worden. De volle betekenis van dat verdoemd zijn kennen we niet, maar het veroordeeld zijn door God is iets ontzettends; het betekent dat u weggedreven wordt uit Zijn tegenwoordigheid omdat u niet gelooft. Daar is niets aan te veranderen want er is geen andere zaligheid. Er is geen andere hoop dan het geloof in de geroepen Zaligmaker van mensen. 

			Daar ziet u dus de plaats van het ‘zo’ en ‘als’: het ligt aan ons gebrek aan geloof.

			Ten derde wil ik u vragen: Hoe komt dat ‘zo’ hier? Wat is de oorzaak van ons ongeloof? Als u een onbevooroordeeld mens, die de Bijbel voor de eerste keer leest, vraagt: ”Is het iets moeilijks als God aan de mens vraagt in Jezus Christus te geloven, zodat hij zijn zaligheid zal krijgen?” Dan zal die persoon antwoorden: ”Nee, dat moet de gemakkelijkste zaak van de wereld zijn, want God kan niet liegen”. En dat is helemaal waar, want Gods trouw en bereidwilligheid om mensen te verlossen laten geen plaats voor twijfel, door de schenking van Zijn Zoon, Die Hij liefhad als Zichzelf. God kan niet leugenachtig zijn, want Hij zou dan niet zover gegaan zijn om Zijn eigen Zoon over te geven en te laten sterven. Het kan dus niet anders of God is waarachtig als Hij zegt dat Hij hen zal zalig maken die op Zijn Zoon vertrouwen. Zo op het eerste gezicht lijkt het de eenvoudigste zaak van de wereld om op Christus te vertrouwen en dat is het ook. Waarom zijn er zoveel ‘indiens’ bij? Waarom is het nodig dat Christus zegt: ”Zo gij kunt geloven”?

			De reden hiervan is dat wij in ons hart van God vervreemd zijn. Als wij in een goede verhouding tot God stonden zou het geloof een vanzelfsprekendheid zijn. Maar wij hebben God niet lief. Van nature haten wij Hem zelfs en daarom vertrouwen wij Hem niet. Het zou triest zijn als u een jongen ontmoet die zegt, als u vol lof over zijn vader spreekt: ”Ik geloof niet in mijn vader”. Als u aanhoudt: ”Maar uw vader is oprecht, eerlijk en bovendien heel vriendelijk”, blijft de jongen erbij: ”Ik kan hem niet vertrouwen”. U weet dan zeker dat er grote onenigheid in de familie heerst, dat er een zeer ongelukkig voorval plaatsgevonden moet hebben. Daardoor is die jongen zo verbitterd dat hij niet meer van zijn vader houdt en dus ook niet meer in hem gelooft. Als zijn vader nu een man van een ontwijfelbaar goede naam en een heel achtenswaardig karakter is, verwacht u zeker niet dat zijn eigen zoon zegt: ”Ik kan hem niet geloven”. En nu naar God: wie van ons zou de lastertaal durven uitspreken dat God niet oprecht is? Toch zijn er mensen die het zeggen en ze schijnen ook niet terug te schrikken van het gezegde. Hoewel er geschreven is: ”Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt” zullen deze mensen ons met de grootste kalmte zeggen, alsof het maar een klein karakterfoutje en geen zonde is: ”Ik kan niet in Christus geloven, ik kan niet in God geloven”. De oorzaak is uw vervreemding van God, het feit dat u Hem niet lief hebt. Belijd het voor God en als uw hart door genade vernieuwd is, zal het geloof ook wel komen, omdat het er onlosmakelijk aan verbonden is. 

			Van nature zijn wij afgodendienaars en dat is een andere reden voor dat ‘zo’. ”Nee”, zegt u, ”afgodendienaars zijn wij niet”. Ik zeg u dat wij het van nature zijn. We zijn dat allemaal. Want een afgodendienaar is iemand die graag iets zichtbaars heeft waarop hij kan vertrouwen, iets zichtbaars dat het onzichtbare voorstelt. De gelovige uit de Rooms-katholieke kerk wordt een afgodendienaar als hij vertróuwt op het kruisbeeld of op één of andere relikwie van een heilige. Maar u kunt ook een afgodendienaar worden zonder dat u de schijn van bijgelovigheid heeft. Ja, u bent het echt als u bijvoorbeeld niet op God en de voorzienigheid kunt vertrouwen. U wenst dan bijvoorbeeld, liever dan dat u op God vertrouwt, verzekerd te zijn van een regelmatig inkomen. U betrouwt dan niet op God, maar op uw geld. Zo is het ook met uw ziel. U zegt dat u op God zou kunnen betrouwen als er een engel van de hemel kwam om met u te spreken of als u ‘s nachts een stem zou horen. U vertrouwt dan niet op God, maar op een engel of een stem. U verlangt ernaar iets te zien of te horen. Het lijkt aangeboren bij de mens om zo naar een teken uit te zien; maar is dat iets anders dan afgoderij? Dat wij hiervan bevrijd mochten worden, zodat wij gaan zeggen: ”God is onzichtbaar. Ik moet niet verwachten dat ik Hem zie, maar ik moet Hem vertrouwen. Ik moet geloven dat Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en Die Zijn Zoon gegeven heeft om voor mij te sterven, mij zal zalig maken. Ik stel voor altijd mijn betrouwen op Hem”. 

			Nog een andere reden voor dit ‘zo’ wortelt in het feit dat wij God meten naar onze eigen maatstaven. We kunnen niet begrijpen dat God ons vergeeft omdat wij het zo moeilijk vinden om andere mensen te vergeven. Wij kunnen niet begrijpen dat Hij dit vrijwillig, om niet en uit zuivere genade alleen, doet, omdat we zelf zo hebzuchtig zijn. Wij willen betaald worden voor dat wat we doen en als we niet een kans op beloning in het vooruitzicht hebben, zullen we niet zo snel iets voor een ander doen. En we denken dat God is zoals wij zijn, terwijl in de Bijbel staat: ”Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan ulieder gedachten”. Wij vergelijken God met onze medemensen. ”Die is heel goed”, zeggen we, ”maar hij zou ons nooit op die manier vergeven. Hij zou ook mild en voluit vergeven, maar niet op de manier zoals God het doet”. Het is te vergelijken met Ethiopiërs, die engelen afbeelden met een zwart gezicht. Zo denken wij dat God is zoals wij zijn. Daarom vinden wij het moeilijk om in Hem te geloven. Verwijder zulke gedachten over God uit uw hart. U zou eerder de oceaan in uw hand kunnen houden of de hemel met uw vingers kunnen omvatten, dan dat u, zonder genade, enige idee zou kunnen hebben van de grootheid en heerlijkheid van God. Vergeet nooit dat Hij even groot is in Zijn goedertierenheid als in Zijn andere eigenschappen. Het is de blijdschap van Zijn hart om Zijn afgedwaalde kinderen weer te ontvangen in Zijn armen. Niets geeft Hem zo’n voldoening als de openbaring van Zijn genade. Ik wilde wel dat u het kon geloven. Maar omdat wij de Heilige Israëls zo beperken, vinden we het eenvoudig geloven zo moeilijk. Daarom staat hier dat grote, liefdeloze, zwarte, hardnekkige ‘zo’. 

			Laat me ten slotte nog een vraag stellen en proberen een antwoord te vinden. Hoe kan dit ‘zo’ worden weggenomen? Zijn er mensen in dit gebouw die verlost willen worden, maar de Heere een ‘zo’ stellen: ”Heere, zo u kunt”? Besef eerst dat het ‘zo’ in uzelf ligt en laten we dan proberen om het weg te krijgen. Kom, laat mij u helpen. Als dit ‘zo’ de baas over u is, bid ik Gods Geest om enkele van mijn woorden te zegenen, zodat dit ‘zo’ voorgoed zal verdwijnen. Wat betreft het ‘als’ van de melaatse, waarover ik het al eerder had, zal ik u iets vertellen. Ik hoorde eens van een klein meisje dat door haar moeder met een groot mes bij de Bijbel gevonden werd. ”Wat doe je daar?” vroeg de moeder bezorgd. ”O moeder”, antwoordde het kind, ”ik lees van die man die tot Jezus kwam en zei: ”Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen” en ik dacht dat hij tot Jezus nooit ‘indien’ had mogen zeggen en daarom wilde ik dat woord verwijderen”. Eigenlijk zouden we al onze ‘indiens’, onze bedenkingen, zo moeten behandelen. Wat zullen wij met onze bedenkingen doen? We kunnen het beste de man navolgen die met zijn epileptisch kind, dat bezeten was door de duivel, naar Jezus ging.

			U moet, ten eerste, het geloof dat u hebt, belijden. ”Heere, ik geloof”, zei deze man. Daar ligt wel iets in opgesloten. Als u niet zover kunt gaan als u wilt, moet u zover gaan als u kunt. Wat gelooft u van Jezus Christus? Kom, arm, sidderend hart, sla een blik naar binnen zie hoe u gelooft in Jezus. Ik denk dat ik, voordat ik werkelijk op Christus vertrouwde, toch al kon zeggen: ”Heere Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent”. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, heb dat altijd geloofd. ”En ik geloof, dat Gij gezonden zijt om de Zaligmaker der mensen te zijn”. Sommigen hebben dat ook vanaf hun vroegste jeugd geloofd. Uw moeder heeft u dit geleerd en toen u de Bijbel las, wist u het zeker. Dan moet u nu weer bij dat punt beginnen. ”Heere, ik geloof dat U de Zoon van God bent. Ik geloof dat U God bent. Ik geloof dat Uw dierbaar bloed de zonde van alle mensen die op U betrouwen, wegneemt. Ik geloof dat alle mensen die op U betrouwen, het eeuwige leven hebben. Ik geloof dat U Uw Evangelie in de wereld gezonden hebt met de woorden: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Heere, ik geloof dit allemaal”. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En toch zal dit geloof u veroordelen als u niet verder komt. Want u moet nog meer geloven. Ik kan het begrijpen als een Godloochenaar of iemand die wel in een enig, maar niet in een drie-enig God gelooft, niet op Christus betrouwt. Maar als u gelooft in de gezonde christelijke leer, kan ik niet begrijpen waarom u Christus niet zou vertrouwen. Als iemand tegen mij zegt: ”Ik geloof dat u een dief bent; ik vertrouw u niet”, klinkt dat vrij logisch, nietwaar? Maar als hij zegt: ”Ik geloof dat u een eerlijk man bent, die met alle vermogens in u alle oneerlijkheid zal mijden, maar toch vertrouw ik u niet”, heb ik geen zin om die man te antwoorden want zijn eigen woorden veroordelen hem. Zo is het nu ook met sommigen onder u. U bent zo ver gegaan dat u uzelf veroordeelt als u niet verder gaat. Als iemand tot Christus zegt: ”Ik geloof dat U de Christus bent, Die in de wereld komen zou; ik geloof dat U de Zoon van God bent; ik geloof dat U opgewekt bent uit de doden; ik geloof dat U zit aan de rechterhand van God en voor zondaren bidt”, dan móet er haast aan toegevoegd worden: ”En daarom vertrouw ik U”. Het is een natuurlijke conclusie die uit deze belijdenis getrokken moet worden. God helpe u om deze belijdenis van het geloof af te leggen. 

			Het tweede middel om deze ‘zo’s’ of bedenkingen weg te krijgen is tot Christus gaan en om hulp ertegen te vragen. ”Heere, ik geloof”, zei deze man, ”kom Gij mijn ongelovigheid te hulp”. Uit de diepte van zijn ziel riep hij: ”Heere, help mij tegen mijn ongeloof”. Hebt u ook al geprobeerd om te geloven? Hebt u het middel van deze man, die geloofde dat Christus hem kon laten geloven, al uitgeprobeerd? Het is eigenlijk heel tegenstrijdig. Hij moet wel geloofd hebben in Christus, want anders zou hij niet gezegd hebben: ”Kom Gij mijn ongelovigheid te hulp”. Laten we hem navolgen. Er is dikwijls meer geloof in het hart van de zondaar dan hij denkt. Hij vertrouwt op de Zaligmaker zonder dat hij het weet. Hij is verlost, maar durft niet te denken dat hij het is. Lang nadat ik de Heiland leerde kennen en in Hem geloofde, werd ik nog steeds verschrikt door de gedachte dat het eigenlijk te groot en te heerlijk was om waar te kunnen zijn. Dan zei de duivel: ”Het is niet mogelijk dat u echt vergeving hebt gevraagd en Christus toebehoort, dat u gewassen bent in Zijn bloed en voor eeuwig zalig bent”. Het is waar dat het aan de ene kant te mooi lijkt om waar te zijn, maar aan de andere kant is niets mooi en heerlijk genoeg als je omgang hebt met zo’n Koning. Als er een koning is, vinden we het heel waarschijnlijk dat hij grote en koninklijke zaken tot stand brengt. Maar denk hoger dan aan aardse koningen. Als het iets overtreffends, oneindigs, onbegrijpelijks of ondenkbaars is, is het des te waarschijnlijker dat het waar is omdat het dan des te meer bij God hoort. Ik vraag u, ga met uw ongeloof naar Christus en laat het in Zijn tegenwoordigheid sterven! Het ongeloof bemint het kruis niet. Als u opziet naar de stervende Zaligmaker, naar de verrezen Christus Gods, sterft het ongeloof. Ik bid dat God u laat zeggen: ”Heere, ik geloof, kom Gij mijn ongelovigheid te hulp”. 

			Er is nog iets dat u doen moet, als u het voorbeeld van deze vader wilt volgen. Leg deze zaak voor aan Christus. Deze arme man bracht zijn kind tot Christus. Het was een zeer moeilijke zaak en hij heeft er hulp van anderen voor ingeroepen. Ziet u hoe dit lijdende kind heen en weer wordt geschud en geslingerd? U hebt misschien wel eens een man of vrouw gezien die aan epilepsie lijdt. U weet dan welke bewegingen ze tijdens een toeval maken. Maar de toestand van dit kind was nog veel erger; hij wentelde terwijl het schuim op zijn lippen stond, hij scheurde en raasde en was helemaal vol van de duivel. De vader probeert zijn kind te helpen; hij houdt hem vast; maar de knaap wringt zich los. Dan probeert een ander hem samen met de vader vast te houden. De vader brengt hem dus als het ware met geweld naar de Heere Jezus. Deze poging lukt, hoe groot de weerstand van de jongen ook is. ”Breng hem tot Mij”, zegt Christus. En kon de vader iets beters doen dan het bevel van Christus gehoorzamen? Kunt u ook iets beters doen dan het bevel gehoorzamen en de mensen van wie u houdt tot Hem brengen? De vader doet het. Hij heeft Zijn kind aan de voeten van Jezus neergelegd. Waar is een geschiktere plaats vindbaar? ”Tot wie zullen wij heengaan” als we ons van dit tedere, ontfermende hart afkeren? Toen de jongen op het land waar geoogst werd, huilde van de pijn, zei de vader: ”Breng hem tot zijn moeder”. Wie kon hem beter troosten en helpen? Waar anders dan in Christus kunt u voor uzelf en uw kinderen op een zegen hopen?

			Ik wens dat u uw vrienden tot Jezus Christus brengt door een krachtig, vurig en allesoverwinnend gebed. Als u voor hen gebeden hebt, moet u proberen om ze onder het gehoor van het Evangelie te brengen. Ik preek graag voor mensen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben omdat dat een groot en heerlijk werk is. Ik ben bang dat sommige mensen hier nooit onder de indruk gebracht kunnen worden. U hebt al zo lang onder de hamer van het Evangelie verkeerd dat ik bang ben dat u gehard bent tegen de invloed ervan. Breng eens iemand naar buiten om naar de sterren te kijken, een boer bijvoorbeeld, die eraan gewend is om buiten te zijn en altijd goed gezien heeft. Hij zal misschien niets zeggen of zoiets als: ”Ik ben al zo dikwijls ‘s avonds over de heide gegaan. Ik zie niets bijzonders in deze sterren”. Maar neem een oud man die net uit het oogziekenhuis komt. Hij is heel lang blind geweest en weet eigenlijk niet meer of hij ooit wel goed gezien heeft. Door een heel bijzondere operatie is zijn gezichtsvermogen hersteld en u brengt hem ‘s avonds naar buiten. Hij zal zeggen: ”Wat een aanblik! Hoe heerlijk zijn die sterren! Wat goddelijk!” Dat is het soort mensen tot wie ik zo graag preek. Want als de Heere het gezicht geeft aan blinden, zodat zij voor het eerst zien, zijn ze onvoorstelbaar blij. Mensen die niet dikwijls bloemen krijgen, zijn verrukt als ze ze zien en genieten van hun geur. Maar ik hoorde eens van een bloemenmeisje dat viooltjes verkocht op de straat en de overgebleven viooltjes mee naar huis moest nemen. Op het laatst zei ze dat ze de geur van viooltjes niet meer kon verdragen. ”Dat is vreemd”, zegt iemand. Maar toch is het zo. Zulke mensen zeggen dat wij te lang preken en ze hebben allerlei kritiek op de preek. Ik ben bang dat ze zo gewend zijn aan de lieflijke geur van de Roos van Saron en de Lelie der dalen, dat de geur hun totaal niet meer aanstaat. Hoe intriest is het als iemand zó gewend is aan het Evangelie, dat hij zegt: ”O, hoe vervelend is het”. Ik hoop dat dit bij u nooit het geval zal zijn. Kom en leg uw toestand bloot voor Christus, opdat het niet zal gebeuren. Het is niet nuttig om er bij mij mee te komen, want u moet bij Christus zijn. U moet ook niet bij de genademiddelen zijn. Ga naar de Heere Jezus, Die naast u staat en zeg Hem alles. Zeg Hem dat u afstand doet van elke hoop buiten Hem en dat u uzelf aan Hem overgeeft. Geloof nu in Hem. Laat het Evangelie ”geen reuke des doods ten dode” worden. Als u op Christus betrouwt zult u het leven hebben. O Geest van God, help velen om op dit moment te komen en op de Gekruisigde te betrouwen. Om Jezus’ wil.

			Amen.

		

	
		
			Tot wie moeten wij komen

			Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. Psalm 130:7

			Toen David deze psalm schreef bevond hij zich in een heel moeilijke situatie. Ook had hij veel last van een bezwaard geweten. Onophoudelijk spreekt hij over zijn ongerechtigheid en smeekt hij om vergeving. Hij was als een zeeman, die schipbreuk geleden heeft en overboord gevallen is en in de kolkende zee ligt. Zo beschrijft hij zijn toestand. ”Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!” Toch overleefde hij het, om te kunnen vertellen over zijn redding. Zijn gebed was een herinnering aan die situatie. De goedertierenheid van God wordt het onderwerp van zijn lied. Dat lied vormt het uitgangspunt van onze preek. 

			Twee dingen worden ons door de geredde David meegedeeld: Allereerst dat God Zijn biddend, worstelend en gelovig volk zal verlossen, zoals Hij hem ook verlost heeft van de macht van de zonde. Dat is het laatste vers van de psalm. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheden. De redenering is: ”Hij heeft mij verlost en ik ben niet meer dan anderen. Daarom zal de goedertieren Heere ook alle andere mensen behouden die in waarheid tot Hem roepen. Hoewel ik bedolven was onder mijn zonden, verloste Hij mij en Zijn genade schiet nooit te kort. Daarom kan en wil Hij ook anderen verlossen, zelfs uit de grootste benauwdheid”. Dit is een prachtige manier van redeneren want de Heere blijft altijd Dezelfde. Wat Hij voor één gelovige gedaan heeft, zal Hij voor alle gelovigen doen. 

			Het tweede dat David ons voorstelt is dat we wijs zijn als we onze hulp alleen van God verwachten. ”Ik verwacht de HEERE”, zegt hij, ”mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan de wachters op de morgen; de wachters op de morgen”. Hij zegt ons dat we tevergeefs op hulp van mensen wachten en ons vertrouwen erop stellen, omdat de verlossing alleen maar mogelijk is als we onmiddellijk en alleen maar op God steunen. We moeten niet afhankelijk zijn van uiterlijke zaken, maar van God, Die ons alles schenkt. Waarom moet ons dit gezegd worden? Waarom is geloof in God zo zeldzaam? We winnen aan tijd als we als eerste naar de Heere gaan. Regelrecht loopt altijd het snelst en het regelrecht naar God gaan is niet alleen onze plicht, maar ook het beste voor onszelf. De psalm moedigt ons hiertoe aan door ons ervan te verzekeren dat de Heere allen die Hem zoeken, kan en wil helpen. We worden aangemoedigd om de Allerhoogste vastbesloten, onomwonden en alleen als Doel van onze zoektocht voor ogen te hebben. Als we naast de Heere ons vertrouwen op iets anders stellen, verminken we ons geloof heel erg door afgoderij. 

			Laten we de les van deze psalm ter harte nemen. Als we een mens ontmoeten die uit een bijzonder moeilijke situatie gered is, zijn we heel benieuwd naar zijn verhaal. We willen weten hoe alles gebeurd is en we hopen op dezelfde gunstige afloop in zo’n situatie. U ontmoet iemand die al heel lang zwaar beproefd wordt. U hoort hem al jaren klagen en nu ziet u hem vrolijk zingen omdat hij gered en persoonlijk getroost is. Natuurlijk vraagt u: ”Hoe kan dat?” Als u een ziend, vrolijk mens tegenkomt die u altijd ontmoette als een blinde bedelaar, bent u verbaasd en roept u: ”Vertel me wie uw oogarts is, want dat moet een bijzonder iemand zijn. In een ernstige situatie zou ik ook naar hem toe gaan”. We zien dus dat kennis nodig is. De psalmdichter heeft verlossing en heil gevonden door onmiddellijk naar God toe te gaan en op Hem te vertrouwen. Laten we dat voorbeeld volgen. Laten we in benauwde tijden, of die nu door onze eigen fouten of door iets anders veroorzaakt worden, gaan naar de genadetroon. Want de Allerhoogste zal hetzelfde met ons doen als dat Hij altijd met Zijn kinderen gedaan heeft: Hij luistert naar het roepen uit de diepte. Deze psalm wordt wel genoemd De Profundis, dat wil zeggen: uit de diepte. Deze psalm verstrekt diepe, maar ook praktische lessen. 

			Laat mij vrijuit praten over de grote verlossing die wij, als gevallen schepselen, allemaal nodig hebben. Daarvoor moet God onze enige Toevlucht zijn, want ”het heil is des Heeren”. Het heeft God goed gedacht om Zich in de laatste dagen heerlijk te openbaren, op een manier die past bij onze verlossing. In de schepping was Hij altijd zichtbaar voor de mens omdat het oog niet verblind was door de zonde. Ongetwijfeld hebben de ogen van engelen de Heere gezien in Zijn werk. Onder de oude wet werd Hij gezien in typen en schaduwen. En als de verlichting van de Heilige Geest aanwezig was, werden mannen en vrouwen in staat gesteld om Hem te zien in Zijn tempel. Maar in deze laatste dagen heeft de Heere tot ons gesproken door Zijn Zoon, in Wie de volheid van God lichamelijk aanwezig is en Die Hij stelde tot een Erfgenaam van alles. Door Hem wordt de Vader het helderst gezien. Als wij lezen dat Israël moet hopen, dat is steunen, op de Heere, moeten we tussen de regels door lezen dat de gezegende Heere altijd het Voorwerp moet zijn van ons geloof. En we kunnen alleen maar steunen op dat wat Hij openbaart. Er staat: “Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen”. Dat betekent dat het vertrouwen afhankelijk is van de openbaring. En die openbaring van God is zo: Zijn geliefde Zoon is gekomen uit de hoogste hemelen en heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij was God en Mens in één heilige en voor het verstand onbegrijpelijke Persoon. Het Woord is vlees geworden en heeft meer dan dertig jaar tussen de mensen op aarde gewoond. Toen heeft Hij het gewicht van de menselijke zonden op Zich genomen en geleden aan het kruis. Hij werd gegrepen door de hand van de Goddelijke gerechtigheid en behandeld alsof Hij een zondaar was, hoewel dit ten enenmale onmogelijk was. Hij is als een overtreder behandeld. Hij is overgeleverd in de handen van goddelozen, die Hem in hun kwaadwillendheid hebben gegeseld, bespuwd en met doornen hebben gekroond. Ze hebben Hem veroordeeld tot de dood van een misdadiger. Hij stierf niet vanwege Zijn eigen ongerechtigheid, maar vanwege de zonden van Zijn volk. ”De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem”. Hij is een vloek geworden voor ons. Ja, nog meer, ”Hij is zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. Hij stierf, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 

			Als wij dan voor onze persoonlijke zaligheid op God willen betrouwen, moeten wij op Hem betrouwen zoals Hij Zich tot dat doel openbaart. En als wij weten dat God Christus gesteld heeft als verzoening voor onze zonden, moeten wij die door God gekozen, weg gaan om verzoening van onze zonden te krijgen. Dat is de weg waarop ”bij de Heere goedertierenheid en veel verlossing” is. Langs die weg ”zal Hij Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden”. We vertrouwen op de Heere zoals Hij zich openbaart in de Persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus. Christus heeft in Zichzelf de liefde en gerechtigheid van God geopenbaard. Hij heeft laten zien hoe de liefde en gerechtigheid genoeg gedaan werd in de weg van de verlossing door Zijn plaatsbekleding en offer. Hij was Medegenoot van de Allerhoogste en tegelijkertijd Nakomeling van een mens. Onze Heere heeft onze zonden begraven in Zijn graf en Hij is naar de hemel gegaan om bij God voor overtreders te bidden. Ook is Hij daar om een plaats te bereiden voor degenen die in Hem geloven en door Zijn overvloedige verlossing verlost zijn. Kijk wat de tekst ”Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing”, bedoelt. We lezen de tekst in het licht van het Evangelie zo: de zoekende zondaar die van zijn ongerechtigheid verlost wil worden, moet op God betrouwen, zoals Hij te zien is in en door Jezus Christus. Want door Hem worden vergeving en verlossing overvloedig geschonken. De zonde wordt de gelovige niet langer toegerekend omdat het offer van Jezus haar heeft vernietigd en voor altijd heeft weggenomen. Dit is de inleiding van de preek. We hopen dat de spreker en luisteraar de zalving van de Heilige Geest geschonken wordt.

			Het voornaamste punt waarover ik ga spreken is dit: voor het krijgen van de zegeningen van het Evangelie moet allereerst God in Christus Jezus ons Doel zijn en niet de zegening zelf. ”Israël hope op de HEERE”. We lezen niet: Israël hope op goedertierenheid, maar ”Israël hope op de HEERE; want bij de HEERE is goedertierenheid”. Er staat ook niet: Israël hope op veel verlossing, maar ”Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is veel verlossing”. Dit is voor mij een heel bemoedigende waarheid. De zondaar moet zich niet haasten om de goedertierenheid of Gods beloften, die hij zo nodig heeft, te krijgen, maar hij moet gaan naar de Heere Jezus Christus Zelf. Hij is de goedertieren Heere en de Bron van verlossing. De eerste oefening van het geloof moet onmiddellijk handelen met de Heere, zoals Hij tot ons komt in de Persoon van de Heere Jezus Christus. 

			

			Volgens mij is dit de meest natuurlijke orde die door het geloof kan worden gevolgd: eerst zien op de Gever en dan op de gave. Kijk uit naar de Helper en dan naar de hulp. Zeg niet dat u ernaar verlangt om genade te ontvangen of dat u ernaar streeft om vergeving van zonden te krijgen of dat u graag behouden zou willen worden. Dat is het zoeken naar de vrucht, terwijl u eerst de boom in het oog moet krijgen. Als u vergeving en redding zoekt, moet u allereerst geloven in Jezus Christus, dat is u toevertrouwen aan de Goddelijke Zaligmaker. De natuurlijke volgorde is: geloof in de Belover en dan zult u Zijn belofte zien. In een belangrijke situatie zult u nooit zeggen: ”Ik zou die man wel op zijn woord willen geloven. Ik zal hier blijven zitten en mijn best doen om te geloven dat het waar is wat hij zegt”. Dit is een domme en kinderachtige manier van handelen. U kunt beter een verstandiger methode volgen. U doet navraag naar het karakter en de positie van die persoon. U probeert te weten te komen wie hij is en wat hij gedaan heeft. U verzamelt informatie om hem te kunnen vertrouwen en te geloven. Als u eenmaal in de Belover gelooft, kunt u niet anders dan geloven in Zijn belofte. Als u van een koopman weet dat hij een zeer eerlijk en rijk man is, aarzelt u niet om zijn cheques aan te nemen. U zou er niet genoeg van kunnen bezitten. Het geloof schat de beloften van de getrouwe God op de juiste waarde.

			Pas deze regel toe en volg ten opzichte van de hemelse dingen de juiste orde. U wilt vergeving krijgen. Kijk dan niet in de eerste plaats naar deze gave van onschatbare waarde, maar zie op de vergevende God. Als u de eerste oefeningen van uw geloof op Jezus Christus richt, zult u spoedig ook in de vergeving geloven. Als u gelooft in Hem Die machtig is om te zeggen: ”Uw zonden zijn u vergeven”, zult u geloven dat uw zonden vergeven zijn. Dit is de juiste volgorde. Als u het zaligmakend geloof wenst te bezitten, zult u in de Zaligmaker moeten geloven. Om genezen te worden, moet u de Geneesmeester geloven. Als u in de Zaligmaker gelooft, zult u geloven in de zaligheid. Als u weet dat Jezus u kan redden, zult u op Hem moeten vertrouwen om gered te worden. U zult spoedig in staat zijn om te geloven dat u zalig kunt worden als u gelooft dat Jezus machtig is om volkomen zalig te maken. Arm, bang hart, kijk niet alleen naar de zegen, om dan te zeggen: ”Die is veel te groot voor mij”. Kijk naar de Zaligmaker Zelf! Is voor Hem iets te groot om te geven? Hij, Die Zijn hartenbloed heeft gegeven om u te verlossen? Zeg niet: ”Mijn hart is zo hard, dat het niet veranderd kan worden”. Kijk naar de Zaligmaker. Is er iets onmogelijk voor Hem, aan Wie de Vader alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde? Is Hij niet machtig om te behouden? Stel uw oog eerst en steeds op Hem, die God én mens is. Hij heeft macht, maar ook medegevoel. Majesteit, maar ook medelijden. Almacht, maar ook broederlijke liefde. Ik vraag u niet zozeer aan de grootheid van de zegen te denken, als aan de onbeperkte macht van de Bron. Ik kan twijfelen aan mijn eigen reiniging, maar niet als ik geloof in de reinigende kracht van Zijn dierbaar bloed. Het kan moeilijk zijn om in mijn eigen zaligheid te geloven, maar niet om te geloven in de Zaligmaker. Het mag moeilijk zijn om op de hemel te hopen, maar de tekst geeft mij een gemakkelijkere opdracht: ”Israël hope op de HEERE”. Als ik mijn vensters opendoe naar God toe en kijk naar de Heere Jezus, zie ik in het licht van de opgaande zon heerlijke dingen. Dingen die ik niet zou hebben kunnen zien als ik mij niet eerst tot het licht had gewend. Allereerst God; dit is overeenkomstig Genesis 1 de natuurlijke orde van al Gods werk. Probeer hier geen verandering in aan te brengen.

			Ik wil hieraan toevoegen dat dit een noodzakelijke orde is. Het moet zo gaan; eerst de Zaligmaker en dan de zaligheid. Stel dat het mogelijk zou zijn om zonder Christus vergeving te vragen, het zou u geen goed kunnen doen. Want een verbondszegen of elke andere zegen is eigenlijk geen zegen als hij niet in verband staat met de Heere Jezus Christus en dus met God. Troost heeft geen waarde als Jezus ons niet troost. Vergeving is volstrekt waardeloos als het Jezus niet is Die vergeeft. Er is geen komen tot de Vader dan door Christus. Als ik mij dus inbeeld dat ik zonder Christus tot de Vader gekomen ben, is het duidelijk dat ik niet tot Hem gekomen ben. Als ik me verbeeld dat ik in het bezit gekomen ben van zaligmakende zegeningen zonder tussenkomst van de Zaligmaker, ben ik misleid. Geliefden, zoek geen genade, vergeving, heiligheid of hemel dan door Jezus Christus, onze Heere. Zonder Hem bent u op zoek naar een goedkope afdruk, een flauwe afschaduwing, een zinsbegoocheling. Begin bij het kruis. Jezus zegt het zo: ”Kom allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Hij zegt niet eerst: ”Neem Mijn juk op u”, maar: ”Kom tot Mij”. Pas nadat we tot Hem gekomen zijn, vinden we de rust. Eerst Christus en dan de rust. Vraag niet eerst om rust, om daarna pas tot Christus te gaan. Dat is een onmogelijke gang van zaken. Zeg zelfs niet: ”Ik moet eerst een verbroken hart hebben en dan kom ik pas tot Christus”. Nee, kom om het verbroken hart tot Christus! Ik preek u vanavond een Christus Die niets van u eist, maar Die bereid is om met u te beginnen bij het begin: uw onwaardigheid, zondigheid en bedorvenheid. Hij is bereid om u te redden uit de modderige kuil en liefdevol aan te zien, terwijl u uzelf volop met de zonde bevlekt hebt. Kom dan en begin met Jezus! Het is de noodzakelijke volgorde van komen: eerst tot Christus, dan tot Zijn juk en dan tot Zijn vrede. Laat uw geloof geoefend worden op wat Christus is en niet op wat u zou moeten zijn. Richt u op Zijn macht, zodat Hij uw verlangens zal vervullen. Hoor naar de woorden van mijn tekst en let goed op: ”Israël hope op de HEERE”. 

			U moet ook weten dat het niet alleen de natuurlijke of de noodzakelijke, maar ook de gemakkelijkste volgorde is. Voor een schuldbewust en terneergeslagen hart lijkt het soms heel moeilijk, of eigenlijk onmogelijk, om in vergeving van zonden te geloven. Schuldbewuste zondaar, u moet niet in de vergeving van zonden geloven, maar in Jezus, Die het Verzoenoffer en de Zaligmaker is. Hij is eens gekomen om de zonde te overwinnen. Geloof in de Goddelijke Plaatsbekleder en u zult geloven dat de vergeving van zonden een zaak is waarin door Hem voorzien is. U mag ook de heiligmaking niet in twijfel trekken door te zeggen: ”Zo’n ellendige zondaar als ik ben kan nooit een heilige worden”. Probeer niet in de heiligmaking te geloven, maar steun op de onbegrensde macht van Jezus, ”Die u kan volmaken in alle goede werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is”. Hoop op de Heere voor elk deel van het verlossingswerk en vertrouw op Hem om het tot stand te brengen. Vergeet nu uzelf en denk alleen maar aan Hem, Die alle dingen tot stand brengt zoals Hij het wil. Zoek niet langer naar water, maar zoek naar de bron. U zult allereerst de Zaligmaker ontmoeten en vervolgens de zaligheid. Want Hij is verhoogd en buitenom Hem is er geen God. U kunt beter uw aandacht vestigen op Jezus dan op rechtvaardigmaking, heiligmaking of elke andere zegen. Als het u allemaal zo moeilijk lijkt, moet u uw hoop vestigen op Zijn hand. U kunt blijven staren naar een verbondsbelofte, totdat u erdoor verblind wordt, maar als u Jezus ziet, zullen uw ogen verlicht worden zodat u de belofte ziet in Hem. Ja en amen tot heerlijkheid van God. Het is gemakkelijker om te geloven in een persoonlijke Christus dan in onpersoonlijke beloften. De arme vrouw die tijdens Jezus’ leven op aarde ziek was, zou gezegd kunnen hebben: ”Het is onmogelijk dat ik beter word”. Toch stond de Genezer boven de genezing, want toen ze Jezus zag wandelen met een groep mensen om Zich heen, genas Jezus allerlei mensen. Ze geloofde dat God in Hem was en toen trok zij de conclusie dat Hij ook haar ziekte kon genezen. Ze kwam achter Hem aan en raakte de zoom van Zijn kleed aan. Zij zocht Hem en als gevolg daarvan zocht ze genezing. Blijf op die weg en laat de duivel u er niet van afhalen dat het eerste voorwerp van uw geloof de Heere Jezus moet zijn. Want door Hem kunt u opklimmen tot de hoogste voorrechten, tot de kostelijkste genadegaven. Dit is de weg die leidt tot God Zelf en het is de enige weg die onze menselijke voet kan begaan. Denk erover na wie Christus was en wat Hij heeft gedaan en u zult zien dat Hij machtig is om zelfs u zalig te maken. Door op Hem te zien zult u zalig worden en wat is er nu eenvoudiger? Hopen op God is veel gemakkelijker dan het zoeken naar bewijzen en tekens in uzelf of het uzelf opwerken naar een zekere gemoedstoestand. Als u uzelf afvraagt of Hij u wil zalig maken, moet u maar eens zien welke Zaligmaker Hij is, door op Zijn heerlijkheid te letten. Ook als u de volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid en verdienste ziet, zult u ervan overtuigd zijn dat u veilig op Hem kunt betrouwen. En dat is ook Zijn bevel, want Hij beveelt u te geloven. Jezus zegt: ”Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”. Laten wij dan meteen tot Hem gaan, want dat is de kortste en beste weg naar de vrede.

			

			In de eerste plaats en vóór alles moeten we tot God komen in Christus Jezus, want dat is het verstandigst. U weet niet welke zegen u moet zoeken en daarom moet u Jezus Zelf zoeken. Hij zal u tot wijsheid zijn. Het is gemakkelijker om te komen tot het kruis dan tot de bijzondere zegeningen die de vruchten van die komst zijn. Sla de goede weg in, de weg die voor uw voeten ligt.

			Als we bang zijn, durven we ons geen zegen toe te eigenen. Onze onvolmaakte hand is niet in staat om een gunst aan te nemen en daarom zijn we verstandig als we voor Jezus buigen en van Hem ontvangen wat Hem goeddunkt. Door onze onkunde weten we niet wat we moeten vragen en door onze twijfels durven we niet te vragen wat we nodig hebben. Laten we daarom maar alles leggen in de handen van de Heere. We hebben wijn en olie nodig, maar we zijn zwaargewond en doen er goed aan om stil te liggen om ze Hem in onze wonden te laten gieten. Als de goede Samaritaan is gekomen, is alles gekomen. Laten we daarom niet om de wijn en olie roepen, maar om Hem! We weten wie Hij is. De wijsheid van het gebed wordt afgemeten aan de volledigheid. Zondaren die zich bewust zijn van hun onwaardigheid zullen allereerst roepen om verlost te worden van de hel. Eigenlijk is dat het voornaamste onderwerp van hun gebed. Maar stel dat de Heere hun gebed verhoort zonder dat hun natuur veranderd wordt, zijn ze er dan beter aan toe? Al zijn de vlammen van Tofet afwezig, toch schept de mens zijn eigen hel, omdat de zonde in zijn binnenste woont. Door het zoeken van de Heere Jezus vindt de mens verlossing van de straf en nog veel meer dan dat. Niemand heeft kennis genoeg om te vragen naar al de bijzonderheden van de zaligheid. De mens vraagt slechts wat hem het meest nodig lijkt. Wij zijn te onwetend, te veel mensen van het gevoel, te eenzijdig en te kinderachtig om onze behoeften logisch te rangschikken. Maar als we vragen om Jezus is Hij alles tegelijk. Als wij vragen om de door God gezalfde Zaligmaker, hebben we alles gevraagd. Als onze hoop gesteld is op God, door de Middelaar Die Hij gesteld heeft, hopen we op Hem, zodat al onze verlangens vervuld worden. Onze hoop wordt vervuld en dat is de hoogste wijsheid. Door Jezus aan te grijpen, ontvangt u niet veel, maar alles. Door allereerst op Jezus te zien, hebt u het Koninkrijk van God gezocht en Zijn gerechtigheid en de belofte zegt dat alles u dan toegeworpen zal worden. Als u kracht, troost, leiding, vruchtbaarheid of enig ander ding dat tot de eeuwige zaligheid behoort, nodig hebt, ontvangt u het in de Heere. Alles wat een ziel nodig heeft voor de volmaaktheid in de hemel is bij Christus aanwezig. ”Gij zijt volmaakt in Hem”. Als u Hem dus tot het eerste Voorwerp van uw geloof maakt en Hém aangrijpt in plaats van allerlei zegeningen, bent u verlost van de zorg en angst of uw gebed wel al uw zorgen en behoeften genoemd heeft. En dat kan alleen maar verstandig zijn.

			Deze weg is daarom ook de nuttigste en voordeligste manier van handelen voor behoeftigen, zoals wij zijn. Door onze Heere aan te grijpen en op Hem te hopen, vullen we onze handen niet met koper of zilver maar met het goud van Ofir. Laat anderen maar hopen op wie dan ook, maar Israël hope op de Heere. Ga niet tot de dienstknechten, maar ga naar de Meester Zelf. Zoek Hem niet zozeer om Zijn gaven dan wel om Hem Zelf. De Gever is groter dan de gaven. De fles water die Hagar voor Ismaël meenam, is heel nietszeggend als we hem vergelijken met de bron waarbij Izak woonde. Vruchten van een prachtige boom zijn goed, gouden appels in zilveren schalen zijn prachtig. Maar wie een boom geplant heeft in zijn eigen tuin is veel rijker. Onze Heere is de appelboom onder de andere bomen en als we Hem bezitten, bezitten we het beste van alles wat gewenst kan worden. Verbondszegeningen zijn stromen, maar de Heere Jezus is de Bron.

			Ik geloof dat telkens de goede orde gevolgd is als een ziel vrede vindt. We mogen zoeken naar vergeving, vernieuwing en heiligheid, maar we vinden geen rust voor onze zielen als we daarnaar blijven zoeken. We moeten zien op Hem en pas dan worden we verlicht. Als we streven naar bekering en afgeleid worden van de Heere, zijn we afgebracht van de rechte weg. Het is mogelijk om te geloven op een manier waarbij de middelen vergeten worden. Als ik Christus aangrijp, is het niet mijn hand die mij behoudt en zalig maakt, maar dat wat mijn hand gegrepen heeft. Als ik op Jezus zie, is het niet mijn oog dat mij zalig maakt, maar dat wat mijn oog ziet. Geen hart kan de echte zaligheid vinden in iets wat uit het hart voortkomt. De hoop voor het hart ligt alleen in de Heere, op Wie het altijd en allereerst moet betrouwen. Vertrouw niet op het anker dat op uw eigen scheepsdek ligt of op iets wat uit uzelf komt. ”Israël hope op de HEERE”. En de Heere is niet het eigen ik en Hij is daar ook niet nauw aan verwant. De Heere is boven en buiten alles wat de mens in zichzelf kan vinden of uit zichzelf kan produceren. Goedertierenheid en verlossing komen van de Heere en niet uit onszelf. Waarom zoeken wij ze dan op plaatsen waar ze niet zijn? Waarom verwachten we ze niet van de Heere, in Wie alleen alle schatten van de hemel gevonden kunnen worden?

			Dit is mijn boodschap aan iedereen die zalig wil worden: ”Israël hope op de HEERE; want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing”. Niemand moet beginnen met het hopen op goedertierenheid en verlossing, want die vruchten worden niet gevonden buiten de Heere. Ga meteen naar de Goddelijke Persoon. Bij Hem is goedertierenheid en veel verlossing. Hij zal u beide gaven schenken. Ik zou het wel zo duidelijk willen zeggen, dat iedereen er van onder de indruk was en mijn raad aannam. Ik zou wel willen dat predikanten het doel van deze preek zouden begrijpen; laat ze niet zozeer zondaren tot Christus preken, als wel Christus aan zondaren. Ik ben ervan overtuigd dat een volledige en heldere uiteenzetting van Jezus in Zijn Persoon, ambt, aard, gezag en werk meer zou doen om mensen tot Hem te laten gaan dan al onze vermaningen. ”Die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven”. Maar hoe zullen mensen in Hem geloven, als ze niet over Hem horen?

			Het allerkostelijkste middel om mensen te bekeren is de gekruisigde Christus. De leer dat God in Christus de mensen met Zich verzoent, door hun hun zonden niet toe te rekenen. Ik ken iemand die een zondig en onzedelijk leven leidde en in de kerk kwam. Er werd gepreekt over: ”Die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven”. Er leek niets in de preek te zijn wat hem op zijn zonden wees, maar de lieflijke barmhartigheid van God overwon zijn hart. En dat hart, ingenomen door de liefde, haatte meteen het kwaad en wilde de Heere Jezus dienen in een rein en godzalig leven. In diezelfde kerk zat, nog niet zolang geleden, naast iemand die nog steeds in de ban van satan is, een vrouw die al heel lang niet meer in de kerk geweest was. Ze hoorde niets anders dan een eenvoudige preek over de genade van God in Christus Jezus voor schuldige mensen. Zij werd getroffen door de pijl van Gods liefde. Het idee van die verbazingwekkende goedertierenheid en grenzeloze liefde van God in de overgave van Zijn Zoon, trof haar in haar hart en ze begon te huilen. Haar vriendin vroeg haar op te houden, maar ze zei: ”Mij is barmhartigheid geschied”. Dat was genoeg, ze kon geen andere reden bedenken voor haar ontroering. Het is de bede van mijn hart dat ook de preek van vandaag dezelfde uitwerking op u heeft. Ik bid u om op de Heere te hopen. Kijk niet naar de goedertierenheid als afgeleide ervan. Kijk niet naar gevoelens en goede voornemens van uzelf. Vertrouw zelfs niet op het horen van het Woord of de beloften alleen, maar zie op Jezus, Die nog leeft en nog in het midden van Zijn volk is.

			Amen.
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Kom tot mij!

Opnieuw uit het Engels vertaald door mw. W.Wouters
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